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önemli 


silinmemesi içi 


günü; ilk, 


çalışmaya başlad 

bir düğün istiyorsun 
küçük bir kızken bi 
günde giyeceğiniz geli 
Ama o gün gelip çatın 
çıkmanın imkânsız olduğ 
gelinlik seçimine, ma 
seçeneklerinden düğün 
yüzlerce detay sizleri bekl 


nlik modelini 


tercihin 


GELİNİ OL 


Birçoğumuz için hayatımızın en 
tek ve son O 
gönülden istediğimiz, kusursuz olması, h 


masını 
afızalardan 


bile, çoktan ka 


unu hissetmeye başladınız. Çünkü masa d 


den 


yaj 


iyor. Korkmay 


hallolacak. BeStyle Weddi 
niteliğinde! En iyi playlis 


ng, tam da bu 
lerden son g 


davetiy 


n, bunlar tatlı te 
noktada, adeta kış gelinleri 
üne kadar yapılacakların p 


mekân seçiminden t 


rcih edilmesi 


detayda sizlere yardım 


cı olacak güç 


gereken balayı rotalarına 
ü bir dergi var 


tasarımına, 
pastalarına, kokteyllerine kadar düşünm 
aşlar ve heps 


n en ince detayına kadar aylar öncesinden 
ğımız o çok özel, büyük gün. 
uz ve tabii ki bu sizin en doğa 
le bugünün hayalini kuruyordunuz, hatta be 
anızda beli 
ca, işler çok daha karmaşık bir hal aldı ve 


.. Peri masalı gibi 
hakkınız. Elbette ki 


ki bu özel 
rlemiştiniz. 
işin içinden 
üzeninden 
aksesuar 
iz gereken 
i bir çırpıda 
nin kurtarıcısı 
anlamasına, 
kadar her 


en 


inizde. Beyler, sizleri 


de unutmadık! BeStyle Wedding, bu stresli ve zor süreçte, erkekler 
için de yol gösterici olacak. Kapağımızda genç ve güzel oyuncu 
Pelin Öztekin'i ağırladığımız BeStyle Wedding sonbahar kış 


2018 sayımızın, 
dileğiyle 


n ÖZ 


| gecenize ışık olması 


Sevgi ve Işıkla 


Beliz BARAN 
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LA SPOSA 


BARCELONA 
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W Ee DARPANRN G 
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VAKKO.COM 


şıl 
Peli 


Oz 


şıl parlayan gözleri, bitmle/en enerjisi ile BeStyle 


Wedding kapak konuğumuz genç ve güzel oyuncu 


n Öztekin oluyor. Oyuncunun pozitif enerjisi ve 


güler yüzü ile renklenen kapak çekiminde, Hakan 


ürk ve asistanları Pınar Akar, Fırat Gençdoğan'ın 


stylingi eşliğinde; kış sezonunun gelinlik modasının 
nabzı tutuluyor. Saçta Erdem Gül, makyajda Gamze Tekin'in 


yer aldığ 


BACKSTAĞE 


ekip; Erman İştahlı'nın kreatif objektifi ile muhteşem 


kareler ortaya çıkarıyor. Eğlenceli, dupduru, bembeyaz 
çekimimizin backstage kareleri ise Videoskop'a ait! © 
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FARNAZ SALMANI'NİN 
“ZARİF GELİNLERİ 
İran'ın çağdaş sanata yaptığı 
katkılarının moda 
dünyasındaki en genç 
m0 temsilcilerinden biri olan 
FLORAİKU a Farnaz Salmani'nin 2017 
n Sonbahar-Kış koleksiyonu 
için hazırladığı romantik 
gelinlik modelleri; yalın ve 
zarif olmak isteyen gelin 
adaylarının ilk tercihleri 
arasındaki yerini aldı! 


e 
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SOUND OF A RICOCHET 


I SEE THE CLOUDS GO BY 


ou de Parfum 


FLORAİKU 


ÇİÇEKLERİN ŞİİRLE DANSI; 
FLORAİKU 
Çiçeklerin büyülü kokusu, şiirin nazik 
tınısıyla bir araya gelerek, benzersiz 
Floraiku parfümlerine hayat veriyor. me Si 
Dünya'da ilk defa lanse edilen ve | 
premierinin 3. ayağını Türkiye Galeries | 
Lafayette İstanbul'da gerçekleştiren 
Floraiku Parfümleri, gizemli ve sanata 


bağlı tasarımı dikkat çekiyor. / pi 
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| İNCİ DERİ CELEBRATION GRUBU İLE 
UNUTULMAZ ADIMLAR 

Celebration Grubu'nun şık ve rahat tasarımları 

N düğün ve davetlerde hayalinizdeki şıklığı 
tamamlıyor. 100. yılını kutlayan İnci Deri'nin Gamze 

Saraçoğlu Kreatif Direktörlüğü'nde hazırlanan 

2017- 2018 Sonbahar-Kış Koleksiyonu, 

kokteyllerden kutlamalara, özel davetlerden 

düğünlere kadar tüm özel anlara, şık ve modern 

tasarımlı ayakkabılar eşlik ediyor. 


mar 
kole 


etkinlikte 


Uza 


idd 


aların 


ksiyonlarını ilk defa sergilediği 


ağteks 2018 yılının ilk 
koleksiyonunu New 
York'ta düzenlenen Brida 
Week kapsamında The 
Knot Couture'de 
sergiledi. Dünyanın 
gelinlik alanında önemli 
hafta kapsamında yeni 


satış 


devam ediyor. Sizleri bu tarz 


Çağtekste Amerika ve 
doğu pazarına yönelik hazırladığ 
2018 modelleri ile yeni bir heyecan 
yarattı. Özel olarak dokutulan dantellerin 
kat kat farklı kuplarda kullanımına el işi 
işlemeler eşlik ediyor. Şehirli kadının 
iası ile modellerine yansıyan tarzın 
ew York sokaklarına yansıtan 
Çağteks her geçen gün dünyadaki 


noktalarını oçoğaltmaya 


yakalamaya gelinliklerimizi 
deneyimlemeye dave 
ediyoruz. * 
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2017 —- 2018 
KOLEKSİYONU 
VINTAGE BALLERINA 
Bu sezon koleksiyonda, 
vintage, ipek tül danteller, 
UÇUŞ UÇUŞ bohem stiller, çok 
kabarık etekler hakim... 
Renklerde ise flu renkler 
dikkat çekiyor... Sırt detayları, 
dantel kollar, demonte 
askılar, balık modeller cok 

revacia.. 


PENTİ KIŞ 
GELİNLERİNİ 
UNUTMUYOR... 
Penti kış gelinlerine 
özel 'Bride' 
koleksiyonuyla 
sezonun enerjisini 
yükseltiyor. 
Bembeyaz, dantelli ve 
sırt detaylı tasarımlarla 
'evet' diyecek gelin 
adaylarını 
heyecanladıracak 
koleksiyon iç giyimin 
yanı sıra ev giyim 
modellerini de 


sunuyor. 


AŞK 
MEVSİMİ 
SONBAHARDA “EVET” 
DEDİRTEN GÜLLER 
Gerçek aşkı bulanların, evlilik teklifi 
edeceklerin ve sevdiğinin gönlünü 
mest etmek isteyenlerin en özel 
tercihidir güller. Aşkın asaletini yansıtan 

güllerin rengine yakışır bir sunumu 
olmalı. Modern çağın erkekleri de 
gülü eskiden olduğu gibi jelatinle 

değil daha gösterişli sunmanın 


yollarını arıyor. ) 


OLEG CASSINI'DEN İKİ YENİ MAĞAZA BİRDEN 
Her tarzdan kadına hitap eden gelinlik ve abiye 
koleksiyonlarıyla Türkiye'de kısa sürede tanınırlık 

yakalayan Oleg Cassini, son olarak İstanbul'un en yeni 
ve prestijli iki alışveriş merkezinde yerini aldı. Eylül ayında 
hem Emaar Sguare Mall hem de Vadi İstanbul'daki 
mağazalarını açarak Türkiye genelinde 19 mağazaya 
ulaşmış oldu. 
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GELİNLERE ÖZEL KOLEKSİYON 


enç kızların en romantik rüyası muhteşem Zengin işlemel erin İransparan ve 


geçen bir düğün günüdürlü gece ÇİN o şomantik detaylarla birleştiği özel gelin 
özenle seçilen gösterişli gelinlikler ve iç - i i / 
giyim ürünleri ile gelin adaylarının hayalleri koleksiyonu ile Dagi, yeni sezonda 


gerçeğe e e ai ve gelinlerin ihtişamına yakışır tasarımlarla 

tasarımı ile öne çıkan agi'nin “gelin : . . : “9 
oleksiyonunu” genç kızların düğün listesinin başında yer dikkat çekiyor. Dagi, Ceyiz grubu ri 
alıyor. tasarladığı koleksiyonula, gelin 
Dagi gelin koleksiyonunda sıra dışı bir tasarım adaylarının en özel günlerine eşlik ediyor. 
Dagi'nin tül ve dantelin en öze 
ullanımıyla yarattığı bustiyerli 
yeni tasarımı bu sezonun en çok 
onuşulacak parçaları arasında. 
asum ve romantik silüetler 
yaratan tasarım, gelin adayları için 
alışılmışın dışında bambaşka bir 
orm sunuyor. Saflığın rengi 
beyaz ve zerafetin rengi siyah 
renklerde hazırlanan özel seri 
romantizmin ve zarafetin gücünü 
bir arada kullanıyor. 
Push-up etkisi yaratan büstiyerin 
uzun etek formundaki tül ile bir 
arada kullanıldığı tasarım, iç 
çamaşırın ötesinde gelinler için 
masalsı bir etki yaratıyor. Fransız 
danteli ve tülün tamamlayıc 
birleşiminden oluşan Dagi Gelin 
Koleksiyonu'nun özel serisi, 
transparan detayları ile daha da 
çekici ve büyülü bir hale 
bürünüyor. Cesur detaylara eşlik 
eden minimal taşlar ise gecenin 
büyüsünü bozmayacak kadar 
küçük ışıltılar yaratıyor. Dagi yeni 


sezon için hazırladığı bu özel 
koleksiyon ile gelinler için adete ikinci 
bir gelinlik vaat ediyor. 

Tutku ve sadelik Dagi'nin 
koleksiyonunda 

Bu sezon zarafeti ön plana taşıyan 
Fransız danteli ile şifonun tamamlayıcı 
birleşiminden oluşan iç giyim parçaları 
yine popülerliğini koruyor. Dagi'nin 
utku ve sadelikten ilham alarak 
asarladığı Dagi Gelin Koleksiyonu'nda 
yer alan iç giyim koleksiyonu, 
bustiyerler, jartiyer takımlar, saten şor 
akımlardan oluşuyor. Koleksiyonda 
yer alan iç giyim ürünleri gelinlerin 
gelinliklerini en kusursuz biçimde 
aşımalarını o sağlarken; Oo feminen 
detaylar ekru ve beyaz renklerde haya 
buluyor. o Üç boyutlu çiçekler, 
işlemeler, dantel aplik kullanımı ile 
zenginleştirilmiş koleksiyon çekici 
görünmenin yanında masumiyetin de 
simgesi oluyor. © 
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2018'IN GELİNLİK 
MODASINDA 
BOHEM TARZ 
EVLİLİK 
FUARI'NDA 
Vintage objeleri 
içinde barındıran, 
doğal, etnik özellikleri 
taşıyan, kişisel 
dokunuşlara imkan 
tanıyan Boho 
konsepti, sıradanlığı 
sevmeyen ve 
değişikliğe açık olan 
gelinlerin 2018'de 
ideal seçimi olacak. 
Dantel ve örgü gibi 
farklı dokularla 
tasarlanan gelinliklere 
keten, ipek, kadife, 
pazen, deri, yün gibi 
kumaşlar da eşlik 


ediyor. «> 


VAKKO WEDDİNG 

2018 KOLEKSİYONU 

Gelinlik trendlerinin belirleyicisi Vakko 
Wedding, 2018 koleksiyonu ile; 30'a 
yakın tasarımcı ve markanın eşsiz 
koleksiyonlarını gelin adaylarıyla 
buluşturuyor. Vakko Wedding'in yeni 
sezonunda zengin işlemeler, minimal 
çizgiler, transparan ve dinamik 
detaylarla birleşiyor, göz kamaştırıcı 
bir ihtişam sunuyor. 


KESKİN COLOR'DAN 
DÜĞÜN DEFTERLERİ 
NR Düğünler özellikle de kadınların 
hayatındaki en önemli anların 

başında geliyor. Doğal olarak her 

ayrıntı büyük değer kazanıyor. Bu 

anın kusursuz olması için de her 

şeyin en ince ayrıntısına kadar 
planlanması gerekiyor. İşte düğün 
defterleri, düğüne kadar geçen bu 
süreçte unutulmaması gereken tüm 
ayrıntıları not etmeniz için harika bir 
çözüm sunuyor. 


> 
KARACADAN ŞIKLIĞI 
ZARAFETLE BULUŞTURAN 
FINE PEARL 

İnsanların sevdikleriyle 
paylaşmaktan keyif aldığı anlara 
eşlik eden Karaca, yemek takımı 
anlayışında çığır açan gerçek 
inciden üretilen Fine Pearl ile 
sofraları fethetmeye devam ediyor. 
Fine Pearl, inci formundaki yeni 
tasarımları ile doğanın en değerli 
mücevherini sofralarınızla taşıyor. 
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"HABER 


VAKKO 
COUTURE'DEN 


b 


UYOM 


ünyaca ünlü markaların en özel tasarımlarını 

bir araya getiren Vakko Couture 2018 

Sonbahar/Kış sezonunda da stil sahibi ve göz 

alıcı bir görünüm vadediyor. Danteller, 

kadifeler, tül ve ışıltılı detayların ön planda 

olduğu koleksiyonda asil siyahlar, kışkırtıcı 
kırmızılar, cazibeli bordolar ve zümrüt yeşilinin en sofistike tonları 
başrol oynuyor. Vakko Couture çatısı altında yer alan dünyaca 
z ünlü markaların yanı sıra Vakko Couture imzalı tasarımlar da 
düğün ve mezuniyet törenleri, özel gün ve gecelerde her kadının 
kendini güzel hissedeceği bir sezonu müjdeliyor... 
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ederken, sezonsuz 


koleksiyonda yerini koruyarak 
tasarımlarla dikkat çekiyor. Transparan 
işlemelerin — ipe şifonlarla 
uyumunun öne çıktığı 
kombinli tasarımlar elegan ve zarif bir 
silüet oluşturuyor. klasikleşmiş renklerin 
birlikteliği ise modernize edilen maskülen 
görünümlerle devleşiyor. İki parçal 
takım stili sezon modellerine yeni bir 
yön veriyor. Bluzan ve pantolonlar, 
etek ve bluzlar trendi çeşitlendirirek 
stil sahibi ve sofistike bir görünüm 
sağlıyor. Vakko Couture 2018 
Sonbahar-Kış Koleksiyonu, her 
yaşta kadının 
mükemmel hissedeceği eşsiz 


Tüy detayların ön planda olduğu tasarımlar, sezonu 
romantik ve sicak bir boyuta taşıyor. Püsküllerin , 
hakim olduğu tasarımlar ise sezonun arzulanan 
stillerinden oluyor. Feminenliği vurgula 
elbiseler, dekolte detayları ile sıradanlığı yok 


piliseler 


kendini * : 


Zengin o ve 


Alexis, 


Gemy, 


Hohan, 


Temperley London, 


London, Tadashi, 
Theia, Tube Gal 
Alessandra Rich, 


Packham, Jonathan Simkhai, 
Monigue Lhuillier, Naeem Kh 


parçaları bir araya getiriyor. 


göz alıcı 


seçenekler yeni sezonun 
ışıltısını yansıtıyor, Vakko 
Kadınına zamansız ve 
iddialı bir şıklık sunuyor. * 


Vakko Couture'de Yer Alan 
Dünyaca Ünlü Markalar 
Adrianna Papel, Aidan 

Alberto Makali, 


Amur, 


Mischka Collection, Basix, £& 
Beside, Carmen Marc Valvo E 
Infusion, Chiara Bo 
Meister, For Love & 


Hamel o J 


Simkhai, JS Collections, Luisa 
Beccaria, Marchesa Notte, Maria Lucia 


Maticevsk 


Prabal Gurung, Rachel Gilbert, Rachel 
Zoe, Sachin & Babi, Saiid Kobeisy 
RTW, SK By Saiid 


iddialı 


ahenkli 
tül ve çiçe 


Alex Perry, 


yan krep 


yeni 


attox, 


Badgley 


ni, David 
Lemons, 


onathan (G3 


, ML, Paule KA, 


Kobeisy, Solace 


Yolan Cris, 


ery, Zac By Zac Posen, 
Badgley Mischka, Berta, Brandon 
Maxwell, Elie Saab, FHlizabeth Kennedy, J Mendeli, Jenny 
Luisa Beccaria, Marchesa Couture, 
an, Pamella Roland, Rubin Singer, 


Terani, Teri Jon, 


Zac Posen 
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STİLİNİN 
GELİNİ OL 


Gelenekselleşmiş algı bu kış farklılaşıyor. 
Sıradan çizgiler kendini aşarak farklı bir boyut 


(G F LI N LİG E kazanıyor. Tüm akışın her geçen gün 
farklılaştığı düğünlerde gelinler de kuralların 
dışına çıkmaya hazırlanıyor. Seksilikte sınır 
Turku a | ) tanımayanlar, sıradışı bir imaj sergileyenler ve 
sadelikte boyut değiştirenler bu kış kendinden 
sıkça bahsettirecek modeller arasında. Sizde 
kuralları unutmaya hazırlanın! 


Tuğçe Orçunus 
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Seksilik ve transparan 
modeller bu kışın en 
Özellikle dantel ve 


g 


ğın ön planda olduğu 
iddialı seçimlerinden. 
tülle harmanlanan 


modeller transparan 


ıkta sınır tanımıyor. 


Birçok tasarımcının da sınır tanımadığı Bridal 
Fall 2018 koleksiyonlarında Reem Acra ve 
Naeem Khan favorilerimiz arasında. 


Tom Ford 


Reem Acra 


Lion 
Diamond 


Alexander 
McGueen 
2395 € 


G0 
uhair Mura 


Gm 


Pronovias 


es. şe 


e / 


. 
Anne Barge 


3 f 


BAKIŞ 


Sıradanlıktan çıkmak isteyenler ve farklı 
olmayı kafasına koyan gelinler için bu kış 
seçenekler çoğalıyor. Özellikle püskül ve 
güpür dantel modellerin farklı aksesuar 
seçenekleriyle olan birlikteliği bakış açısını 
biraz farklılaştırmaya yetiyor. Ezber bozmak 
isteyen gelinler bu kış çizginizden şaşmayın. 


Jimmy Choo 
775€ 


———. 


Caudalie © | 


ll N 
hi A 
— Pronovias 
pm 
e. i 
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“BRIDE 


A i 
“ N 


?ğ Lela Rose | 


A B 
nne Barge | Temperley London 


Içi 


Hem sade kalıp hem de biraz fark yaratmak 
isteyenler de bu kış seçim yaparken 
zorlanmayacak. Sadeliğin de fark yarattığı, rüya 
ibi oOmodellerin yer aldığı 2018 Kış 
oleksiyonlarında derin V yakalar ve sırt dekolteli 
modeller öne çıkıyor. Çok sade kalıp en özel 
gününüzü sıradan kılmamak için aksesuar 
seçimlerinde biraz daha farklılaşma yoluna 
gitmeyi tercih edin, pişman olmayacaksınız. 


ÖNCÜ | 


A O 


Fidan Şimşek 
Christian 10.000 TL 


Louboutin 


Pronovias 
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Swissötel Büyük Efes, Palmiyeli Bahçe 


SWISSÖTEL'İN EŞSİZ BAHÇELERİNDE 
PERİ MASALLARINI KISKANDIRACAK BİR DÜĞÜN 


Swissötel Büyük Efes; seçkin bir tarzda dekore edilmiş balo 
salonları ve düşlerinizin gökyüzüne uzanacağı yemyeşil, eşsiz 
bahçelerinde, aşkınızı ölümsüzleştirecek, mutluluktan başka 
bir şey düşünmeyeceğiniz kusursuz bir düğün hazırlıyor. 


Hayatınızın en anlamlı gününü unutulmaz bir şölene 
dönüştürecek Swissötel'de, aşkınızın büyüsünü sevdiklerinizle 
paylaşmanın ayrıcalığını yaşayın. 


Ayrıntılı bilgi için; 0232 414 50 88-91 -93-95 
La 7s 
“ 17 - 


swissötfel BÜYÜK EFES 


IZMIR 


Gaziosmanpaşa Bulvarı No: | Alsancak 35210 İzmir Turkey » Tel: -90 232 414 0000 * Fax: #90 232 414 1010 « www.swissotel.comfizmir » izmirGswissotel.com 


Ki wwwfacebook.com/SwissotelBuyukEfes wwwiwittercom/Swissotel, Izmir 7 www..instagram.com/swissotelizmir 


"BRIDE er Şi b 


id 
çe d 
p Bİ, 
ĞU uk alla UL Elie Saab 2013 
ği : senesinde; ışıl ışıl 
Elie Saab, Zuhair Murad, Oscar de işlemeler, upuzun 
pi k uçl 
la Renta; gelinlik denince akla duvağı dal 
gelen, birbirinden başarılı üç büyük e 
ii m N 
. isim... Gelin; yıllardır en ikonik, en 
akılda kalıcı tasarım harikalarını 
© — bizlerle buluşturan tasarımcıların, 
geçmişten bugüne kat ettiği upuzun 
yola hep birlikte bakalım. 
- 2009 
© SSwarovski 
SAAB couture 
« koleksiyoi unda; 
W bej tonlafındaki bu” « 
< 2018 gelinlik favorilerden "| 
Elie Saab 2018 
koleksiyonunda ise; 
kristaller, boncuklar 
ve işlemelerden 
uzaklaşıp sadece 
kumaşın dokulu 
| 2015 yapısından 


t © Renklerin biraz 
« dahasandık 


» sarısına döndüğü 
koleksiyonda; 


faydalanarak daha 
minimal bir tarza 
yöneldi. ! 


genişlemiş, & 
boncuk ve © 
kristaller yerini £ 
pırıltılı işlemelere 
bırakmıştı. 


couture ürünlerden 

oluşan n 

i eve zarif 
veşşik silüetler ilgi 

ti. 


di, a 
O 


i çekmiş 
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« 


Dantel trendinin 
revaçta olduğu 
2013 senesinde, 
“Zuhair Murad da 
baştan aşağı dantel, 
zarif gelinlik modeli 
ile beğeni almıştı. 


Çapraz hatlı, gümüş 
işlemelerden oluşan, © 
beş metre uzun kuyruğu 
olan bu özel gelinlik; 
peri masalından çıkmış 
gibi görünümüyle 
oldukça beğenilmişti 
Bn 


2013 


4 kâinat ve 
galaksiden ilam 
alarak hazırladığı 
2015 coutüre 

koleksiyofünda; 
ışıl Yıldızlarla 
. süslenen geniş 

silüetli gelinlik 

dikkat çekmişti. 
"e: vag 


İ 
ii N 


alo tipi geniş eteği, 
kırık beyaz rengi, 
* narin tüy ayrıntıları ile 


“gelinliğin, kendisi 
— kadar taç ve duvağı 
da ses getirmişti 


N 


gg 
olduğu 2018 gelin 
koleksiyonunda; tü 
ve İpek şifon 
“üzerindeki üç 
,iboyutlu yaprak 
N idetayları ön plan 
bezli 
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ö“ 


mi 
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Gelinliği andıran, 
| Oscar de la Renta 
il Resort 2015 
k » koleksiyonundaki 
krem, bej 
tonlarındaki elbise 
pırıltılı boncuk 
detayları ile 


2017 
Gelinlik 
koleksiyonlarında, 

genellikle minimal 


birgizelde # gi oldukça zarif 
ilerleyen Oscar de görünüyor ; 2016 
la Renta; üç ki Büstiyer ve etek 
boyutlu floral ? “e ; görünümünün ön 
dokular ile stilini * ; ? Pi planda olduğu 
güncellemiştir” * A , Oscar de la Renta 
wi dü” i ki i 2016 gelinlik 
yi i . koleksiyonu; 
feminen ve 
? minimal şıklığı ile 


dikkat çekmişti. 


2018 


Oscar de la Renta, 
gelinliğe ve kendi 
couture çizgisine 
yepyeni bir bakış 


İnce silüetler, | getirdiği 
uçuk pembe ve © koleksiyonunda; m... 
bej tonlar, altın romantik 

ayrıntılardan 


sarısı işlemeler ile 
zarif bir gelin 

olmayı vaat ede 
Oscar de la Renta; 
gelinlik sektörüne 
adım adım 
“ yaklaşmıştı 


vazgeçerek, 
sıradışı detayların 
gücünü keşfetti 


since 1922 


1383 Sk No: 5/c Alsancak/İZMİR 
0(232) 44102 35 


(e) 
N 


Edie Parker ? 
1.350 € 


“BRIDE 


GELİNLİ Kg ODELLERİ 


Â 


Temperley London 


Modern, avantgarde, klasik ya da peri masalından fırlamış gibi... 
Her kızın yıllarca hayalini kurduğu fakat o gün gelince seçim 
yapmakta zorlandığı çok özel konu; gelinlik seçimi. Danteller, yepyeni 
formlar, soft renkler, çiçeksi dokular, sıra dışı duvaklar ile bu sezon 
skala biraz daha genişliyor. En özel gününüzde sizin tarzınız hangisi? 


Burçak Mutlu 


g | 


(e) 
(e) 


ANNA 
BARGE 


V yaka gizemli göğüs 
dekolteleri ve bel inceliğine 
vurgu yapan Anna Barge 
koleksiyonu, masalsı 
düğünler için en iyi 


seçeneklerden. 


VIKTOR 
&ROLF 


Klasik gelinlik kalıplarına yeni 
yorumlar getiren Viktor&Rolf, 
büyüleyici ve unutulmaz 
olmak isteyen gelinlerin 


tercihi olacak. 


BADGLEY 
MISCHKA 


Çiçek işlemeleriyle romantik bir 
hava yakalayan Badgley 
Mischka; balo tipi eteklerden 


balık elbiselere kadar geniş bir 
skala sunuyor. 


ELİE SAAB 


“Gelinlik” denince akla 
gelen ilk markalardan Elie 
Saab, bu sezon da peri masalı 
gibi bir koleksiyonla 
karşımıza çıkıyor. 


DROR 


Bu sezon modern ayrıntılar ile 
karşımıza çıkan Inbal Dror 
koleksiyonu, kusursuz 
görünürken farklılığı 
yakalamak isteyen gelin 
adayları için ideal. 


. o. 


MARCHESA 


Güzellik ve saflıktan ilnam 
alan Marchesa; modern 
ayrıntılar aracılığıyla klasik 
gelinliğe bu sezon yepyeni 
bir bakış getiriyor. 


MONIOUE 
LHULLLİER 


Son koleksiyonunda, balo tipi 
etek ve balık elbise formunu 


kusursuzca harmanlayan 


Monigue Lhuillier; masalsı bir 
güzelliği yakalamak isteyen 
gelinlere hitap ediyor. 


AKAY 
GELINLIK 


Parlak saten kumaşların ve 
balo görünümlerinin 
kullanıldığı Akay Gelinlik 
koleksiyonu, bu özel güne 


masalsı bir hava katıyor. 


OLEG 
CASSINI 


Gelinliğin vazgeçilmez markası 
Oleg Cassini; bu sezon da, sıra 
dışı ama aynı zamanda 
romantik modeller ile 


zirvede yer alıyor. 


OSCAR DE 
LA RENTA 


Bugünlerde geri dönen dantel 
trendini, kat kat tüllerle 
birleştiren Oscar De La Renta; 


dikkat çekici ve sıra dışı 
modelleri ile sezonun 
favorilerinden. 


ÖZLEM 
SÜER 


En özel gününde kusursuz 
hissetmek isteyen gelinler için 
ideal Özlem Süer; bu sezon, 
prenses görünümünden e , 


ilnam alıyor. “iğ Gc e A e 
N 
“| vin ” 


İ rraini 1 ee 


Birçok başarılı markanın 
koleksiyonlarından oluşan 
Vakko Wedding, sezonun 


trendlerinden ilnam alarak 
düğün günü de 
trendlerin nabzını 
tutuyor. 


İ 


iv 


Yumuşak somon tonlarının 
hâkim olduğu Zuhair Murad 
gelinlik koleksiyonu, kış 


düğünlerine sıcak ve samimi 
hava katacak. 


TADASHI 
SHOJI 


Dantelin en saf, en sade 
halinin kullanıldığı Tadashi 
Shoji koleksiyonu, romantik 
ambiyans yakalamak 


isteyen gelin adayları 
için en doğru 
adres. 


TEMPERLEY 
LONDON 


Çiçek desenleri ve soft 
renklerin saflığından ilham alan 
Temperley London gelinlikler, 


masal gibi düğünlerin en 
büyüleyici detayı olmaya 
aday. 


Geniş etekler, daracık bel 
korseleri, devasa tüy saç 
aksesuarları ile gotik bir hava 
hâkim olan Vera Wang 


gelinlikleri, kış düğünleri 
için mükemmel bir 
seçenek. 


e BRIDE Duvak ve tamamlayıcı aksesuar 


modelleri her geçen gün artışa 
geçiyor. Bu durum da seçim yapma 
konusunda kararsızlık yaşayanlar 
için işi daha da zorlaştırabilir. 
Alternatifler arasında iyi bir tercih 
yapmak için sezon trendlerini 
takipte kalın. En iyi tamamlayıcı 
zarafetiniz için en iyi yollardan 

biri olacak. 


Tuğçe Orçunus 


Bendis/ Lidyana.com 
169 TL 


Selina Ecer o. 
290TL 


Philip Treacy 
1045 € 


Needle & Thread 
355 € 


Elifsimal 
280TL 


Ece Kurt Design / 
lidyana.com 
269TL 


Kenneth Jay Lane 
130 € 


Gelir 


Köni 


/e 


HELLO BRİDE 


HelloBride, düğün sürecine dahil olan herkesin tüm ihtiyaçlarını bir arada 
bulabilecekleri, Türkiye'nin ilk gelin konseptli mağazası. Mağazamızda gelinlik 
modellerinin dışında; söz, nişan, evden çıkış ve after party kutlamalarınızda da 
kullanabileceğiniz farklı, modem ve zarif tasarımlar bulunuyor. Bunların dışında; 
ayakkabı, taç, alyans, davetiye, tektaş, kimono, balon gibi tam 110 farklı ürün 

bulabileceğiniz HelloBride'da, organizasyonlarınız için de yardım alabilirsiniz. Düğün 
ve nişan organizasyonlarını kendi planlayan gelinlerin farklı malzeme ve tasarımlarla 
hazırlanan masa numarası, isimlik ve pasta topper örneklerini inceleyip kişiye özel 
sipariş verebilecekleri HelloBride; sadece gelinlere değil, onların arkadaşlarına, 


ailelerine, hatta hazırladığı papyonlarla damatlara bile hizmet veriyor. 


arkadaşımla birli 


tüm bu işleri ayn 


Bazaar adında yedi 


evlendikten sonra, ortağ 
karar verdim. Kendi düğünüm 
olduğum için kendime Pembe Şamp 
açtım. Bir sene boyunca yeni e 
edindiğim yeni çevre do 
iranda yapmaya çalışan bir İkizler olarak hayatıma devam ediyorum. 
Bize "HelloBride'"ı ve hizmetlerinizi anlatır mısın? 

HelloBride, düğün sürecinde gelinleri 


Anıl Tiryaki 


ncelikle seni 
İktisattan mezun olan ama bankacı olmak istemeyen gruba dahilim 
aslında. Pazarlama yüksek lisansı ve İstanbul Moda Akademisi'nde 
oda Yönetimi programların 
endimi, içinde bulunmaktan 


tanımak is 


teriz? Selin Çetinkaya kimdir? 


bitirip editörlük yapmaya başladığımda 
mutlu olduğum bir sektörde buldum. 
rde editörlük yaptıktan sonra, en yakın 


Çeşitli 


etkin 


web siteleri ve dergile 
kte bir dijital pazarlama-etkinli 


ik, on 


ımdan ayrıldım ve ayn 
ü kendim planlan 
anya adında bir düğün bloğu ve Youtube kanal 


vlenec 


arca blogger pro 


jesi ve mekan sosyal medyası yaparken; 
hem marka hem blogger tarafında geniş bir çevreye sahip oldum. Geçtiğimiz sene 


ajansı kurmaya karar verdik. Blogger 


işlere freelance olarak devam etmeye 
dığım ve organizasyon işleri içinde de 


ayısıy 


sürecine köşes 
Türkiye'nin ilk b 


ridal shop'u. Gelinlik, 
rken; özellikle çalışan kişilerin vaki 


malzemeleri de 
bünyesinde buluşturan bir mağaza. Hel 


k kişilere i 
a gelinlikçi açma 


ıham, fikir ve öneriler verdikten sonra, 
gibi bir fikir oluştu kafamda. Şu anda 


n, arkadaşlarının, damatlarının hatta düğün 
inden bile dahil olan herkesin tüm ihtiyaçlarını karşılayan, 


bise, d 


avetiye, çiçek, alyans ve parti 
ayıramadığı her detayı 


oBride, aslında hem satış hem de showroom olarak hizmet 


vermekte. Gelinlik ve elbiselerin hepsi kendi üretimimiz. Ayakkabılarımız, bilinen bir gelin ayakkabı 


markasından bizim için tasarlanıp üreti 


di. Özetle; bir gelinin kendini özel hissedebileceği en 


ufak detayın bile düşünülüp özenle hayata geçirildiği bir konsept yaratıldı. İlkbahar 
döneminde organizasyonlar yapmaya da başlayacağız. HelloBride; gelin, aksesuar, 
parti ve dekorasyon olmak üzere dört ayrı konseptten oluşuyor. 
Bu sezon gelinler için önerileriniz neler oluyor? 


Sadece bu sezon 


değil, 


daim 


i olarak gelin 


verebileceğim en önemli tavsiye; düğün 


süreçlerinde tüm kararları, 


lere 


eşleriyle birlikte vermeleri olacaktır. Kendi vücutlarını ve 
zevklerini göz önünde bulundurarak gelinlik, mekan, müzi 
ve hatta davetli listesi oluşturmaları çok önemli. Kadınların 
inşallah hayatlarında bir kez yaşayacağı bu günü, sıkıntı ve 
strese dönüştürmeden, fotoğraflarına baktığında hep mutlu 
olacağı anları hatırlaması tek isteğim. Son bir iki senedir, 
bohem düğün dekorasyonları, gelinlikler ve aksesuarlar ço 
moda. Artık kabarık gelinlikler yerini elbise formunda 
modellere, büyük taşlı taçlar yerini tarak tokalara, çöpe 
atılan nikah şekerleri makrome anahtarlıklara bıraktı. Yeni 
sezonda evlenecek gelinlerin farklı, zarif ve modem 
seçimler yapmalarını 
şiddetle tavsiye ediyorum. 
Düğün 
organizasyonlarında 
dikkat edilmesi gereken 
detaylar hakkında bilgi 
almak isteriz? 

Düğün planlamasında, 
birkaç önemli başlık ön 
plana çikiyor; o bütçe, 
konsepti O ve mekan. 
Planlama bütçeye sadık 
kalınarak yapılırsa, 
organizasyonun her 


kısmından ayrı o verim 
almanız mümkün. Zira 
gelinliğe bütçenizin 


yar 


kuru pasta 
istemeyiz, değil mi? Bunların 


dış 


seçimi de çok önemli. 


de 


içinde 
misafirlerinizin 


sını harcayıp misafirlerinize | 
ikram etmenizi 


mekan ve konsept 
Her Bi 


nda, 


tamamlamalı ve 
aklında yer 


edi 


Sezonda en çok talep gören 
ürünleriniz neler? 


Pla 


nişan kutlama 
ullanılabi 
bebeği. 
makrome 
üpelerimiz v 


Damatlar 
Artık siyah 
Kendine güvenen, 
onforundan vazgeçmek istemeyen yeni nesil damatlara 
merhaba diyelim. 


ay, birbirini hoş bir ahenk 
nmeli. | 


odem gelinler için 
hazırladığımız, iki parça 
asarımlar çok ilgi görüyor. iğ İŞ imi. 
Evden çıkış, after parti ya da Ea ŞEN : 
De Ml, 2 


arında rahatça 
lecek kiyafetler, şu anda danışanlarımızın göz 
Bir de dediğim gibi; bohem trendin yansıması olan 
ürünlerimiz, kuru çiçeklere hazırlanan 
gelinlerin hayatını kolaylaştıran Wedding 
nner ajandalarımız. 
için de fikirlerinizi merak ediyoruz? 

smokin tercih eden damatlar da tarihe karışıyor. 
sosyal ve hayatının en güzel gününde 


Daha soft renkler, beyaz spor ayakkabılar, 


mini damat yaka çiçekleri ve papyonlar; yeni dönem 
damatlarda görmek istediğimiz detaylardan. * 


Marchesa 


Düğün planlama sürecinin belki de en Zor kısmı. 


Şimdi sıra; yıllardır hayalini kurduğ 
UNUZ, 
NİZ gelinliğinize karar vermekte! 


içinde kendinizi çok özel hissedeceği 


İşte sizler içi 
şte sizler için seçtiğimiz, asla d. 
, asla 
emode olmayacak 
lik seçenekleri: 


kategoriler ile en özel gelin 


mek oi 


Inbal Dror 


Tadashi Shoji 


Reem Acra 


Anne Barge 


Berta 


En özel gününde de fark yaratmak isteyen gelinlerin tercihi; 


dev 
asa duvaklar, balo tipi kocaman etekli 
el, 
gelinlikler: -- 


sıradışı kumd$ dokular ile abartı 


çı 
(DI 


be B RID E 


Marchesa 


Mm 


| 


Monigue Lhuillier 


HİZ 
A3 


Lela Rose 


v 


m parçalar, sıradışı miniler, 


Mode 
bembeyaz pantolon takımları ve tulumlar 


i bir bakış! 
ile gelinliğe yepyeni bir bakış 


Inbal Dror 
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Derin göğüs dekolteleri, transparan detaylar, mini gelinlikler... 


şle, duğu geces de de iddialı o a erc ede 
l Yy 


gelin adayları için gösteri$li ve seksi seçenekler! 


> 


Oscar,De La Renta 
«| 


Paolo Sebastian 


Raisa&Vanessa 


i , 
Romantik gelinler için klasik dantelle 


gösterişli işlemeler, kırık beyaz ve bej tonlar... 


age er Zd a şe a : 
V Y rd 
| 


Naeem Kha > , 


Elie Saab 


Zuhair Murad 


) bişi pe 
Biri doğru tamamlay“ 

Ödü e 
UN vermeden na 


İMA; il a 
e Ne 
Sİ Garanti parçaların “ a 


Yİ aşş;.. , 
Süğüniz etkiyi gerçed — 
a 
“ee Or çunus 


1. Tiffany Harmony 2. La Prairie 3. Aguazzura 950 € 4. Avon 5. Christian-Louboutin 6. Davetçokelbisemyok 
7. Gucci 850 € 8. Oscar de la Renta 4/0 € 9. Longines 10. Etro 55 € 
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11. Atasay 3290 TL 12. Bottega Veneta 1550 € 13. Loren Stewart 105 € 14. Floraiku/Harvey Nichols 15. Jimmy 
Choo 890 € 16. Sophia Webster 3/0 € 17. Christian Louboutin 845 € 18. Nida Bulut Jewelry 19. Christian 
Louboutin 20. Alison Lou 208 € 
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21. İnci Deri 22. Sophia Webster 855 € 23. Davetçokelbisemyok 24. Doctor Babor 479 TL 25. Christian 
Louboutin 560 € 26. Davetçokelbisemyok 27. Giuseppe Zanotti 1150 € 28. Victoria's Secret 29. İnci Deri 
30. Hotiç 349 TL 
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2016 AKAY 


KOLEKSİYONLARIN 


ÜZERİNE 


Akay Ailesi'nden Sezanur Akay; 1992 
yılından beri, Akay'ın baş tasarımcısı 
olarak birbirinden etkileyici yüzlerce 
gelinlik modeline imza atıyor. 2015'den 
bu yana, Akay modellerine ek olarak; 
“Sezanur Akay” adlı koleksiyonunu, gelin 
adayları ve moda dünyasının beğenisine 
sunmakta olan başarılı tasarımcı ve iş 
kadınının mottosu ise “süresiz bir 
kostüm” olan gelinlikler. 


Röportaj Mukaddes Kaya Güney 


KAY Gelinlik Koleksiyonları 
nelerden ilham aldınız? 

2018 yılı için 
koleksiyonlarda, o esin 


için 


hazırladığımız 
kaynağımız 


"Zarafet" oldu. Açıkçası ben, süresiz bir 
ostüm olarak gelinliğin temelinde, 
sadeliğin ve klasik tavrın ışıltısını buluyorum. Gelinliğin 


ihtişamının ya da naifliğinin kaynağı; 
kombinasyonların kesişimi ile ortaya 
çıkan bu belirsiz ışıltılardır. 

Süresiz bir kostüm olarak 
tanımladığınız gelinliklerinizde neler © 
kullanıyorsunuz? Biraz ipucu alabilir 
miyiz? 

40 seneyi aşkın gerçekleştirdiğimiz 
bütün AKAY koleksiyonları, nazik bir 
minvali paylaşır. 2018 senesinde ise; 
zarifliğin ışığında, farklı ve zengin 
kumaşlarla benzersiz etek modelleri 
ortaya çıkardık. Danteller bütün 
koleksiyonlarımızda ön planda. Bunun 
yanı sıra, geçmiş koleksiyonlarımızda 
olduğu gibi üç boyutlu çiçek motifli 
modeller çalıştık. 2018 gelinleri için 


a 


- 


( 


oldukça hareketli modellerle beraber, “Hellenistic" ve 
"Vintage" tasarımlar hazırladık. Ayrıca 2016 ve 2017 
koleksiyonlarımızda yapmış olduğumuz gibi, tül altına 


hafif renkler çalışarak oldukça “soft” modeller 
meydana getirdik. 
Markanızın gelinliğe olan bakışı, AKAY 2018 


Koleksiyonu'nda nasıl açığa çıkıyor? 

Marka olarak yapmaya çalıştığımız; değişmez kumaş 
ve kalıp seçeneklerinin ötesine geçerek bulunduğu 
dönemi aşan, her biri ayrı bir ifadeye sahip tasarımlar 
gelinlerimiz ile buluşturmak. Bu 
bağlamda, AKAY'ın simgelediği 
modern ve özgün Türk kadınına 
uygun, narin ve gösterişli tasarımların 
çeşitliliğinde benzersiz bir bütün 
oluşturduk. Gelin adayları, 2018 
koleksiyonlarımızda hem klasik hem 
de eşsiz olan, hayallerindeki 
modelleri bulabilecekler. 

Bugüne kadar kariyerinizde neler 


yaptınız? 
Lise eğitimim sonrası, babamın 
yanında (Rafet AKAY), 


Mahmutpaşa'da, mütevazı bir gelinlik 
dükkânında mesleğe ilk adımımı 
atım. Bu sene, meslekte 37'inci yılımı 
dolduruyorum. Bu süreçte, 20'ye 


yakın koleksiyon çıkardım, mutluluğunu paylaştığım binlerce 
gelinim oldu. 40 seneyi aşkın süredir Türk gelinliğini 
belirleme iddiasında olan AKAY markasının baş 
tasarımcısıyım. 
Gelin adaylarına önerileriniz nelerdir? Gelinlik 
seçiminde nelere dikkat edilmeli? 

Gelinlik seçiminde, gelin adaylarının dikkat etmesi 
gereken hUSUS; neşe ve heyecanlarını 
kaybetmemeleridir. Gelinlik birkaç saatliğine değil, bir 

ömür giyilmeye söz verilen bir kostümdür. Önemi, 

zamanın dışındadır. Düğünün mevsimine, mekânına 

ve gelinin konforuna dikkat edilmesi gerektiği gibi; 

VÜCUİ tipine uygun seçim de mühimdir. Ancak 

unutulmamalıdır ki; gelin hanımın zarafeti tülün 
inceliğinden değil, merasimin neşesindendir. 

2018 yılına özel hazırladığınız “couture” 

koleksiyonunuzdan bahseder misiniz? 

2018 yılına özel hazırladığımız “couture” abiye 
koleksiyonumuzda, çok özenli bir çalışma 
sonucu oldukça mütevazı ve zarif bir iş 

ortaya çıkardık. Modern Türk kadınının 

abiye anlayışını, yarım asırlık gelinlik 
tecrübemizle değiştirme gayretinde 
olduğumuz koleksiyonun parçaları, 
renkli ve şık tasarımlar olmasının yanı 
sıra; zarafet ve nezaketi pay etme 
hedefinde olan çalışmalar. 

Amacımız; Türk işçiliğini, nazik bir 

minvalden dünyaya sunmak. 
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Lion 


Diamond , 
UCMAN 


PARLAYANI OL 


Bu özel gece için neyi ön plana 
çıkarmak isterseniz isteyin, akılda 
kalacak bazı noktalar olacaktır. 
Gece boyunca büyüleyen taraf ise, 
zamanı durduran, gelinliğe farklı bir 
ruh katan aksesuarlardır. Siz de göz 
kamaştırmak için vazgeçilmez tutku 
olan mücevherler ile şıklığı deneyin, 
pişman olmayacaksınız. 


Tuğçe Orçunus 


Mücevherat 
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Seksilikte sınır tanımayan “gelinler için, 
yoğunluğun arasında detayları atlamak olası 
bir durum. İç giyim konusunda da diğer 
detaylardan Oo gösterdiğiniz o hassasiyeti 
göstermeniz için gösterişli iç çamaşırı 
dosyası iyi bir kılavuz niteliğinde! 


Koton 
3499 TL 


Tuğçe Orçunus 


Koton 
1499 TL 


Oysho 
169) 95 TL 


Anine Bing 
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Agent il, : 
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BÜ 


Le Petit Trou 


10 € 


Agent Provocateur 


41€ 
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Mywwedding by Celebration, 
tam 25 yıldır gelinlerin ve 
damatların hayallerini 
süsleyen düğünleri yaratan, 
ilklerin öncüsü, dinamik ve çok 
başarılı bir marka. Uç ortağın 
üçü de, birbirinden donanımlı, 
eğitimli, (o kıdemli, o başarılı, 
çalışkan ve bu sektörün en 
sevilenleri. Nişanlar, düğünler, 
partiler, organizasyonlar, yeni 
fikirler ve en güzel gelinler, 
hep onların işi. Bu üçlü 
harikalar yaratıyor. 


Röpotaj: Mukaddes Kaya Güney 


ARZUM - İHSAN 
| BEYZA YILMAZ GÜGERCİN 


EGEMEN IRAK 


ywedding by Celebration'da tam olarak nasıl 


hizmetler 
Stil ve moda arasındaki 


veriliyor, oneler (yapıyorsunuz? 


farkın, kalite olduğuna 


inanarak davet ve düğün tasarlamak; bizim 


işimizin tanımı. Tasarımlarımızın davet sırasında 
doğru akışını, kurduğumuz doğru ekiplerle 
gerçekleştirmek, bizim verdiğimiz hizmetlerin tek cümlede ifadesi. 


Firmanızı ne zaman kurdunuz, hikâyeniz nasıl, sizi tanıyabilir miyiz? 


1993 yılında kurulduk. Üç orta 


Egemen Irak olarak, 25 yıldır işi 


yapıyoruz. Bizimkisi üç dostun 
felsefesiyle hareket eden ortakl 
Sık sık yer değiştirsek de, bu üç 


ğız. Arzum İhsan, Beyaz Yılmaz Gügercin, 
mizi aynı heyecan, aynı titizlik ve özveriyle 
hikayesi. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz 
arız. Hikâye, tasarım, planlama üçlemesiyiz. 
eme doğru organizasyon için anahtar üçlü 


olarak Mywedding by Celebra 


ion' in omurgasını oluşturuyor. 


Bu yıl gelinlerde ve düğünlerde nasıl bir moda var? Neler daha ön 


planda olacak? 


Bir gelinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, duruşudur. Kime 


göre moda olduğu tartışılır. G 
gelin, gelinliği gelinlik yapan. 
renkler, önümüzdeki yıl çok ko 
tercih edeceğimiz, bronz ışıl 


Mywedding by Celebration, 2018'de sıcak ren 
kombinleyecek. Yeşiller, 


tonlarını 


elinlikleri giyen gelinlerin duruşudur gelini 
2018, parlak renklerin yılı. “Dikkat alıcı” 
nuşulacak. Düğün tasarımlarında ise; bizim 
tular, kum grileri ve haki yeşiller olacak. 
tonları ile soğuk renk 
tonları ve morlar da, 


turkuaz 


dekorasyondan modaya yansıyacak diye düşünüyoruz. Taba tonlara kaçan açık kahverengi de, önümüzdeki 
dönemin tamamlayıcı rengi olabilecek. Biz 360 derece her alana ve her tür organizasyona hizmet verebilecek 
güçte ve argümanlara sahip bir şirketiz. Kurumsal davetler ve ağırlıklı olarak düğünler için hizmet veriyoruz. 
Sizi neden seçmeliler, sizin farkınız nedir? 
Bizi seçmelerinin 3 nedeni var. Stil ve moda arasındaki farkın kalite olduğuna inandığımız için. Doğru 
organizasyon yaptığımız için. İşimizi çok severek yaptığımız için. © 
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Karl Üamüllar 
BURAYA! 


, Tudors 


Brooks 
Brothers 
495TL 


Kış düğünlerinin 
kahverengi. Gönlü her 


altın 
koyu, 


damatlar için 
harmanlanmış 


Cacharel 
799TL 


Boglioli 
260 € 


1.500 € 
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KAHVE 


vazgeçilmez 
rengi, biraz vintage, daima şık; 


klasik görünümden yana olan 
sarısı 


kahveler her zaman işe yarar! 


Trianon 


Hayatının en özel günlerinde bile klasik 
görünümden vazgeçemeyen damatlar 
buraya! Bu özel günde, kahverenginin 
ağır havası ve siyahın asaleti ile klasik 
görünümün hakkını vereceksiniz. 


Burçak Mutlu 


Isaia 
157/5 € 


zaman 


ile 
klasik 


Tissot 
2.2350 1TL 


Orciani 
625TL 


fn mutlu gününüz için tasarlandı. 


a, CLASSICS 


altinyildizclassics 'altinyildizclassics.tr Waltnyldzclsscs 


ör Cacharel 
Kn 499TL 


Cartier Tommy 
Hilfiger 


Barret 
875 TL 


Sivri yakalı beyaz gömlek, saten 
detaylı smokin ceketi, klasik 
kundura görünümlü ayakkabılar 
Hugo Boss ve en özel imzanızı atmak üzere 
150 € yanınızda aşıdığınız şık bir dolma 
kalem... İşte siyahın asaletinden 
faydalanan, karizmatik, kendinden 
emin, klasik damatlar! 
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Ramsey 


Brooks Brothers 
295 TL 


Parker 
339TL 


Gucci 
580 TL 


Na 
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Discover İstar 


Istanbul Golden Horn and a Swiss welcome 


Located on the beautiful natural estuary, where the Bosphorus meets 
the Marmara Sea, Mövenpick Hotel Istanbul Golden Horn features 
spacious rooms with panoramic waterfront views, a gourmet 
restaurant, state-of-the-art meeting rooms and a rejuvenating spa. 
The city's major shopping districts and historic highlights in the Old 
City are all easily accessible from the hotel. 


Mövenpick Hotel Istanbul Golden Horn 

Silahtarağa Caddesi, No. 87 | 34050, Eyüp | Istanbul | Turkey 

Phone #90 212 600 16 00 | Fax *90 212 600 16 16 
hotel.istanbul.goldenhorn©&movenpick.com | movenpick.com/istanbul-goldenhorn 


movenpick.com 
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Sihünae de yanında cima 9 


& 
“çak Mutlu 


1. Fratelli Rossetti 965 TL 2. Christian Louboutin 3. Christian Dior 510 TL 4. Salvatore Ferragamo 1/0 TL 
5. Thomas Mason 1953 TL 6. Kingsman 625 € 7. Brooks Brothers 91 TL 8. Longines 9. Beymen Club 89 TI. 
10. Lanvin 455 TL 


11. Tateossian 1445 Tl 12. Kip 13. Givenchy 385 Il 14. Oliver Spencer 25 € 15. Silk and Cashmere 95 TL 16. 
Rubinacci 450 € 17. Hugo Boss 2/9 TL 18. Armani Exchange 3506 TL 19. Lanvin 20. Tino Cosma 360 TL 
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Farklı 
renk, kasa özelliği 
ve kordon tasarımı ile 
birçok model seçeneği sunan 
saatler arasından, bu özel gün için 


seçim yapmak elbette ki kolay değil. 
Evliliğe hazırlık sürecinde yanınızdan 

ayırmayacağınız tek aksesuarın seçimindeki 
en önemli noktalar; seçilen saatin damatlıkla 
uyum içinde olması, saatin damatlığın zarif bir 
tamamlayıcısı olarak görülmesi ve damatlığı 
geri plana atacak, ışılulı, gümüş ya da altın rengi 
modeller tercih edilmemesidir. Özenle seçilen, 
bir ömür kullanılmayı vaat eden damat 
saatinin sade ve ağır bir görünüme sahip 

olması önemlidir. 


Burçak Mutlu 


Yıllardır erkek modasına yön veren, şık, elegan, tarz sahibi 
damatlar yaratan, bir model gibi üzerinde taşıdığı kıyafetleriyle 
hemen fark edilen, çok başarılı bir tasarımcı Ferruh Karakaşlı; aynı 
zamanda kendi adıyla markasını yaratan müthiş bir iş adamı. 
Cemiyet hayatı ve moda dünyasının sevilen çifti Ferruh-Sibel 
Karakaşlı"nın, Nişantaşı'ndaki showroomlarına gittik. Bu yılın damat 
modası hakkında, en doğru bilgileri aldık. 


Röpotaj: Mukaddes Kaya Güney 


Fotoğraf: Özer Ergüler 
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oda dünyası 

ile tanışmanız nasıl oldu, kaç 

yıldır tasarım alanında 

uğraşıyorsunuz? 

Çocukluğumdan beri meraklıydım giyime. 

Oyuncak değil de, yeni bir kıyafetim olunca 
çok sevinirdim. Kendimi bildim bileli; moda, hayatımın bir parçasıydı. 
Benim için giyim, bir “otaku" demek. Japonca bir kelime, birçok dilde 
karşılığı yok. Tutku ile takıntı arasında, bir merak hali demek. İşte benim 
için moda, tam bu ruh hali. İlgilendiğim her markanın, güçlü ve zayıf 
taraflarını biliyordum. Bir bakıma, her beklentimi karşılayacak bir marka 
olmuyordu. Tasarım iyi, malzeme zayıf. Malzeme iyi, kalıp zayıf. Hep daha 
doğrusu, daha iyisi derken; “bu işi ben yapayım” diyerek işe başladım. 
Dolayısıyla, neredeyse giyinik doğmuşum diyebilirim. 
Erkek modasının kadın modasından farkı nedir? 
Erkek modası, önceleri kadın modasından oldukça farklıydı. Bugün, kadın 
modasında maskülen unsurlar, erkek modasında ise feminen unsurlar 
görüyorsunuz. Kadın-erkek modası, birbirlerine çok yaklaştı. Kadınlar penny 
loafer ayakkabılar giyerken; erkekler de renk renk giyinmeye başladı. 
Farklılıktan ziyade, ortak noktalar arttı. Kadın da, erkek de bilinçlendi. 
Eskiden erkek modasında, her sene "bu sene yakalar kaç santim, kravat 
genişliği kaç santim, pantolon paçaları kaç santim, ceket boyları nasıl, 
sezonun renkleri nedir" gibi sorularla moda orientasyonunu belirlerdi. Artık 
bireyler seçimlerini, modanın sunduğu çeşitliliği, bireysel süzgeçlerinden 


geçirerek yapıyorlar. 
Damatlık yapmanın incelikleri nelerdir? 
Damatlık, bir erkeğin yaşamındaki en önemli kıyafet. Bu seçimi, sıradan yapma lüksü yok. Günlük yaşamında 
kıyafetine önem vermeyen bir kişi bile, bu çok özel güne tüm ilgi ve dikkatini vermek durumunda. Bu fotoğraf, 
ocuklarına ve torunlarına vereceği bir fotoğraf olacak. Bu günde kendini özel, fit, mutlu ve güçlü hissetmeli. 
amatlığın; kişiye özel hizmet verecek, damat ve gelinin uyumunu kavrayacak, gustosu yüksek, özel eğitimli 
emanlar çalıştıran bir kuruluştan seçilmesinde yarar var. Damadın ve gelinin tercih ve eğilimlerini göz önünde 
ulunduracak, hayallerini gerçeğe dönüştürecek bir vizyon zenginliği de önemli. Kimi damat, klasik seçimlere 
önelirken; kimi damatlar, tüm kuralları yıkarak özgün seçimler yapmak isteyebilir. Bu geniş specirumu karşılayacak 
r tecrübe önemli. Her şey, gelin ve damat adayını strese sokmadan, huzur ve disiplin içinde olmalı. Burada, bize 
ok iş düşüyor. 
zin çizgilerinizdeki farklılıklar nedir? 
izim çizgimizdeki en önemli unsur; vücut faktörü. Bir erkek kilolu ise ince, omuzları dar ise daha geniş, çelimsizse 
daha yapılı, bacakları kısa ise daha uzun, kalınsa daha ince, kısa boylu ise daha uzun boylu, yüzü genişse daha ince 
gösterecek, kendisini iyi hissettirecek tasarımlar ve bakış açımızla farkımızı gösteriyoruz. Bu konuda, büyük tecrübeye 
sahibiz. Yıllardır ünlü oyuncuların, işadamlarının gardıroplarını hazırlayıp en iyi şekilde görünmelerini sağlıyoruz. Bu 
konuda iddialı konuşacağım; bu konuda, belki de dünyanın en iyilerinden biriyiz. Vücudu iyi gösterecek ürünler 
tasarlıyoruz. Geleneksel el işçiliği kalitesini, modernizmle harmanlıyoruz. Kıyafetlerimiz, kalıcı görselliği ve ürün 
özellikleriyle yıllar sonra da güncelliğini koruyor. Kişiye özel çalıştığımız için o kadar çok alternatif renk, model, 
kalıbımız var ki; neredeyse hepsi birbirinden farklı tasarımlar çıkarabiliyoruz. Astar, kumaş, renk, yaka modeli, cep 
modeli. Kısacası; detay detay detay. 
Bu yıl gelin damat modasında neler var? Hangi renkler ve kumaşlar ön planda olacak? 
Geçtiğimiz sezon başlayan koyu lacivert, siyah şal yaka, lacivert damatlık trendi, önümüzdeki sezon da devam edecek 
gibi. Siyah ve gece mavisi şal ya da sivri yaka, tek düğme damatlıklar zaten modası geçmeyen, her zaman var olan 
ürünler. Şal ya da sivri yaka, kırık beyaz, tuxedo altında siyah pantalonla çok zarif bir seçenek. Ayrışmayı sevenler için 
sınır; gökyüzü. Kırmızı, antrasit, bordo gibi renkler; mevsimsel olarak daha serin ayların alternatifleri. Tabii bu noktada 
en önemli unsur; gelinle uyumu sağlamak. 
Karı-koca birlikte çalışmak nasıl bir duygu, iş bölümünüz nasıldır? 
Karı-koca çalışmak çok zevkli ve verimli. Sibel ile her konuda büyük bir uyum içindeyiz. Aramızda iyi bir sinerji, 
esinlenme ve etkileşim oluyor, teknik değerlendirmeler yapabiliyoruz. Erkekteki geleneksel el işçiliği kültürü, kadında 
uygulanırken; kadın tarafındaki materyaller, işlemeler, erkek bölümüne ilham olabiliyor. 
Çok şık bir çiftsiniz. Siz seçimlerinizde hangi parçaları kullanıyorsunuz? 
Ceket kalıplarımızda temel prensip aynı. Vücuda oturan kalıplar, saygın, zarafetle, zarif aşırılığın harmanladığı bir 
tarz çıkarmaya çalışıyoruz. Bizden giyinenler, bir şekilde ayırt ediliyor. Ferruh-Sibel Karakaşlı'dan bir parça 
taşıdıkları hemen belli oluyor. 
Sizce damatlığın en çok yakıştığı ünlü kimdir? 
Damatlık veya smokin; kişiye uygun, doğru seçim yapıldığında herkese yakışıyor. Ama seçim yanlışsa; bir 
o kadar kötü duruyor. Doğru kalıp, doğru model, doğru renk ve ortam sağlandığında; bir erkeğin en 
şık hali denebilir. © 
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Sezonlar boyu, 
anlamaya çalış 
erkek; neredeyse her bö 
elbiseleri, jilet gibi bağ 


onun, moda aşığı Carrie iç 


rkekleri çözmek zordur, bir de bu 
erkek Mr Big ise hayatınızın en büyük 
zorluğuyla karşı karşıyasınız demekir! 


Carrie Bradshaw ile 


birlikte çözmeye, tanımaya ve 


ığımız bu gizemli 
ümde, her nereye 


giderse gitsin karşımıza zaten bir damat edasında 
çıkıyordu. Hepimiz, her zaman; kusursuz takım 


anmış papyon ve 


kravatları, özenle seçilmiş kol düğmeleri. ile 


in mükemmel bir eş 


ekran başında bizleri öfked 
ona biraz daha bağlanmamızı 


anlatılması mümkün olmayan 


smokini ve papyonu ile karşım 


unutturmayı başarabildi! © 


check list 


Brooks Brothers 


Alexander 
McGueen 


Beymen 
Collection 


Inci Deri 


adayı olduğunu düşündük. Gizemli, zaman 
zaman kaçak, ne istediğini bilmeyen tavırları; 


en çılgına çevirirken, 
sağladı. Çünkü bu 


karizmatik erkeğin sinir bozucu olduğu kadar, 


çekici bir yapısı da 


vardı. Düğün gününde de her zamanki gibi kusursuz 


ıza çıkan Mr Big, bu 


özel günde bile kararsız ve tedirgin bakışlarıyla dikkat 
çekiyordu. Neyse ki; bu özel günü böyle kararsızca 
mahvedişini, bir çift klasik Manolo Blahnik 
ayakkabıyla, oldukça romantik bir şekilde bizlere 


Burçak Mutlu 


TEKNOLOJİNİN 
ŞIKLIĞI 
ALTINYILDIZ 
CLASSICS'TE! 


Erkeği ve hayatına eşlik eden 
modayı tanıyan, ipliğini 
üreten, kumaşını dokuyan, 
tarzını tasarlayan Altınyıldız 
Glassics; teknolojik 
ürünleriyle de yaşam 
kalitesini yükseltiyor. 


360' ESNEYEN 
MUCİZE KUMAŞ 


Altınyıldız Classics'in bu özel 

üretim kumaşı, enine genişleyen 

sıradan esnek kot kumaşından ” 
farklı olarak her yöne SU TUTMAYAN TEKNOLOJİ 
esneyebiliyor. Vücut şeklini alarak 


mükemmel uyum sağlayan elastan BM 
: ii Altınyıldız Classics laboratuvarlarında 


yün kumaşıyla üretilen, üzerine apre 
uygulanarak su itici özelliği kazandırılan 
kumaş; kir, leke, toz ve su tutmuyor, 
kendi kendini temizliyor. 


sayesinde hareket özgürlüğü 
sunuyor. 


ÜTÜ SEVMEYEN 
TEKNOLOJİ NON-IRON 


Altınyıldız Classics koleksiyonlarında yer alan ve son 
teknoloji ile üretilen Non-Iron gömlekler, gün boyu 
hareketli yaşama yeni ütülenmiş gibi eşlik ediyor. 
Kolayca ütüleniyor ve daha geç kırışıyor. 


p 
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Düğün hazırlıkları başladığı zaman olay hep gelinin üzerinde 
döner. Gelinlik seçimi, çiçek, çeyiz derken damatlar hep 
koşturan taraf olur. Ama bu tatlı koşturmaca ve alışveriş 

zamanında, damatlık seçimi, gelinlik seçimi kadar önemli ve 

ayrıntılı bir iştir. Gelinler kuğu gibi süzülürken, sizin de en az bir 
kartal gibi güçlü ve asil görünmeniz önemli... 


Ümit Temurçin 


EKÂN ÖNEMLİ 
Damatlık seçmeden önce 
mekâna ve konsepte karar 
vermiş olmak, biraz olsun 
işinizi (o kolaylaştırır. o Aynı 
zamanda mekânla uyum 
içinde olmak, davetlilerin de 
gözüne hoş gelecektir. 
Örneğin gösterişli bir salon düğünü yapacaksanız eğer; asil 
ve şık görünmenizi sağlayacak bir smokin seçebilirsiniz. 
Bunun yanı sıra, hayallerinizi süsleyen düğün kır düğünü 
konsepti ise; her şeyden önce havanın azizliğine 
uğramamak için uygun kumaşlar seçmeli ve daha soft 
tonlardaki takım elbiselere göz atmalısınız. 
GELİNLE UYUM 
Mekân tercihinizden sonra dikkat etmeniz gereken husus; 
gelinle olan uyumunuz olmalı. Düğünden önce gelinliği 
göstermeyecekler elbette ama gelinliğin kumaşı rengi ve 
modeli hakkında biraz bilgi almakta fayda var. Bu tarz 
uyumları genellikle papyon, yaka çiçeği ve ayakkabı 
renklerinin tercihleri ile tamamlayabilirsiniz. 
SEZONUN TRENDLERİNDEN FAYDALANIN 
Yeni sezonda, klasiğin dışında birçok parça ve doku 
hayatımıza girdi. Damatlığın star parçası olarak gördüğüm 
ceketler, dikkatleri üzerine çekecek kadar güçlü olmalıdır. 
Kadife ve ekoseler de, bu konuda size yardımcı olacaktır. 
Kadife ceketlerin renk seçenekleri arasında; bordo, siyah 
ve mürdüm tonları, damatlık seçimi için asil ve dikkat çekici 
olacaktır. Ceketlerin yakasının saten olması ayrı bir hava 
atmaktadır. Ekoseye gelecek olursak; çoğu zaman spor 
şık kombinlense de, konu damatlık olduğu zaman doğru 
desende bir ekoseli ceketle maskülen bir hava yaratabilir, 
arklılığınızı bu şekilde yansıtabilirsiniz. 
DİKKAT DİKKAT! 
açizane tavsiyem; damatlığınızı, kendi beden ölçülerinize 
ve zevkinize göre diktirmeniz yönünde. Özel dikime karar 
verirseniz eğer, terzinizi iyi seçmeli ve terzinizin daha 
önceki işlerini (o incelemelisiniz. o Böylelikle o olası 
olumsuzlukları önlemiş olursunuz. 
Gelelim damatlık alırken dikkat edilmesi gerekenlere. 
Ceketin bedeninize uygun olup olmadığını omuz 
kısmından anlayabilirsiniz. Ceketi giyip kollarınızı serbest 
bıraktığınızda ise; ceket kol boyunun, başparmağınızın Üst 
boğumunu geçmediğine ve bileğinizden biraz aşağıda 
kaldığına dikkat edin. Ceketi düğmeledikten sonra 
oturmayı odeneyin ve rahatlığını kontrol edin. 
Gömleğinizdeki kol düğmelerinin görünebilirliği açısından, 
ceketinizin boyu normalden uzun olmamalıdır. Pantolon 


seçimiz takımınızla uyumlu olmalı ve kalıbı size tam 
oturmalıdır, rahatlığınız için belinizde 1 parmak boşluk 
yeterli. Paça boyu, sizin seçiminize kalmakla birlikte; 
ayakkabının Üzerine değmesi hoş bir görüntü 
sergileyecektr. 

AKSESUARLAR İLE DAMATLIĞINIZI HAREKETLENDİRİN 
KOL DÜĞMELERİ 

Eski zamanlarda manşetli gömleklerin vazgeçilmezi kol 
düğmeleri; zenginliği, soyluluğu ve asaleti simgelermiş. Bu 
terz seçimler yapanlar hala yoğunlukta. Küçük 
dokunuşlarla birlikte etkili ve dikkat çeken sonuçlar 
yaratmak istiyorsanız; kol düğmesi kullanmak harika bir 
fikir. Farklı model ve materyallerde üretilmiş kol düğmeleri 
olması da işinizi kolaylaştırıyor. Tercihiniz asil bir smokinden 
yana ise; kol düğmesinde sedef, kemik veya parlak zımba 
olanları seçebilirsiniz. 

KRAVAT — PAPYON SEÇİMİ 

Takımınız hazır ve sıra aksesuarlara geldi. Belki de en zor 
ama en eğlenceli kısım olabilir o Damatlığınızı 
tamamlayacak ilk parça, kravat veya papyon seçimidir. 
Seçim yaparken tek tek değil, hepsinin bütünde nasıl 
duracağını hayal ederseniz, en baştan işinizi kolaylaştırmış 
olursunuz. Tek renk şık bir takım 

elbiseyi, son zamanların trendi olan 
ekose desenli kravatla 
tamamlarken; mürdüm kadife 

ceketli takım seçiminizde, kravat 

tercihinizin siyah satenden olması 
ayrı bir hava katacaktır. 

AYAKKABI 

Giydiğiniz damatlığı gösterecek en 
önemli aksesuarlardan biri ayakkabıdır. 


Uzun o saatler o sürecek (düğün 
eğlencesinde, rahat bir damat 
olmak için damat 


ayakkabısının konforlu 
olması ve modeli önemli. 
Genelde şık duran 
modeller kösele olanlar. 
Özelikle damatlık sade 
fakat karizmatik çizgiler 
taşıyorsa; damat 
ayakkabısı kesinlikle 
rugan olmalı. 


madı 
BAKİM DOSYASI 


Sonunda günlerce, aylarca geri sayım yaptığınız, heyecan içinde 
beklediğiniz o özel gününüze uyandınız. Artık stresi, gerginliği bir kenara 
atıp rahatlama zamanı! Öncelikle güne, uykunuzu iyi aldığınızdan emin 

olarak başlayın. Sanırım ömür boyu saklayacağınız fotoğraflarda, size 
gözaltı torbalarınızın eşlik etmesini istemezsiniz. 
Burçak Mutlu 


BANYO 
— VAKTİ 


Hemen ardından, hoş kokulu duş jelleri ve 
saçınızın kusursuz görünmesine yardımcı olacak 
kaliteli şampuanlar ile alacağınız ılık bir duş; hem 
stresinizi atmanıza yardımcı olacak hem de güne 

bakımlı başlamanızı sağlayacaktır. 
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DAMAT 


TIRA 


Damat bakımının en önemli aşa 


İster klasik fırça ve köpük yöntemiyle, ister modem 
tıraş makineleri ile yaşatın bu geleneği; hiç fark etmez. 
Bu önemli adımı, güzel kokulu kolonyalar ve tıraş 
sonrası bakım jelleri ile tamamlamayı unutmayın. 


HOMME 


Bakimi 


Cilt bakımınıza, en az gelin adayınız kadar önem 
vermelisiniz. Çünkü eğer makyaj yapmayı tercih 
etmeyenlerdenseniz; sizin makyajınız, cildiniz olacak. 
Duş sonrası açılan gözenekleriniz, cilt bakımınızdan 
daha iyi sonuçlar elde etmenize yardımcı olacaktır. 


2l damat tıraşı! 


£ Ma 


0000000000000 00000 0000000000000 


Damat tıraşından sonra en önemli nokta ise; saç! Bu özel günde 
profesyonel bir yardım almanız iyi bir fikir olabilir. Fakat bu konuda kimseye 


güvenmeyenlerdenseniz; iyi bir saç şekillendirme seti, işinizi görecektir. 


“ 
XX 


LEL 


Gelinlik seçme kısmında zorlananlar e 


için oyollar her zaman dünya 
markalarından yana olmuyor. Bunu en 
iyi kanıtlayan birçok türk tasarımcısı da 
bu süreç için muhteşem tasarımlarıyla 
harikalar yaratıyor. Sevgili gelin 


adayları, seçiminizi yapmadan önce Özgün stiliyle beğeni toplayan ünlü moda tasarımcısı 
- Fidan Şimşek' in koleksiyonu ışıltılı, romantik ve şık 
kadrajımıza takılan ” tasarımcının tasarımlardan oluşuyor. Zarif ve şıklığın ön planda olduğu 


koleksiyonlarını mutlaka inceleyin, koleksiyon gelinlik arayışındaki tüm adaylar için yön 


İ > | K I vermeye devam ediyor. Romantik detaylarıyla dikka 
asla pışman olmayacaksınız? çeken koleksiyon, düğün gecesi fark yaratmak isteyenler 


için oldukça iddialı. Tasarımların çoğunda öne çıkan 
incelikli işlemeler, birbirinden şık dantel detayları ve alımı 
payetler adeta sezon trendleriyle harmanlanmış. En mutlu 
gününüzde şıklığınızla ön planda olmanız için her detayın 
düşünüldüğü koleksiyonunda natürel tonlar, beyazlar ve 
soft renkler ön plana çıkıyor. Yumuşak renklerin payetler, 


Tuğçe Orçunus 


000. 


tüller, işlemeler ve yer yer dantellerle canlandığ 
koleksiyonda çarpıcı transparan detaylar da göz 
dolduruyor. Genel hatlarıyla minimal ve modern tarzda 
hazırlanan gelinlikler, şıklığı ve zarafeti temsil ediyor. 


o 

$ 

© o 
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Gelinlikler arasında seçim yapmak yerine 
couture bir parçanın gecenize eşlik etmesi 
fikrine ne dersiniz? Bu fikirden yola çıkanlar için 
en favorilerinden biri olan Özgür Masur, 2018 
Couture Koleksiyonu ile harika yaratan 
isimlerden. Özgür Masur, tüm kumaşlarından 
işleme detaylarına, tamamı el işçiliği ile 
hazırlanan 50 parçalık yeni couture 
oleksiyonunda, minimal formları, farklı 
ültürlerin etkisindeki geleneksel işlemelerle 
yorumlayarak deneysel bir bakış 
azandırıyor. Üstelik tüm parçalar gibi 
oleksiyonun hikayesi de büyüleyici. Özgür 
asur kadının doğudan batıya geçişini, 
yaşadığı kültürel yolculuğun izleriyle stilize 
eden koleksiyon; işlemeye yapılan cesur 
girişimleri ( içeriyor. o Özgür (o Masur 
asarımlarının imzası çiçek işlemeleri; Uzak 
Doğu'dan Pera'ya uzanan yolda farklı 
ültürlerin etkisi ile yeni formlar kazanırken, 
ortaya çıkan bu stil melezlemeleri de 
oleksiyonun kilit noktasına dönüşüyor. 
Evrenselliğin (o vurgulandığı (o koleksiyon, 
geleneksel işleme ve formlara kazandırılan 
melezlemelerle dikkat çekiyor. Tamamında 
ipek kumaş kullanılan koleksiyon, 
1920'lerden 1980'lere uzanan bir siluetlere 
zamandan bağımsızlaşan formlar 
azandırıyor, işlemelere zenginleşen deneysel 
dokular da koleksiyonun avangart ruhunu 
güçlendiriyor. Farklı bir seçim ile akılda kalmak 
isteyen gelin adayları için en iyi adreslerden 
biri. 
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Rastlantıların yoğunlaştığı, zamanın hızla aktığı anlardan yola 
çıktığının altını çizen Özlem Süer, Alavya ilhamıyla tasarladığı 
White 17/18” koleksiyonu fazla ilgi görenlerden biri. Anların 


romantizmi, duyg 


u geçişlerinin sadeliklerinin kumaş, aksesuar 


ve nakışlarda form bulması, koleksiyonun artistik dokusunu 


güçlendiriyor. Ko 


dantel üstler, transparan nakışlar, el yapımı dan 
asarımlarla bir araya gelip yeni formlar oluşturarak planların yapı 


bozumuna uğrat 
gönderme yapıyo 


işlemeler, Swarov 
Koleksiyonu oluş 


©. 


oleksiyona da yansımış durumda. Bunların yan 


eksiyonda Derin V yakalar, 


(dığı gündelik hayatımızda 
. Hafiflik ve sadeliğin günüm 


kat kat etekler, 
el detaylar yalın 


i değişime bir 
üzdeki etkisi bu 
ısıra üç boyutlu 


ski taşlarv e kesme taşlar da dikkat çekiyor. 
uran diğer parçalar arasında tek tek elle 
kilmiş nakışlı transparan gelinlikler, volanlar, 


ırfırlarla hareket 


w 


buluyor. 


azanıyor. Özlem Süer, gelinlerin vazgeçilmezi haline gelen saç 
ksesuarların da ise her beyazın kendi hikâyesinin kahramanı 
olmasına izin veriyor. El yapımı çiçekler, inci taçlar, dantel 
urdeleler gelinliklerin tamamlayıcısı olarak koleksiyonda yer 


Tuvanam ve Davetçokelbisemyok birlikteliğinden 


oluşan koleksiyon farklılığı ön plana çıkarıyor. 


Koleksiyon, genel hatlarıy 
yana. Oo Tuvanam Bridal 
Davetçokelbisemyok 


gelinlik arayış 


kaftan. Sadelik, 


çıktığı o Mod 
alışılagelmişin 
yoğun el işçi 
nakışlı dante 


saflık ve duru 


a bohem ve şıklıktan 
Exclusive (o for 
tasarımları o zamansız 
ndaki gelinler için birer biçilmiş 
uğun ön plana 
ellerde danteller ve taşlar 


dışına çıkıyor. 
iği, 3 boyut efe 


beyazın birçok tonu ile bi 
muhteşem modellerin çıkmasın 


bozan işbirliği 


after party elb 


ne göz atmadan 


isenize karar vermeyin! 


Tasarımlardaki 
ti kazandırılmış 


ler, inciler ve kum boncuklar, 


leşince ortaya 


ı sağlamış. Ezber 


gelinliğinize ve 


odem, şehirli, birbirinden 

güzel ve tabii ki çok farklı 

karakterlere sahip dört 

kadının hayatını anlatan 

“Sex And The City” 

dizisinin başkarakteri; 
Carrie Bradshaw.. Dizi boyunca sevincine, 
üzüntüsüne, hayatı ve yaşadıklarını sorgulayış 
biçimine hayran kaldığımız, günlük hayatta 
“biz'den biri olan, iflah olmaz modaya 
tutkusuyla tanıdığımız Carrie'yi gelinlikler içinde 
görmek herkes için büyük bir hayaldi. Aynı 
zamanda hepimiz, böyle moda tutkunu bir 
kadının nasıl bir gelin olacağını çok merak 
ediyorduk. Bradshaw bizleri şaşırtimayarak bu 
özel gününde de; buram buram moda kokan, 
Vivienne Westwood imzalı, çok iddialı bir 
gelinlikle karşımıza çıkmıştı. Yeşil o tüylü 
duvağından ışıl ışıl ayakkabılarına, soft 
renklerden oluşan gelin buketine kadar her 
ayrıntısı ile gelinliği içinde bile ilnam vermeyi 
başaran Carrie için bu özel gün tam bir hüsranla 
sonuçlansa da; o, gelinliği ile moda tarihinin en 
ikonik gelinleri arasında yerini çoktan aldı bile. 
Kim bilir; belki de yıllar sonra sade beyaz 
elbisesi, klasik lacivert Manolo Blahnik 
ayakkabılarıyla gideceği sade bir törenle 
yapacağı evlilik daha mutlu sonuçlanacaktır! © 


Burçak Mutlu 
he k l | z 
j Tiffany&Co a 
4 Vi N 
/ M Manolo Blahnik 
Oscar dela 
Renta 
Fidan 
Şir Pronovias 
Li 


92 


magazine 


B esi le PARMAĞINIZIN 
UCUNDA 


feda U 


© PELİN 
ÖZTEKİN 


ABONELİK İÇİN 
232.421.144) 
www.bestylemagazine.com 


Nİ O ppstore 


gö 


' 
we 
Ee i Ez 


“ 
p 


p 


« mm 


e YA 


—z 


ya 
“ 


GÜNUMUZ 


elime anlamı, soylu bir kadına eşlik ve 
arkadaşlık etmekle yükümlü kadın olan 
nedime; günümüzde daha çok kusursuz 
düğün gecelerinin gizli kanramanları anlamına 


A 
De 

Di 
geliyor. Ülkemizde de gitgide yaygınlaşan 
dime geleneği, gelinin en özel gününde 
prenses gibi hissetmesine büyük ölçüde katkı sağlıyor. 
Nedimeler genellikle gelinin en yakın arkadaşlarından seçilse 
de, birkaç teknik detay da bu seçimi etkileyebiliyor. Peki masal 
tadında bir gece ve düğün öncesi tüm detayların kusursuz 
olması için nedimelerin sahip olması gereken özellikler 
nelerdir? Öncelikle bu koşuşturmaya gönüllü olarak eşlik 
edecek, seve seve her detaya ilnam olacak arkadaşlarınızı 
seçmeniz, süreci kolaylaştırıp eğlenceli hale getirecektir. 
Düğün öncesi ve gece boyunca bol bol fotoğraf çekileceği 
için poz vermekten, her anınızda yanınızda olmaktan, en özel 
dakikalarınızı karelere dökmekten sıkılmayan arkadaşlarınız 
nedimelik için aranan isimler olacaktır. Ve tabii ki dans! İlk 
dansınızı nedimeleriniz eşliğinde yapacaksanız, iyi dans 
etmeleri çok mühim. Ya da en azından kötü dansı bile 
eğlenceye çevirebilmeleri... Biliyorsunuz ki; nedimelik tek 
günlük değil, bekârlığa vedadan evlilik alışverişine kadar 
uzanan uzun bir yolculuk, kutsal bir görevdir! 
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Nedimelere tek renk 
kıyafet giydirmeyi klişe P 
buluyorsanız, bu tek tip çiçekli — 
< ; bileklikler tam size göre! Bu özel 
———— — - aksesuar sayesinde, hem 
nedimelerinizin kendine özgü 
simgeleri olacak hem de pastel 
tonlarındaki çiçekler ile kış 
düğünlerinize bahar tazeliği 


gelecek. 


gm dey 


İridesmaid? 


blm ei ': 
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© Bu özel süreçte, her © 
o zorlukta yanınızda olan © — 
© nedimelerinizi de en az kendiniz © 
© kadardüşünmeli kendilerini o © RK. Kedimelisin Ö 
© prenses gibi hissettirmelisiniz. e belki de en güzel kısmı; e 


s Nedimeleriniz için hazırladığınız z” 
g hediye kutuları, onlara kendilerini £ 
g Özel hissettirecek ve unutulmaz #7” 
e bir jest olacaktır. o 
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çılgın bekârlığa veda partileri! VM 
Kız kıza eğlencenin sınırsız olduğu e 
bu günde, kişiye özel hazırlanan 
gelin ve nedime kimonoları Şi 
eğlencenize ve sonsuza dek 
saklayacağınız fotoğraf 


(m 
karelerine renk katacak. 2 


gö 


BACHELORETTE 
WEEKEND 


VEDAMI? 


noktalarından 
birindesiniz. Evlilikle birlikte, artık yeni hayatınıza 


Hayatınızın o önemli odönüm 
“merhaba” diyeceksiniz ve bu hayata 
başlamadan önce son geceniz. Bu özel geceyi, 
unutulmaz bir eğlenceye dönüştürmeyi ve 
ölümsüzleştirmeyi kim istemez ki? O zaman 
mutlaka; modern çağın kına gecesi, bekârlığa 


veda partisi tüyolarımızdan ilham almalısınız. 


GECEYE S 


p > ç 
” Ön “ Days 


b © Na 
Barhelerili ç 
SURYIYAL KIT 
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Belki de en zoru olan 
mekân seçiminden sonraki 
aşamada; kız 
arkadaşlarınızı partinize 
nasıl davet edeceğinize 
karar vermelisiniz. Bu özel 
gece için samimi 
davetiyeler 
hazırlayabileceğiniz gibi; 
arkadaşlarınıza, gece 
boyunca ve sonrasında 
ihtiyaç duyacağınız hediye 
ve hangover kitleri de 
verebilirsiniz. 


Gece için en önemli nokta kesinlikle mekân 
seçimidir. Mekân seçerken ne istediğinizi 
bilmek ve arkadaş grubunuzu iyi tanımak 
işinizi kolaylaştırır. Dans etmekten hoşlanan 
bir kız grubuysanız gece kulüpleri, şark 
söylemeyi seviyorsanız karaoke barları, 
pijamalarınızla kız kıza sohbetleri 


seviyorsanız evde hazırlayacağınız öze 
konseptli partileri tercih edebilirsiniz. 


pısase teke 


Bekarlığa vedayı, kısa bir geceden upuzun 
bir güne çevirmeye ne dersiniz? Biraz 
geleneksel gelebilir fakat gece öncesi 
gelin hamamı, her zaman iyi bir fikirdir. 
Özel günler için kiralama yapan spa 
merkezlerini tercih edebilir, ev yapımı 
yemekler 
gününüzü ziyafete çevirebilirsiniz. 


ve bir müzik grubu ile 


Mekâna karar verdiniz, o 
davetiyelerinizi ve hediyelerinizi 
hazırlayıp gönderdiniz. Sıra geldi 
bulunduğunuz ortamı ve 
kullanılacak aksesvarları 
kişiselleştirmeye! Mottolu el kartları, 
tüllerle süslenmiş gelin taçları artık 
gözümüze sıradan gelmeye 
başladığına göre; bugünün trendleri 
de birkaç sene sonra yerini daha 
farklı detaylara bırakacak. Yıllar 
sonra dönüp baktığınızda, pişman 
olacağınız dekorasyon ve aksesuvar 
detayları görmek istemiyorsanız; 
mutlaka her ayrıntıya sizin eliniz 
değmeli. o 


o 
o 
o 
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GECEYE 


Adım adım ilerlenen bu özel gece için 
unutulmaması gerekenlerin başında elbette ki 
davetiye ve bonbonniere geliyor. Heyecanınızı 
ve felaşınızı bir kenara bırakın. Kahvenizi, bitki 
çayınızı alın ve sizin için seçtiğimiz en stil, en 
modern, en dikkat çekici görsellerimizi inceleyin! 


Dave 
unutulmayacak düğününüzden akılda kalıcı 
bir hatıra bırakmak ister misiniz? 


O an 


lilerinize; çok eğlendikleri, 


yenebilecek ve dans için serotonin 


salgılatacak bir lezzet ya da evin bir köşesinde 
baktıkça hatırlanacak bir obje? Karar sizin! 


Kend 
konu 
küçü 


İNİZİ anın büyüsüne kaptırıp 
larınıza teşekkür edemediyseniz, bu 
armağan size yardımcı olacaktır. 


Mi m 


AR GETTIN6G MARRTED 
PLEASE SAVE THE DATE 
MM, AUGUST 2016 


ağ 
Janmal invtatımn. te goller 


Uy 


Sizin için çok özel ve anlamlı bu 
gününüze, sevdiklerinizi davet 
ederken; seçenekler arasında 
kaybolmamanız için olabilecek 
tüm seçenekleri sizler için bir 
araya getirdik. 
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INSTAGRAM TOP 5 


Dünya genelinde büyük bir kullanıcı kitlesine 
sahip olan Instagram; her konuda aradığımızı 
bulmakta bize yardımcı olan, en çok tercih () süsen 
edilen sosyal medya ağı haline geldi. Son 
yıllarda popülaritesi artan konsept düğün 
kavramı, Instagram sayesinde birçok firmaya 
ulaşma imkanı sağlıyor. Instagramda fenomen 
olmuş evlilik teklifi, kına gecesi, bekarlığa veda 
partisi, konsept düğünler, save the date, düğün 
hikayesi ve konsept albüm çekimleri, baby 
showerlar konsept doğum günü partileri, 
hastane odası süslemesi gibi hizmetler sağlayan, 
işlerinde başarılı olan firmalardan seçtiklerimizi 
sizlerle paylaşıp telaşlı ve yoğun düğün 
döneminizde sizlere yardımcı olmak istedik. 


& a46organization 
Four Seasons Hotel Istanbul at the Bo 
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3IKIT EVENTS & CREATİVE 


ee 


© Sikileventscreative 


Nİ 446 ORGANIZATION EEE 


2003 yılından bu yana, büyüleyici konseptlere sahip, 
unutulmaz etkinlikler düzenliyorlar. Düğününün peri 
masallarındaki gibi olmasını isteyen çiftlerimiz için 
en uygun organizasyon firmalarının başında gelen 
A46, yaptıkları masa düzenlemeleri ve tasarımlarıyla 
göz alıcı bir gece oluşturmakta çok iddaalılar. En 
ince ayrıntısına kadar şıklığı ellerinden bırakmadan, 
büyüleyici bir atmosfer oluşturuyorlar. 


SS 3ikileventsereative 


"Mükemmel  etkinliğinizi o tasarlayın 
çünkü hayalinizdeki her ayrıntı 
önemlidir " değeriyle etkinliklere yeni bir 
i soluk getirmeyi, kalıpların dışına 
| çıkmayı kendilerine misyon edinen, 
dünya trendleri ile kişiye özel 
konseptlerde fark yaratan, standart 
kalıplaştırılmış etkinlikler yerine daha 
fazla ayrıntıya önem veren farklı 
tasarımlar üreterek “creative event” ve 
“düğün” planlayıcısı olarak yollarının 
kesiştiği tüm kişi ve kurumlara ortak 
oluyorlar. 
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Sıra dışı konsept tasarımlarıyla en özel 
gecenizi soluksuz yaşamanızı sağlayıp, son 
anınıza kadar sizin üzerinizden elini 
çekmeyen, çok özel bir ekibe sahip Aisha, 
İstanbul merkezli bir firmadır. Işıklandırma, 
mekân süsleme, masa düzeni, kokteyl 
çeşitleri konusunda uçsuz bucaksız hayal 
güçleri sayesinde, aynı zamanda birçok 
değişik konsepte ev sahipliği yapıyor. 


aishaweddingsandevents 
Four Sassons Hotel istanbul at the Bosphar. 


pucmwed 
Ayder Yaylası > 


puciwed 


Düğün gününüzü ölümsüzleştirip 
arşivinizde en güzel anınız olarak 
saklayacağınız, o anın heyecanıyla 
hatırlamadığınız anları kaydedip çok 
güzel bir sunum ile tekrardan o güne 
dönmenizi sağlayan fotoğraf ve video 
tasarımlarıyla tercih edeceğiniz 
muazzam bir ekipten oluşuyor. 


puciwed 
Ayder, Rize, Turkey 


ersselipv 
Kaya Izmir Thermal Convention 
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Düğün gününüzde size ve 
heyecanınıza eşlik eden ekibiyle 
fotoğraflarınızı ove videolarınızı 
ttizlikle kaydedip anılarınızı en 
profesyonel haliyle, film tadında 
videolar ile karşınıza çıkarıyorlar. 


TO 


“BRIDE 


EN ÇOK KONUŞULAN 


.. — o 
Dikkat dikkat! Bu kadar dikkat 
çekilmelerinin ve çok 


konuşulmalarının sebebi 
standart düğünlere göre fazla 
paranın harcanması ve 
içerikleri. Tüm bunların dışında 
gelinlikler de konuşulmalarının 
sebeplerinin başında geliyor. 


Brezilyalı süper model Isabeli Fontana ünlü 
müzisyen Diego Ferrero ile Maldivler'de rüya p 
gibi bir düğünle hayatlarını birleştirdiler. Eski o 
Victoria's Secret meleğinin giydiği gelinlik çok 
konuşuldu. Bunun sebebi fiyatı değil gelinliğin 
görüntüsüydü. Brezilyalı tasarımcı Agua de 
Coco'nun imzasını taşıyan gelinlik neredeyse 
tepeden tırnağa şeffaftı. Bu da düğünün çok 
konuşulmasına sebep oldu. Güzel model 
Fontana bu gelinliği çok güzel taşıdı. 
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Kazakistan asıllı işadamı Mikhail 
Gutseriev, oğlu Said'e Rusya'nın 
başkenti Moskova'da 80 milyon 
dolarlık düğün yaptı. Düğünde 
Khadija Uzhakova 25 bin dolarlık 
özel dikim gelinlik giydi. Jennifer 
Lopez, Sting ve Enrigue Iglesias 
gibi dünyaca ünlü şarkıcılar 
sahne aldı. Ayrıca dünyanın en 
pahalı otomobillerinden olan 
Rolls Royce'la bir geçiş töreni 
yapıldı. 


Rusya'nın başkenti Moskova'da 
gerçekleşen düğün dünya 
basınının yoğun ilgisini çekti. Tacik 
asıllı petrol kralı Rus işadamı 
İlkhom Shokirov, kızı Madina'yı 
evlendirdi. 330 bin sterlin 
harcanan düğünde, İngiliz bir 
modacı tarafından tasarlanan 
Madina'nın gelinliği 517 bin 
sterlin. Gelinin güçlükle taşıdığı 
gelinlik yüzlerce kristal ve inci ile 
süslü. Kesilen pasta ise 3 metre 
boyunda. 900 davetlinin katıldığı 
düğündeki eğlenceler için 330 bin 
sterlin harcandı. 
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TAÇATEL!ER MARIPOSA 

İNCİ KOLYE VE YÜZÜKMON REVE 
KÜPE, KOLYE VE BİLEKLİKSWAROVSKI 
SAATLONGINES 

İÇ ÇAMAŞIRIERES 

PARFÜMLANCOME 

AYAKKABIRENE CAOVILLA 
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Ni e Ç-; SAÇ AKSESUARI ÜSTMELİS ERKOL 
EZİK VE YÜZÜKMICHAEL KORS 
ÜPE VE BİLEKLİKMON REVE 
SAATLONGİINE 
VİNTÂGE ÇANTA VE ELDİVENATELIER MARIPOSA 
iğ AKSESUARİ ALTBOZ SISTERS 
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PELİN 
ÖZTEKİN 


RÖPORTAJMUKADDES KAYA GÜNEY 
mukaddes&bestylemagazine.com 

FOTOĞRAFERMAN İŞTAHLI, STYLINGHAKAN ÖZTÜRK, MAKYAJGAMZE TE 

SAÇERDEM GÜL, STYLING ASİSTANLARIPINAR AKAR,FIRAT GENÇDOĞ 

BACKSTAGEVIDEOSKOP 0 © eğ. 
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GELİNLİKOLEG CASSINI 


HAYATIN IŞIĞI GÖZLERİNİN 
İÇİNDE PARLAYAN, ÇOK 
GÜZEL BAKAN GENÇ VE 

GÜZEL BİR OYUNCU. SAHNE 
VE TİYATRO, DOĞDUĞUNDAN 
BU YANA HAYATININ TAM 
ORTASINDA YER ALAN, İŞİNİ 
AŞKLA YAPAN, KENDİNİ 
SÜREKLİ GELİŞTİREN GENÇ 

BİR KADIN. HEPİMİZİN NEŞE 
KAYNAĞI, GENÇLERİN 

SEVGİLİSİ, ARKADAŞLARININ 

BİR TANESİ, GÜLER YÜZLÜ, 
YARDIMSEVER, ALÇAK 
GÖNÜLLÜ VE SEVİMLİ BİR 
DOST. ETRAFINA IŞIK SAÇAN 
BİR GÜZELLİK. BİZ DE BİR 
SÜRPRİZ HAZIRLADIK VE 
BİRBİRİNDEN GÜZEL 
GELİNLİKLERİ, GÜZELLER 
GÜZELİ PELİN ÖZTEKİN'E 
GİYDİRDİK. 


GELİNLİKOLEG CASSINI 
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GELİNLİKJU ISTANBUL 
DUVAK VE TAÇVAKKO 
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Çok başarılı bir sanatçı babanın kızı olman hayatına ne 
kattı? Oyuncu olmanda etkili oldu mu, kendi seçimin 
miydi ya da öyle mi olması gerekti? 

Sorumluluk kattı diyerek başlayabilirim konuya. 
Ortaoyununun ve Türk sinemasının herkes tarafından 
sevilen, başarılı bir isminin kızı olmak; bu hayattaki.en güzel 
sorumluluklarımdan biri diyebilirim ama yan etkileri, 
avantajları, dezavantajları da var tabii ki. Öncelikle, oyuncu 
olmamda tabii ki babamın çok etkisi var. Sadece babam da 
değil; Ferhan Şensoy, Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, 
Derya Baykal, Tuncel Kurtiz, Baykal Kent ve Türk 
iyatrosunun daha nice ustalarını izleyerek büyüdüm ben. 
Daha 40'günlükken ses tiyatrosuna götürülen bir bebekten 
ne beklenebilir ki? Çocukluğum da, neredeyse tüm hafta 
sonları babamla tiyatroya gidip orada da zamanım Feruş 
Ferhan Şensoy) ve Daduş (Derya Şensoy) ile kendi 
yazdığımız oyunları fuayede oynayarak geçti. Sanırım 
kaçınılmaz sondu ama ben de gayet gönüllü istedim. 
Ortaokul zamanları, tiyatroya merak kıpırtılarım çoktan 
başlamıştı. O zamanlar sahneye çıkmaktan büyülüsü 
olamazdı bizim için, hala da yok. Sonra lise zamanları, 
babam mesleki olarak oyunculuğun zorluklarından 
bahsederek kendi yolumu başka mesleklerde denememi 
istiyordu. Taa ki kızının gizli gizli ajansa kaydolup bir de 
üstüne ilk işini kapmasına kadar. Hayat Bilgisi “Demet 
karakteri ile sektöre ilk adımımı attım. Sonra izlediğim yol, 
kendi ayaklarımın Üzerinde durmam, aldığım kararlar ve 
attığım adımlar babamın da hoşuna gitmiş olacak ki; şuan 
birbirine danışan iki meslektaşız aynı zamanda. 

BKM hayatında nasıl bir anlam ifade ediyor? 

İşte o isim beni büyütüyor. Emekleyerek geldiğim yolda ilk 
basamak. BKM Mutfak! En özel, en güzel dönemlerim 
diyebilirim. Tam kendinizi bulduğunuz yaşlarda, 18'imde 
ahil oldum bu ekibe ve olması gereken yerde 
Üüyüdüğümü düşünüyorum. Yılmaz Erdoğan, Demet 
kbağ, Tolga Çevik, Zerrin Sümer, Bahtiyar Engin ve daha 
ice hocalardan 4 yıl boyunca adım adım eğitim görmek, 
4 kişinin bence en büyük şansı. Başta Yılmaz Hoca; 
endimizi bulmayı, yaratmayı Öğreti ki bu da hayatta en 
üzel ders. Sonra ÇGHB macerasıyla o günden 

ugünlere. 

Şimdiki Pelin çok güzel bir kadın, zaten güzeldi ama 
zayıflayınca daha da güzel oldu. Nasıl bir süreç geçirdin, 
ameliyatlarını anlatır mısın? 

Aslında hiç aklımda olmayan bir değişimdi. Çünkü ben 
kilolu iken de mutlu olan ve yemek yemekten keyif alan 
biriydim. Taa ki 27 yaşında bir sabah uyanıp güne 5 tane 
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ilaçla başladığımı fark edinceye kadar. Tiroit, insülin direnci, 
gizli şeker, hormon düzenleyici derken "daha 27'de bu, ya 
sonrası" dedim kendi kendime. Artık kilomda da 
durdurulamaz bir yükseliş vardı ve son olarak 4 aylık uzun 
araştırmalar, 7 ayrı doktorla görüştükten sonra Murat Üstün 
hocamla bir yola girdik. Şimdi ikinci Pelin'i yaşıyorum. 27 yılı 
yaşayan Pelin'le bu Pelin çok farklı. Çünkü küçüldükçe 
büyüdüm. Herkes değiştiğinizi zanneder ama değişenler 
kendileri, bakışları, bakış açıları aslında. Mart ayında, 
ameliyatımın dördüncü yılını dolduracağım ve istikrarlı bir 
şekilde hala düzenli spor yapmaya, sağlıklı beslenmeye 
devam etmekteyim. Çünkü mide ameliyatım, bu süre 
içinde verdiğim toplam 90 kilonun sadece 55-60 kilosuna 
yardımcı oldu. Sonra kalan 30 kiloyu “hadi kızım bunu da 
yaparsın" motivesi ve Çalkan Hocamın spora alıştırmasıyla 
bunu bir yaşam tarzı haline getirerek verdim. İnanır mısınız, 
vücudum artık spor yapmayınca huysuzlaşıyor. Ben bile 
kendime inanamıyorum. Bu yaz sonunda da, 360 body/fit 
operasyonu geçirerek; karın ve basen bölgemde, 
zayıflama sonrası sarkan kısımlardan kurtuldum. 

Artık 30 yaşındasın, evlenme vaktin geldi... Kendini nasıl 
bir gelin olarak hayal ediyorsun, gelinlik seçimini ve 
düğününü nasıl yapacaksın? 

Bunu hatırlattığınız için teşekkür ederim. Bu soruya 
cevabım; çocukluk hayallerim olabilir. Her kız, prenses gibi 
gelin olmak ister ama büyüdükçe sadelik giriyor işin içine. 
Ben kuğu gibi olmak isterim, zarif ve sade. Düğün içinse; 
hep hayalim, çıplak ayak yaz düğünü olmuştur. Bir yengeç 
urcu olarak, suya yakın olmayı seviyorum belki de. 
evgilin ile evlilik planlarınız var mı peki? 

olunda ve güzel ilerleyen bir ilişkimiz var. Bundan dolayı 

ir beklenti oluşmaya başlamış sanırım ama biz daha kendi 
ramızda bu konulara gelmedik. Şu an ilişkimizin, 

aşımızın, yıllar sonra yakaladığımız bu enerjinin keyfini 
karıyoruz. İlişkiyi köşeye sıkıştırmaya gerek yok, zamanı 
gelince zaten kendi kendine şekillenir her şey. 

Gelinlik denince aklına ilk gelen şey, söz veya ifade 
nedir? 
Masumiyet. Çünkü hepimiz, çocukken annemizin 
gelinliğini giyerek masumca daldığımız hayallerin 
kahramanıyız o gece. 
Damatlık konusunda görüşlerini de alabilir miyiz? 

Ben biraz eski kafalı olabiliyorum bazı konularda. Ki bu da 
onlardan biri. Gelin beyaz gelinliğiyle, damat da siyah 
smokiniyle olmalı. Modemleştirilebilir ama beyaz smokinli, 
gelin görünümlü damat istemem. Düğünde beyazlık, 
sadece geline yakışır. 


<uo 


G5: 


< w 


e) 


GELİN 


7 


IKALLIRE BRIDAL / VAKKO 


GELİNLİKOLEG CASSINI 
TAÇVAKKO 


ug 


GELİNLİKALLIRE BRIDAL/VAKKO 
GELİNLİKVAKKO e. 


120 : 
Malan | 


w. 


Günlük modaya dönersek; nasıl giyinen bir 
kadınsın, en çok sevdiğin parçalar nedir? 
Günlük hayatımda, çoğunlukla sporüf olmayı 
seviyorum. Rahatlık hep önceliğim olmuştur. Daha 
casual parçalarla yaratılan şıklığı seviyorum. Gizli 
ahramanlı kombinler, sürprizli seçimler. Yeni Pelin'ı 
hayatıma giren yeniliklerde var tabii ki. 
En sevdiğin aksesuarın nedir? 
P harfli kolyem ve deniz yıldızı şeklindeki türkuaz 
olyem vazgeçemediklerimden. Tabii bir de, Berk ile 
uğur bilekliklerimiz var hiç çıkarmadığımız. Kopana 
adar bizimle inşallah. Bunlar dışında saat ve gözlük 
düşkünüyüm. Kıyafetimi bunlarla tamamlamayı çok 
seviyorum. 

Oyunculuğa komedi ile başlayıp drama ile devam 
etme kararı mı aldın? Kariyerinde bundan sonra 
nasıl bir yol planın var? 

Ben bir karar almadım aslında, sadece mesleğimi 
yapıyorum. Klişe olacak ama bence “oyuncu” dediğin 
her şeyi oynar, oynamalıdır da. Çünkü işini severek 
yapan her oyuncu doyumsuzdur. 2005'te 
oyunculuğa profesyonel olarak başladığımdan bu 
yana, hep komedi oynadım. Ama “Hayat Şarkısı” dizisi, 
daha dram bir yapımdı. Ben izleyiciyi güldürürken de, 
kızdırıp ağlatırken de çok mutlu oluyorum. Ki emin 
olun; hayatta en zor şey güldürmek. Ustalarımız çok 
güzel bir laf söylemiş “komediyi oynayan, her şeyi 
oynar!" Güzel işlerle ilerledim bu zamana kadar. 
Umarım bundan sonraki kariyerim de, yine güzel 

işlerle devam eder. Komedi mi, yoksa dram mı 
bilemem. 

En çok canlandırmayı istediğin karakter veya rol 
nedir? 

Canlandırdığım karakteri karşımdakilere ve izleyicilere 
hissettirebildiğim, o'nu en gerçekçi şekilde 
yaşatabileceğime inandığım sürece, her rolü oynamak 
isterim tabii. Çünkü rol; size nasıl geldiğinden çok, sizin 
o karaktere neler katıp nerelere taşıdığınızla alakalı. 
Şarkı söyler misin, sesin güzel mi? 

Valla söylerim. Detone mi, oldum sesim mi cırtladı pek 
bakmam; bana göre şarkı söylemek güzel terapi. 
Güzel mi diye sorarsan da; ehh azcık var bir şeyler. 
Hayatla ilgili korkuların var mı, en çok korktuğun 
şey nedir? 

Herkes gibi benim de hayatla ilgili korkularım var. En 
başta yalnızlık; gün gelecek ve tüm sevdiklerimizden 
birer birer ayrılacağız, bunun düşüncesi bile yetiyor. 


Bunun yanında, böcek fobimi de söyleyebilirim. 
Bayılmaya kadar yolu var bu korkumun. 

Tiyatro yapacak mısın, bu yıl projelerinde neler var? 
Aslında çok güzel oyunlar okudum bu yaz, hatta çoğu 
komediydi. İçime sinen birkaç oyun da oldu ama 
ekiptekiler yeni sezon diziye başlayınca yetiştiremedik. 
Setle provaları aynı anda ilerletmek çok zor oluyor. 
Ama yeni sezona kesin yapacağım. 

En yakın arkadaşın kim? 

Az, öz insancıyımdır. Canım cancağızım Erman'ım var 
(Erman Kocaer). Bir kardeşten daha fazlası, kan bağına 
gerek olmadığının kanıtı benim için. Bir de kızlar 
Mırmık (Sırma) ve Diloş'um (Dilek). Gıybet saatlerimiz 
vazgeçilmezlerimiz. Bu 3 isim de, dert ortaklarım 
benim. 

En son okuduğun kitap, dinlediğin şarkı, izlediğin 
film ve dizi nedir? 

En son Özgür Aras'ın “Senin Adın Bir Marka'yı 
okudum. Şarkı dersen orası karışık, her türden var. 
Jabbar'ı çok beğeniyorum. Yazın Hande Yener'di, 
benim için tüm şarkıları hitti ve Güliz Ayla “Bahsetmem 
Lazım" favori şarkım. En son Ayla'yı izledim, sonunu 
hatırlayamıyorum. Çok buğuluydu etraf gözyaşlarım 
sebebiyle. Dizi olayına gelince; her yapımın tüm 
bölümlerini sürekli bir şekilde izlemesem de, TV'deki 
tüm işleri bir şekilde takip etmeye, özellikle ilk 
bölümlerini muhakkak izlemeye çalışıyorum. Evde 
vaktim oldukça Netflix'çiyim son zamanlarda. 

Pelin - Rasim Öztekin birlikte bir projede olacak mı? 
Bence olmayacak. Çünkü bugüne kadar, bunca yıldır 
hiç böyle bir proje teklifi gelmedi. Belki bundan sonraki 
süreçte olursa; her ikimiz de, kendi açımızdan 
değerlendiririz. Ama tabii ki, ilerde anı olarak arşivimde 
yerini alması için, aynı jenerikte isimlerimizin aktığı bir iş 
olmasını isterim. 
En son kimin düğününe gittin, neler hissettin? 
Erman'ımın düğününe gittim. Hayatlarımız 
kesiştiğinden beri (17 yıl, birbirimizin her şeyine şahit 
olduk. Düğününde de, bu görev de en çok bana 
yakışırdı" diye düşündü Erman. Eeee kardeşi vermek 
kolay değil, hele benim gibi kıskançsanız. Allah'tan 
gelinimiz çok tatlı, hiç görümcelik yaptırmıyor. Ama 
bu, benim düğünde tek ağlayan olmamı engellemiyor 
abii. 
Sence en güzel balayı yeri neresi? 

Doğa, deniz ve eşiniz! Bence güzel üçlü nered 
olursa, orası bana balayı. Tropikal birkaç meyve de 
bizle olabilir tabii, sakıncası yok. 

Bizim mottomuz “bestylish”. Ya senin? 

“Hayat sana özel! İstediğin gibi yaşa.” 
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GELİNLİKJU ISTANBUL 
DUVAK VE TAÇVAKKO 
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GELİNLİKMACHKA 
TAÇVAKKO 
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Show TW'nin rating rekorları kıran dizisi 
oyuncuları ile Mövenpick Hotel Istanbul 
özel bir çekim gerçekleştirdik. 2 oyuncud 
genç ve çok heyecanlılar. Dizinin başarışinı, kendi başarılarını ve 
nasıl bu kadar uyumlu bir çift olduklarını görmeniz ve 
oyuncularımızı yakından tanımanız iğin sizi, Ali Kangal imzalı 


/Yeni Gelin” başrol 
olden Horn'da çok 
işlerine çok aşık, çok Sm 


RÖPORTAJMUKADDES KAYA GÜNEY, 

FOTOĞRAFALI KANGAL, MODA EDITÖRÜMERVE SEVİN, 
SAÇİSMAIL İNAN, MAKYAJHAZAL OCAL, SAÇ ASİSTANIBURAK KUZGUN, 
MODA EDİTÖRÜ ASİSTANIGÖZDE KILIÇ 
MÖVENPİCK HOTEL ISTANBUL GOLDEN HORN'A TEŞEKKÜRLER 


OLDAN SAĞA 
ETEK VE BLUZA-46 TUVANAM 


TAKIM ELBİSELUZARDO 
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ÇOK TATLI, NEŞELİ, ÇOK 
GÜZEL, PIRIL PIRIL GENÇ 
BİR OYUNCU. ÜLKEMİZE 
BREZİLYA'DAN GELDİ, 
SHOW TV'DEKI “YENİ 
GELİN” DİZİSİNE BAŞROL 
OLDU VE HARİKALAR 
YARATMAYA BAŞLADI. 
MÜTHİŞ BİR ÇEKİMLE 
KENDİSİNİ YAKINDAN 
TANIMAK İÇİN BİR ARAYA 
GELDİK; HAYALLERİNİ, 
HEDEFLERİNİ VE NASIL 
BİR GELİN OLMAK 
İSTEDİĞİNİ SORDUK. 


GELİNLİKZA-46 TUVANAM 


129 
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Ikemize gelmeye nasıl karar verdin, neler yaptın, 
oyunculuğa nasıl başladın? 
Bir reklam teklifinden dolayı Türkiye'ye geldim. Bir 
süre modellik yaptıktan sonra, sadece reklam filmi 
çekmeye başladım. Reklam filmlerindeki 
yönetmenler, dizi ve film çekmem gerektiğini 
söylemeye başladılar. Sonrasında da, dizi için 

teklifler gelmeye başladı. “Yeni Gelin”, benim için harika bir projeydi ve 

oyunculuk maceram, yönetmenim Ersoy Güler sayesinde, Süreç Film 

ile Snow TV'de başladı. 

Bambaşka kültürden gelen biri olarak, tam bir Türk dizisinde başrol 

oynamak sana neler hissettirdi? 

Önceden çok endişeliydim. Başrol oynamak zaten çok büyük bir 

sorumluluk istiyor. Bir de ana dilimde oynamayacaktım. Ama herkes 

çok yardımcı oldu ve çok iyi ilerledi her şey. Şu an çok mutluyum. 

İlk projen ile herkesin beğenisini kazandın, bunu korumak için neler 

yapmayı planlıyorsun? 

Gelişen olayların, kişiliğimin değiştirmesine izin vermiyorum ve her gün 

daha fazla çalışıyorum. Benzetmek gerekirse; projeler bir okul gibi 

benim için ve her okuldan iyi bir puanla mezun olmak istiyorum. 

Yeni Gelin dizisi iyi bir rating yakaladı. Sizce bu başarınızın sırrı 

nedir? 

Samimiyet olduğunu düşünüyorum. Dizide herkes ev terliği kullanıyor 

mesela. Biz, direk insanların evinin içinde gibiyiz. Komedi oynadığımız 

için de, herkes kendinden bir şey buluyor. 

Sevgilin ve evlilik planların var mı? 

Evet var. Hayırlısı neyse o olsun diyelim. 

Sokak hayvanları için elinden geleni yaptığını biliyoruz. Neler 

yapıyorsun? 

Brezilya'da dört tane köpeğim var. Bunun dışında, atlarım ve çiftlik 

hayvanlarımız var. İstanbul'da da bir sokak köpeğinin durumuna çok 

üzüldüm. Uzun bir süre sokakta baktım ve sonunda daha fazla 

dayanamayıp sahiplendim. Bu konuda çok hassasım. Burası benim 

ikinci vatanım gibi diyorum her zaman. O yüzden kısa bir sürede, 

burada da birkaç tane köpeğim olacağına inanıyorum. Brezilya, uçakla 

13 saat sürüyor. Yol çok uzun olmasa, Türkiye'de köpek sahiplenip 

Brezilya'ya götürürdüm. Ama yolda başlarına kötü bir şey gelir diye çok 

endişeleniyorum. 

Hayatını bundan sonra nasıl planlıyorsun? 

İşimi iyi yapmak için çeşitli eğitimler alarak daha fazla donanıma sahip 

olmak istiyorum. 

Çok güzel bir kızsın güzelliğin için neler yapıyorsun? 

Çok teşekkür ederim. Alkol ve sigara hiç kullanmadım, bunun etkisi var 

sanırım. Fırsat buldukça da, cilt bakımı yapıyorum. 

En çok oynamak istediğin karakter, çalışmak istediğin yönetmen, 

film hangisi? 

Mesela Interstellar filminde, Jessica Chastain'ın canlandırdığı Murphy 

karakterini oynamayı çok isterdim. Yeni Gelin'in yönetmeni Ersoy Güler 

ile çok iyi anlaşıyoruz. Türkiye'deki yeni projelerimde de, onunla birlikte 

çalışmayı çok isterim. Çünkü bana çok güven veriyor. Umarım bir fırsat 

gelir ve Christopher Nolan'ın da bir projesinde yer alırım. Bir uzay 

filminde yer almak harika olurdu. 

Moda ile aran nasıl, nasıl bir tarzın var? 

Sabit bir tarzım yok, rahat giyinmeyi seviyorum. $ 


TAKIM ELBİSELUZARDO 
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ÇOK HIRSLI, OYUNCULUK 
İÇİN ÇOK EMEK VERMİŞ, 
ÇOK YAKIŞIKLI BİR 
OYUNCU TOLGA MENDİ. 
İLK BAŞROLÜ İLE 
HERKESİN SEVGİSİNİ VE 
HAYRANLIĞINI KAZANAN, 
AKILLI, KİBAR BİR ADAM. 
YENİ NESİL JÖN 
ADAYLARIMIZDAN. 
KENDİNE VE MESLEĞİNE 
YATIRIM YAPAN, OKUYAN, 
DÜŞÜNEN, ÇOK 
ÇALIŞKAN, SPORUNU 
İHMAL ETMEYEN TOLGA 
MENDİ'YE MERAK 
ETTİKLERIMİZİ SORDUK. 


TEK VE BLUZA-46 TUVANAM 


EEN 
NİŞANTAŞI 
ARIKARAHASANS BRİDAL 


yunculuğa nasıl başladın? 

Bugüne okadar neler 

yaptın? 

Çocukluğumdan itibaren 

içimde, oyuncu olmak gibi 

bir hayalim vardı. Bu isteğim 
kendimi keşfetmeye başladığımda 
urdurulamaz bir hal almaya başlamıştı. 
Oyuncu olabilmek için istanbula gelmem 


O 


neden, set içerisinde güzel bir aile olmayı 
başardık ve bu ekranlara yansıyor diyebilirim. 
Usta oyunculardan oluşan bir kadro ile 
çalışmak, her geçen gün bir şeyler katıyor. 
Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Renan Bilek gibi 
isimlerle çalışmaktan mutluluk duyuyorum 
Bundan sonra ki süreçteki (o planlarından 
bahsedebilir misin? 

Şu an çok güzel bir proje ile devam ediyorum. 


gerektiğini biliyordum. İstanbul'a gitmeyi 
düşünürken; yaşımın küçük olması, tek başına 
olmam, maddi sıkıntıların olması gibi durumlar 
söz konusuydu. Çukurova Üniversitesi İnşaa 
ühendisliği bölümünü okurken, oyunculuk 
hayalime kavuşmak amacı ile çalışmaya 
başlamıştım. Çalıştığım süre içerisinde maddi 
o 
S 


arak güçlenene kadar gece gündüz çalıştım. 
onrasında İstanbul'a gitme zamanı geldi diye 
düşünüp, 2 dönem Craft Tiyatro'da eğitim 
almaya başlamıştım. Her şey çok güzel gidiyor 
derken, maddi sıkıntılar peşimi bırakmıyordu. 
İstanbul'da rehberlik yapmaya başladım, 
ülkemize ogelen turistleri o gezdirmeye 
başlamıştım. Cratın 2 Dönem ödemesi 
yapılması gerekiyor, param olmadığı için 
ödeme yapamıyordum. Arap Turistleri 
havaalanına götürürken “Napıcam Napıcam” 
diye düşünüyordum. Havaalanına götürdüğüm 
turistler 'den 1000$ dolar bahşiş aldım, Craftın 
2 dönem eğitim masraflarını karşılamıştım. 
Oyunculuk hayatım ilk işim olan “Acı Aşk” 
dizisiyle 6 bölüm devam etti. Kazanmış 
olduğum maddi getirileri, Bahar Kerimoğlu'na 
verip çalıştırmasını istedim. “Rüzgârın Kalbi" 
dizisinde Cenk karakterini canlandırdım. Şimdi 
ise, ilk başrolüm olan Yeni Gelin dizisinde 
devam ediyorum. 

Okulunu bitirdin mi? Oyunculuk için neler 
yaptın? 

Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 4 
sınıf öğrencisiyim. Okulum kısa bir süre sonra 
bitecek diyebilirim. Adana'da yaşarken fit 
kalabilmek adına 3 senedir spor yaptım. 
Diksiyon ve beden dili eğitimi mi geliştirm 


Her güzel bir proje'nin mutlaka sonu olduğunu 
biliyorum. Yeni Gelin'den sonra ki süreçte 
gerçekten içime sinen bir proje ile devam 
edeceğim. Yurt dışında dil ve oyunculuk eğitimi 
almayı düşünüyorum. Beni heyecanlandıracak 
bir sinema filminde yer almak tabiki isterim. 
Evlenmeyi düşünüyor musun ? 
Oyunculuk; benim için bir yaşam ve olmadan 
yapamayacağım bir şey diyebilirim. Şuan için 
hedeflerim ve kariyer planlarım bulunmakta, 
günü geldiğinde tabiki güzel bir yuva kurmak 
isterim. 

Moda'yı takip ediyor musun? 

odayı takip ediyorum ama üstüme 
yakıştırdığım şeyleri giymeyi seviyorum. Kişi, 
fiziğini ve tazını bildikten sonra, üstüne 
yakıştırdığı şeyleri giyebilir. Moda dediğimiz 
şeyler kendine yakışanı giymektir diyebilirim. 
Belirli bir tarzım yok, yakıştırdığım her şeyi 
giyerim. Siyah kot pantolon ve spor ayakkabı 
vazgeçilmezimdir. 

Yer almak istediğin karakter, yönetmen, film 
var mı? 

Oyunculuk dediğimiz meslek, her karaktere 
bürünebilmektir diyebilirim. Bundan dolayı 
istediğim bir karakter yok, verilen karakterleri 
canlandırmaya çalışırım. 

300 Spartalı ve Eşkiya gibi filmlerde oynamak 
isterim. 

Evcil hayvan besliyor musun? Hayvanları 
sever misin? 

Evcil bir hayvanımın olmasını çok isterim; Sette 
çok fazla yoğunluk içerisinde olduğumdan, 
yeterince ilgilenemem diye düşünüyordum. 


İma 


için 6 ay ders aldım. İstanbul'da 2 dönem Cra 
Tiyatro'dan eğitim aldıktan sonra, Bahar 
Kerimoğlu ile birebir çalışmalar yaptım. 
Oyunculuk sürekli gelişim isteyen bir iş 
olduğunu düşünerek, dans ve binicilik 
eğitimlerime devam ediyorum. 

“Yeni Gelin” dizisi ile büyük bir başarı 
yakaladın, dizi nasıl gidiyor? Dizi sana neler 
kattı? 

Dizimiz her hafta sizlerinde bildiği gibi büyük 
başarı yakalıyor. Senaristimiz ve yönetmenimiz 
Ersoy Gülerin başarısı tartışılamaz bir konu 
diyebilirim. Film'in başarılı olmasında ki bir diğer 


Köpekleri çok seviyorum ve en kısa zamanda 
sahiplenmeyi düşünüyorum. 

Yeni Gelin dizisi sana neler kattı? 

En önemlisi büyük bir tecrübe sağladı 
diyebilirim. Teorik olarak yıllara eğitim aldım, 
pratik olarak bunları keşfetme tecrübesi 
azandım. o “Sahnenin tozunu yutmak” 
dediğimiz olayı şuan yaşıyorum. Oyuncu' nün 
başrol olduğunda sırtında nasıl bir sorumluluk 
olduğunu anladım. Buna uygun davranmanız 
gerekiyor, sürekli konsantrenizin ve neşenizin 
yerinde olması lazım. Bu mutluluğu usta 
oyuncular ve güzel bir ekip ile olmaktan dolayı 
hiç kaybetmiyorum. 


GELİNLİKAKAY GELİNLİK 
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TAKIMDAMAT TWEEN 
GÖMLEKLUZARDO 


TAKIMLUZARDO 
GELİNLİK VE SAÇ AKSESUARIKARAHASANS 
AYAKKABIDERİMOD 


LIFE OF,, 


Yalama Bin 
SON 8 AY REHBERİ 


Düğün hazırlıkları boyunca telaşınız, stresinizi ve zamanınızı kontrol etmek sizin elinizde. Süreci 
rahat ve sağlıklı bir akışta geçirebilmek için planlamanızı çok iyi yapmalısınız. 
Yetişemeyeceğinizi düşündüğünüz anlarda, size yol gösterecek profesyonel bir yardıma 
başvurmaktan çekinmemelisiniz. Zaman çizelgesi ile ilerlemek, yapılacakları adım adım takip 
etmek, işinizi bir miktar kolaylaştıracaktır. Bu sürecin parçalara nasıl bölünebileceğine dair 
tüyoları sizler için toparladık. 


En önemli aşama, içinde hem güzel 
göründüğünüz hem rahat edebileceğiniz gelinliği 
seçebilmek. Çünkü hayalinizdeki ( gelinliğe 
kavuşma süreci sıkıntılı olabilir. Bu sıkıntıları 
yaşamamak yine sizin elinizde. Burada yine 
devreye, planlı ve programlı olmanın önemi giriyor. 
Gelinlik seçimiyle beraber, diyet veya detoksa 
başlamak da iyi olacaktır. Bu aylarda karar 
vermeniz gereken bir diğer konu ise; balayı 
tatiliniz! 


8 AY KALA 


İlk O adım; bütçe belirleme. Bunun 
belirlenmesiyle beraber, yılın hangi ayında 
düğününüzü gerçekleştirmek istiyorsanız, 
mekân araştırmaları oOve organizasyon 
konusunda yardımcı olacak firmalarla 
görüşerek işe başlamalısınız. 
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Hazırladığınız davetiyeleri, davetlilerinize yollama vakti geldi 
geçiyor bile. Şimdi sırada; organizasyon şirketiyle 
düzenlenecek toplantılar ve mekân ziyaretleri, hazırlıkların 
listesini tekrar ve tekrar gözden geçirmek var. Düğünde 
giyeceğiniz ayakkabınızı, mutlaka birkaç kere ev içinde 
giyiniz. Gelinliğinizi henüz teslim almadıysanız, son dakikada 
yaşanacak problemlere karşı şimdi almalısınız! 
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düşüp çağırmayı unuttuğunuz yakınların 
olmasını istemiyorsanız; büyük ihtimalle bir 
kere liste yapmanız gerekecek. Ve davetlilerin 


olacak ama sakin olun. Her şey planlama 
çözülüyor. Pastanızın ise dış görünüşü kadar, 


Eski usul nikah şekeri veya bonbonniereler 


hafızasında yer edecektir. 


oturma planı! Çığlık atmak istediğiniz zamanlar 


i misafirlerinizin damak tadına uyması da önemli 


d 
en birazcık yenilik ile düğün konseptinize uygun ha 
“İ gelecek; sade ve kalıcı hediyeleriniz, misafirleriniz 


Bu süreçte davetiye, pasta, bonbonniere ve masa 
düzeni gündeminizi oluşturmalıdır. Telaşınıza yenik 


zın 


aç 
izin 


ile 
Ü 
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Düğününüz çok yaklaştı! Saç ve 
makyajınıza Okarar verip prova 
yaptırmalısınız. Eğer içinize sinmeyen 
bir kısım var ise; düzelimek veya 
değiştirmek için zamanınız olacaktır. 
"İyi ki” diyeceğiniz, en önemli 
adımlardan biridir. Ve olmazsa olmazı 
bekarlığa veda gecesi. En yakın 
arkadaşlarınızla geçirmek istediğiniz, 
hafif çılgın günü, özgürce planlamak 
sizin elinizde. 


Sakin Oogeçirmeniz o gereken vakitler... o Artık 
dinlenmelisiniz. Kendinizi stresten uzak tutun, hatta 
masaj yaptırın. Davetli listenize tekrar göz atın, 
eklenmesi gerekenler var ise organizasyon şirketinize 
haber verin. Resmi belgelerinizi kontrol etmeyi de 
unutmayın. 
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Düğünde giyeceğiniz İÇ çamaşırınızı, 
gelinliğinizi, ayakkabınızı ve aksesuarlarınızı 
hazırlayın. Gelin arabanızın süsleme işlemlerinin 
tamamlandığından emin olun. 


DÜĞÜN GÜNÜ 


Güne uykunuzu alarak başlayın. Güzel bir 
kahvaltıdan sonra, ılık bir duş ile güne 
devam edin. Hazırlıklarınızı 
tamamladığınıza emin olduktan sonra, 
fotoğraf çekiminizi gerçekleştirin. Bu 
süreçte sakın aç kalmayın! Biliyorsunuz ki; 
bu gece, sizin geceniz. Enerjinizin hep çok 
yüksek olması lazım. Her daim rahat 
olabileceğiniz yakınlarınızla beraber olun 
ve günün tadını çıkartın. 
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Her şeyin başlangıcı sayılan düğünler 
için yapılacağı yerin doğru karar 
verilmesi, atılacak ilk adımlar arasında 
gelir. Gecenin konseptini belirlemek 
düğün alanını seçmek için aslında 
yeterli bir ipucudur. Her geçen gün 
artan yerler arasında seçim yapmanın 
zor olduğunu düşünüyorsanız, işinizi 
kolaylaştıracak mekan önerileri listesine 
mutlaka göz atın. 


Çubuklu 291 


Tuğçe Orçunus 


NN 


? 
düğün hayal eden çif 


ultanahmet'in tarihi dokusunda, oya gibi 
enmiş incelikli detaylarıyla, masal gibi bi 


1986 yılından beri hizmet veren Çubuklu 29 
kusursuzluk anlayışı ve eşsiz konumuyla kış 
düğünlerinde de farkını ortaya koyuyor. Dünya 
mutfaklarının en iyi örneklerini sunan zengin 
menüleri ve tercihe göre şekillendirilebilen farklı 
dekor seçenekleri ile Çubuklu 29, hayali kurulan 
düğünleri kış mevsiminde de gerçeğe dönüştürüyor. 


ler için Four Sesons 


our Seasons şeflerini 
üğün menüsüne, DJ 
ve müziğe kad 


S 
d 
ses 


otel Sultanahmet reddemeyecekleri bir tekli 
unuyor. Balo salonunun dekorasyonundan, 


ar 
amamlayan her detay, 


Sultanahmet'in hazır 


n hazırlayacağı leziz 
organizasyonundan 
bu özel geceyi 
Four Seasons Hote 
adığı özel düğün 


eklifinin içinde yer alıyor. 


Yeni bir hayata başlarken düğün organizasyonları 


her çiftin mükemme 


arad 


ğı, unutulmaz anlar 


yaşamak istediği en 
geliyor. Doğanın tarih 
Kapadokya manzaras 


öze 
le büt 


Chateaux ünvanlı hoteli 'Mu 


Table by Museum Ho 


esinlenerek tasarlan 
önünde ve hatta di 


manzaralı (o terasında, 


el ayr 


günlerin başında 
ünleştiği muhteşem 


ile Türkiye'nin tek Relais & 


seum Hotel, White 
calığıyla muhteşem 


Roma döneminden 
an taş yüzme havuzu 


lersen 


vadilerde organize et 


İZ uçsuz bucaksız 


iği yeni nesil düğünler ile 


unutulmayacak bir deneyim yaşamanızı sağlıyor. 


Murat Reis Ayvalık 
Hayatınızı o sevdiğiniz . insanla 
birleştireceğiniz gecede doğayla iç 
içe, dalga seslerinin huzuruyla dolu 
bir atmosfer tercih ediyorsanız 
Murat Reis Ayvalık tam da size 
göre... Murat Reis Ayvalık, çiftlere 
havuz başı ve kumsal olmak üzere 
2 romantik alternatif sunuyor. Ege 
Denizi'nin tatlı esintisinde 
birbirlerine söz vermek isteyenler 
deniz kıyısını tercih ederken 
yemyeşil bir doğa manzarasında 
evet demek isteyenler ise havuz 
başını tercih ediyorlar. 
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Birlikte yaşamaya 'Evet' dediğiniz o özel günde kusursuz 
düğün hizmeti sunan Dedeman İstanbul; merkezi 
konumu, görkemli balo salonu ve farklı dekorasyon 
seçenekleri ile unutulmaz bir düğün vadediyor. Muhteşem 
bir düğün yapmanızı sağlayan Dedeman İstanbul, after 
party hediye fırsatıyla çiftlerin bütçesini düşünüyor. Bu yılın 
yükselen trendlerinden olan kış düğünleri, doğru lokasyon 
ve tercihlerle tamamlanınca kusursuz hale geliyor. 
Çiftlerin tatlı telaşlarına eşlik eden Dedeman İstanbul, 
düğün paketlerinde sağladığı After Party hediye 
kampanyası ile çiftlerin hayallerindeki düğünü hayata 


geçiriyor. 


YATTI 


Grand Hyatt İstanbul, çağdaş tasarımı ve misafirperverliği 
ile sonsuz aşkın, birlikteliğin sembolü düğün gününüzü, 
sizin ve sevdikleriniz için farklılaştırıyor. Düğün töreninizin 
konseptine uygun hazırlanan ve 300 kişiye kadar misafir 
ağırlayabilen balo salonunda ön kokteyl, 3 aşamalı düğün 
yemeği, düğün pastası ve limitsiz yerli içki ikramı 
bulunuyor. Kişi başı 55 Euro * KDV'den başlayan özel 
düğün paketi kapsamında ayrıca, gelin ve damat 1 gece, 
deniz ya da şehir manzaralı balayı suitinde konaklama 
imkanına sahip oluyor. 


Boutigue Siyle Travel 

Kişiye özel tercihlerle şekillenen tatillere imza 
atan “Boutigve Style”, konusundaki 
uzmanlığı ile en ince ayrıntısında kadar 
düşünülmüş, heyecan verici ve ayrıcalıklı 
evlilik tekliflerinin ve düğünlerin yaşanmasına 
ortak oluyor. Dünyanın en özel 
destinasyonlarındaki görkemli şatolarda ve 
şalelerde, adeta cennetten bir manzarayı 
resmeden olağanüstü bahçelerde ve 
sahillerde, Çin Seddi gibi dünya 
harikalarında sevdiğinize onunla bir ömür 
geçirmek istediğinizi itiraf edebilir, 
düğününüzü benzersiz bir ana çevirebilirsiniz. 


EN IYI PLAYLIŞI 


Düğününüze gelen tüm davetlileri 
düşünerek bir liste oluştursanız da, 
herkese hitap etmesi yine de imkansız. 
Oncelikle önemli olan; sizin sevdiğiniz 
ve eğlendiğiniz müzikleri seçmeniz. 
Düğün eşittir hareketli dans müzikleri. 
Düğünde seçeceğiniz müziklerin, 
kendi ilişkinizle ilgili olmasına özen 
gösterin. Aman dikkat! Acı, ayrılık, 
keder barındıran müzikler 
hazırladığınız listede yer almasın. 
Evleniyorsunuz, dans müziğiniz aşk 
kokmalıl Işte sizin için hazırladığımız, 
gecenize eşlik edecek müzik listesi... 


Damla Kılıçcioğlu 


00000» 
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u.eonard Cohen - Dance Me to End of Love 
Macahel Fugain - Une Belle Histoire 

Andy Williams - Can't Take My Eyes Off of You 
Anna Gabriel - Historia du on Amor 

New Trolls: Tempo: Cadenza - Andante con moto 
Sting - Shape of My Heart 

Pharrell Willlams - Happy 

Adele - Lovesong 

Micheal Buble - Sway 

Frank Sinatra - Fiy Me To The Moon 

Bueno Vista Social Club - Guizas, Ouizas 

Rick Reuther - La Vien Rose Elvis Costello — She 


Oscar D'L&on - Gulen Sera 


Silva Gunbardhi -Te Ka Lali Shpirt (feat. Mandi & Dafi) 


Lila Downs - Perhaps, Perhaps, Perhaps 


Cesaria Evora - Besame Mucho 
Bueno Vista Social Club - El Cuarto De Tula 


Eventhia Reboutsika - Carousel 


ikki Yanofsky - Bienvenue Dans Me Vie 
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MÜKEMMEL, 
KIŞ DÜĞÜNLERİ İÇİN 


0w 
DUGUN KONSEPTİ 


adisson Blu Türkiye Otelleri kış aylarında evlenecek çiftlere sıcacık bir kış düğününü 
“Something blu” uzmanlığında planlama olanağı sunuyor. “Something Blu” konsepti 
düğün uzmanları kış düğünleri için ipuçları veriyor. Çiftlerin yaşamlarındaki en öze 
günlerden biri olan düğünleri planlamak, diğer birçok organizasyondan daha karmaşık, 
çok detaylı ve dikkatle ele alınması gereken bir organizasyondur. Kış düğünlerini 
anlamak daha da büyük dikkat gerektirir. Dışarıdaki soğuk havaya karşın, düğün 
mekanında konukların içini ısıtacak davetkar bir ortam yaratmak önemlidir. Radison Blu'nun “Something 
Blu" düğün konsepti çiftlere davetiyeden menüye, dekorun renklerinden mekanı aydınlatacak ışı 
düzenine kadar tüm ayrıntılarla mükemmel bir kış düğünü için mükemmel bir planlama desteği 
sunuyor. 

Çiftlerin hayalindeki düğünü planlamak düşünüldüğünden daha çok vakit 
alabilir. Ayrıca düğünü organize ederken birçok küçük detaylar ve aksilikler 
çıkabilir. Ortaya çıkabilecek sorunlara karşı hazırlı olmak çok önemlidir. 
Radisson Blu'nun “Something Blu” konseptiyle düğün planlamalarına destek 
veren tecrübeli ekipleri, kış düğünü planlamanızı kolaylaştıracak 5 önemli 
noktaya dikkat çekiyor. 

Mekan seçerken kış trafiğine, otopark 
olanaklarına dikkat edin 

Düğün planlamaları mekanı seçerek 
başlar, kış düğünlerinde mekanı seçmek 
kış aylarındaki hava koşulları ve artan 
rafik nedeniyle ayrıca önem taşır. Kışın 
sert hava koşullarında mekanın kolay 
ulaşılabilir olması en önemli unsurdur. 
Ayrıca, konukların mekana girmek için 
soğuk havada hatta yağmur ya da kar 
alında yürümemesi, düğüne gelip 
giderken seçtiğiniz mekanın önünde 
trafiğin ukanmaması için uygun otopark 
koşulları bulunması da dikkat edilmesi 
gereken noktalar. 

2017 kışında düğün temasında sadelik 
ve doğallık öne çıkıyor 

Düğünün temasını belirlemek planlamanın ilk aşamalarından biri 
olmalıdır, çünkü diğer her şey temaya göre belirlenir. Geleneksel, 
modern, kültürel gibi tema seçeneklerinin değerlendirirken 
dekorasyonu ve renkleri de temaya göre ayarlayabilirsiniz. Kış 
düğünlerinde sıcak bir ortam yaratacak sıcak renkler, 2017 düğün 
temalarındaki sadelik ve doğallık trendiyle birleştirilebilir. Düğün 
temaları seçilirken; gelinlikten makyaja, renkler ve dekorasyonlar 
birbiriyle uyumlu halde olmalı ve seçilecek çiçekler temay 
bütünlemeli. 


t 
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Menü seçiminde sıcak dokunuşlar 

Kış düğünlerinde menüler ve sunumlar ayrı bir özen ister. Tavuk ve balık gibi 
beyaz etler yerine kırmızı etler tercih edilebilir sıcak tatlılar da kış 
düğünlerinin vazgeçilmezidir. Davetlilerin kahve ve çay alabilecekleri bir 
bölüm ayarlanmış olması bir de bunu yanında ısıtılmış bir sigara içme alanı 
bulunması, konukları çok rahatlatır. Ayrıca menü seçiminde vegan, 
vejeteryan ya da glütene alerjisi olan konukların olup olmadıklarını bilmek 
de önemli detaylardan biri. Düğün menüsü başlangıç, ana yemek ve 
pastadan oluşan en az Üç aşamayı içermeli ve en önemlisi de menü 
seçerken mutlaka tadım yapılmalı. 

Unutulmaz bir düğün için ışık, ses ve müzik | m 

uyumlu olmalı 

Doğru aydınlatma seçimi temayı ve düğündeki 

tüm dekorasyonu ortaya çıkarır. Bir düğünü ) 

unutulmaz yapan faktör; ışık, ses ve müziğin uyum 
içinde olmasıdır. Ayrıca aydınlatma ve ışık, fotoğraf 
çekimi için en temel unsurdur. Fotoğrafların güzel 
olması için kaliteli bir aydınlatma tercih edilmeli, 
önceden aydınlatma, müzik, dans, giriş, ses efektleri ve fotoğraflar için prova 
yapılmalıdır. Kış düğünlerinde ışık mekanın sıcak görünümünü sağlamada 
da kritik rol oynar. 
Kış düğünlerinde kritik bir detay; Vestiyer 
Yaz düğünlerinde mekanlarda vestiyer hizmetinin olup olmaması çok 
önemli olmayabilir ama söz konusu kış düğünü olduğunda mekanda 
mutlaka bir vestiyer, hem de geniş bir vestiyer olmalı, konuklar düğüne 
gelirken ve giderken sıra beklememeli ve paltolarını bulmak için çok zaman 
kaybetmemeli. Bu konuda bir tatsızlık ya da karışıklık yaşanmaması için 
vestiyer hizmetine maksimum önem vermek gerekir. Radisson Blu'nun 
evlenecek çiftlere tam istedikleri gibi bir düğün planlamalarına olanak 
sağlayan Something Blu konseptiyle bir kış düğünü tam da çiftlerin 
hayallerindeki gibi olabilir. Profesyonel düğün uzmanları, dünyanın en öze 
mekanlarında yer alan Radisson Blu Türkiye otellerinde her aşamada ve her detayda çiftlerin istedikleri 
düğünü düzenlemek için özenle oluşturulan menülerden, farklı düğün konseptlere uzanan bir 
yelpazede uzmanlıklarını sunuyor. Something Blu düğün konsepti, ilham veren yaklaşımlarıyla çiftlerin 
kış düğünleri için hayal ettikleri her şeyi gerçeğe dönüştürüyor. Romantik, sofistike ya da farklı her 
tarzda düğün için mükemmel planlamayla en ince detaylarda titiz uygulamalar sunan uzman ekiplere 
emanet edilen organizasyonda, düğün sahipleri hiçbir şeyle ilgilenmeye gerek duymadan davetlilerle 
birlikte yaşamlarının bu en özel gününün keyfini çıkarıyor. © 
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-BAVUL 


Aylarca, hatta belki yıllarca planladığınız 
düğün gecenizin tatlı (yorgunluğunu 
atacağınız noktaya geldik; balayı. Öncelikle, 
eşinizle beraber nelerden keyif aldığınızın 
listesini çıkartın. Kapsamlı bir araştırma 
yaptıktan sonra, kararınızı verdiğiniz şehir ya 
da ülke için zaman kaybetmeden işlemlere 
başlamalısınız. Telaşlanmayın! Oncelikle, 
balayı rotanızın iklim araştırmasını yapıp 
unutulmaması Oo gerekenleri ( listeleyin. 
Bavulunuza ekledikçe, listeden çıkartın. 
Balayı rotanıza ulaştığınızda, kendinizi tebrik 
etmeden geçemeyeceksiniz. 


Düğün yorgunluğunuzu 
bahane edip balayınızda 
tarzınızdan ödün vermeyin. 
Sıcak iklimli bir ülke olan 
Dubai'de; rahat kumsal 
kıyafetleri, akşam yemeğine 
uygun şık kombinler ve açık 
havaya göre soğuk olan 
alışveriş merkezlerinde 
gezerken tarzınızı 
konuşturacak stiller hazırladık 
sizler için. 


Koligm 
3 9 Di 


| DENİZDEN, 
KUMDAN 
VAZGEÇEMEYENLER 


Tercih edilme oranı 
yüksek lokasyonlardan biri 
y olan Dubai, yaz aylarında çok 
© sicak olması sebebiyle kış sezonu için 
ilgi çekici bir balayı seçeneği olabilir. 
Dubai, muhteşem kumsalları, denizi, 
romantik balayı otelleri, alışveriş 
merkezleri, mimari yapıları, çölde safari 
fırsatı, yumuşak iklimi, fiyatların başka 


ülkelere göre daha uygun olması gibi © Mango 
birçok sebeple balayı çiftlerinin de LA, 269.99 TL 
en çok tercih edilen 
rotalardan. İ 
Mehry Mu 
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Sisley 


Moncler b 
855 < iy 8 stent 


Roxy 
İumiğre 
mslant olay 
girer 
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a 
Soğuk iklime sahip i 
İsviçre'yi tercih ettiyseniz, 29999 TI. © ASIMIN i 
kayak tutkunu olduğunuz t , 
da aşikâr. Kayak kıyafetleri ” AB 
içerisinde, hem şık hem eyi ağ 
rahat olabilmek tabii ki üüülü 


mümkün. Tahmin ma öy Sephora 
ettiğinizden daha fazla Salomon ve PN 4m 
aksesuar ve kayak takımı 249.99 TL y” pm 
bulabilmek için > 
hazırladığımız kombinler, B EYAZIN BÜYÜS ÜNDE <P? 
sizlere tercihlerinizde Ni i 
yardımcı olacaktır. KAYBOLANLAR. i 
b 
İĞ 
ö 
Düğününü gi | 
ış döneminde yapan, Sy z 
soğuk bir ülkede sıcacık bir « | 5 
balayı yapmak isteyenler için 
seçenekler başında, hiç şüphesiz iş | 
kayak tutkunları için en ideal balayı 
rotası İsviçre geliyor. Aynı zamanda 
beyazın büyüsüne kapılırken, katılacağınız 
etkinliklerle de güzel anılar 


kaydedebileceğiniz bir yer. Soğuk ülkeler 
için bavul hazırlıkları da oldukça 
önemli. İşte soğuk ülkelere seyahat 
ederken yanınızda 
bulundurmanız gerekenler... 


Gündüz gezilerinizde, 
rahat ve sıcak tutan 
giysiler tercih 
etmelisiniz. Akşam 
yemeğinde ise; 
şıklığınız ile 
Kapadokya'nın 
etkinliklerinde dikkat 
çekmemeniz mümkün 
değil. 
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99.99 TL 
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Doctor Babor 
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Türkiye 
sınırları dışına çıkmak 
istemeyen romantik çiftlerimiz 

için bir diğer önerimiz; Kapadokya. 
Doğal oluşumu ile yaz kış birçok kişinin 
ziyaret ettiği Kapadokya; özellikle kış 
aylarında, Peri Bacaları'nda kar görüntüsüyle 
sıkça tercih edilen romantik destinasyonlardan. 
Hava şartlarına bağlı olarak balon turlarına 
katılabileceğiniz, heyecanlı ve romantik anlar 
sizi bekliyor. Aynı zamanda, Tuz Gölü'nün 
büyüleyici atmosferi ile anın içinde 
kaybolabileceğiniz, sayısız mağarada 
konaklayabileceğiniz, unutulmaz 
bir balayı yaşayabilirsiniz. 
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HAYALİNİZİ 


GERÇEKLEŞTİRİN 


ışın evlenen çiftler genellikle balayı için 
yazı beklemek zorunda kalır. Ya da yaz 
düğünü yapmak isteyen çiftler aylarca 
yaz mevsimini bekler. Peki ya kış 
ortasında evlenip, yaz tatili hayali 
ranlar? İşte size önerimiz: Dubai. 
Masmavi gökyüzü, tüm yıl sıcak havası, muhteşem 
denizi, yıl boyu bitmeyen eğlencesi ve alışverişin kalbi 
olma özelliği ile size hayallerinizdeki düğün ve balayını 
yaşatacak! Güneşli günleri sadece yaz mevsimind 
yaşamak geride kaldı. Çünkü, kışın Dubai'de yaz 
mevsimini yaşamak mümkün. Tüm güzelliklerinin 
yanında, kışı bir t-shirt ile geçirme düşüncesi bile, Birleşik 
Arap Emirlikleri'nin incisinde, unutulmaz bir düğün 
planlamaya ya da balayı geçirmeye teşvik ediyor. Her 
kadının hayalinde muhteşem bir düğün planı vardır. 
Mekân, detaylar ve iklim bu planda en önemli unsurları 
oluşturur. Standartlara takılmak istemeyen gelinlerin yeni 
tercihi ise doğası, mimarisi, hoş iklimi ve muhteşem 
organizasyonları ile Dubai... Dubai, çok farklı ve çok 
yönlü bir şehir olması nedeniyle son yıllarda düğün ve 
balayı destinasyonu için arayışa giren çiftler tarafından 
fazlasıyla tercih ediliyor. Tercihinize bağlı olarak, 
masmavi denizin kıyısında, uçsuz bucaksız çölde, yüksek 
bir binanın çatısında ya da bir teknede hayalinizdeki 
düğünü gerçekleştirebilirsiniz. Bu muhteşem şehirde 
gerçekleşen düğün sonrası, balayı için alternatif 
düşünmenize bile gerek yok aradığınız her şey Dubai'de 
var... 
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Bir sonraki durak ise merak ve ilgi uyandıran, dünyanın en uzun 
binası olan Burj Khalifa. 124. katı seyir bölümü olarak kullanılan 
Burj Khalifa'dan bu modern mimari ve mühendislik harikas 
şehri seyredebileceksiniz. Ayrıca, anı olarak saklayacağınız 
selfieler çekerek dünyayı bu yükseklikten görmenin nasıl bir his 
olduğunu keşfedeceksiniz. Binanın 122.ci katındaki şık restoran 
Atmosphere'in lounge bölümünde, 30 dönümlük alana 
yayılan Burj Gölü ve hemen ortasında ses ve ışık gösterileri 
sunan Dubai Fountain'ın keyfini çıkarabilirsiniz. Şovu izledikten 
sonra geleneksel yiyecek ve eşyaların satıldığı Souk Al Bahar'a 
uğrayabilirsiniz. Kapalı ya da açık hava gurme restoran 
seçenekleriyle güzel bir yemekle gününüzü sonlandırabilirsiniz. 
Üçüncü gün! 
“Kumdan- kara geçiş”, bu sadece Dubai'de mümkün olabilir. 
Bölgenin ilk açık kayak merkezi Ski Dubai'de ki beş kayak pisti 
ve Snow Bullet hattı ile dışarıda ki sıcak havaya meydan 
okuyabilir, sonrasında öğleden sonraki, egzotik çöl safarisi için 
hazırlanmak üzere otele dönebilirsiniz. Başka bir oyun alanı ise 
Her yaş grubuna ve eğlence seven çiftlere, birbirinden farklı (oArap çölü, develerle gerçekleşen çöl gezintisinin yanı sıra 
etkinlik alternatifleri sunan Dubai, balayı destinasyonları o safari, tur ve diğer aktivitelerin heyecanlandırıcı bir yelpazesini 
arasında ön planda yer alıyor. Farklı kültürlerJden kozmopolit o sunuyor. Geleneksel danslar ve alev gösterilerinin yer aldığ 
bir topluma ev sahipliği yapan Dubai, zengin mutfağa sahip o bedevi kampında ağırlana geleneksel Emirlik elbiseleri ve kına 
restoranları ve fantastik gece hayatı ile farklı zevklere hitap dövmeler ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirebilirsiniz. Ayrıca, bir 
ediyor. Kış mevsiminde ortalama günlük sıcaklıkların 21 oC birinden farklı meze, ızgara ve kebap çeşitlerinden oluşan 
ile 32 oC olarak değiştiği Dubai'de şu aralar, Basra Körfezi'nin kraliyet yemeklerinin de keyfini çıkarabilirsiniz. 
inci beyazı kumlarına uzanmak için mükemmel bir zaman. Dördüncü gün! 

Dubai'de muhteşem bir düğüne ek olarak, yıl boyunca su Dubai'deki dördüncü günü sadece eğlenceye ayırın! Dubai, yı 
parkları, akvaryum ve alışveriş merkezleri gibi cazibe boyunca büyük küçük herkesin akınına uğrayan dünyaca ünlü 
merkezlerinde balayı keyfini çıkarmak da mümkün. Size tema parkları ile muhteşem bir eğlence sunuyor. Dünyanın en 
unutulmaz anlar vadeden Dubai'de, aşkınızı doya doya büyük kapalı eğlence parkı olan Img Worlds Of Adventure, 
yaşayabilir, romantik ve hareketli bir balayı tatili le düğün Marvel, Cartoon Network, Lost Valley ve IMG bulvarı olmak 
stresini üzerinizden atabilirsiniz. İşte Dubai'de muhteşem bir o üzere dört bölümden oluşuyor. 13 Hollywood filmini içeren 
balayı için dört günlük plan: Motiongate Park ise Ghostbusters, Tne Hunger Games, Kung 
Birinci gün! Fu Panda, Shrek and How to Train Your Dragon gibi filmlerin 
Tatilin ilk gününde şehre alışmak ve çevreyi keşfetmek için o tema ve karakterlerini görme şansı sağlıyor, Dubai Bollywood 
ısa bir şehir turu planlayın! Dubai'nin en modem yerlerine oParks Bollywoodta da renkli filmler, müzikleri, canl 
ve Körfez stili hayatın hala görünür olduğu eski şehre ziyaret o performansları ve temalı restaurantları, sinema klasikleri 
gerçekleştirip eski ve yeni Dubai'yi keşfederek gezinizin eşliğinde keşfetmek mümkün. Altı tema adasından oluşan 
eyfini çıkartın. Hindistan ve İran'dan tacirlerin ve Legoland Dubai ise 60 milyon LEGO parçasından yaratılan 
girişimcilerin yer aldığı Deira'daki Dubai Altin Pazarı, 15,000 modele ev sahipliği yapıyor. Dubai'deki anılarınıza 
urulduğu yıllardan beri tüm dünyada bilinir ve pek çok kişinin o adrenalin dolu bir son eklemek istiyorsanız yapacağınız şey 
atili için Dubai'yi seçmesinin başlıca nedenidir. İnanılmaz çok basit: Skydive. Palmiye adalarının eşsiz manzarasında 
sayıdaki mağazası, dikkat çeken ürün çeşidi ve makul fiyatları o gökyüzünde süzülmeyi kim istemez ki! Yaklaşık 4 kilometre — 
ile Dubai Altın Pazar'ı mücevher sevenlerin son durağıdır. Üst 13 bin feet yükseklikte, uçaktan gerçekleştireceğiniz Skydive 
üste yerleştirilmiş bilezikler, kolyeler, yüzükler, pırlantalar, o serbest atlayış, size ömür boyu unutamayacağınız bir anı 
zümrütler, yakutlar, safirler ve daha pek çok şey ile dolu bırakacak. $ 

vitrinler Altın Pazarı'nı Orta Doğu'nun en gözde turist — 
merkezlerinden biri haline getiriyor. Özellikle de geceleri İl 
muhteşem görünüyor. 

İkinci gün! 

Yerçekimine meydan okuyan Wild Wadi, heyecan ve macera 
arayan çiftleri güne hızlı başlamaya davet ediyor. Maceradan 
sonraki durak ise dünyanın en büyük alışveriş merkezi olan, 
Dubai Mall. 1200 mağaza, 150'den fazla restoran, beş yıldızlı 
bir otel, sayısız tatil mekânı ve büyük moda markalarına ev 
sahipliği yapan Dubai Mall'un ilgi çekici noktaları arasında 
33,000 deniz canlısı ile dolu bir akvaryumu, kapalı temalı 
parkı, olimpik boyutta buz pateni pisti ve büyük ekranlı 
sineması yer alıyor. 
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UNUTULMAYACAK 
EVLİLİK TÖRENLERİ 


Düğün çok farklı bir heyecan, bambaşka bir telaştır. Yeni hayatınıza adım 
atacağınız bu günde, her şeyin kusursuz olmasını arzu edersiniz. Swissötel 
The Bosphorus, Istanbul düğününüz için tam da hayalinizdeki gibi her şeyi 
eksiksiz düşünüyor. Swissötel Tne Bosphorus, Istanbul modern çizgilere 
sahip, oldukça büyük, gün ışığı alabilen kolonsuz balo salonu ve daha az 
katılımlı düğünler için görkemli salon seçenekleriyle düğününüz için 
unutulmaz mekan seçenekleri sunuyor. 
Düğün ve davetler ile ilgili tüm detaylarının, rahat, konforlu ve şık bir ortamda 
belirenmesine olanak sağlayan “Wedding Showroom" ise Swissötel The 
Bosphorus, Istanbul'un hayata geçirdiği en son yeniliklerden. 
Düğünden Sonra Tatil Planı Hazır! 
Düğününü Swissötel The Bosphorus, Istanbul'da yapan çiftleri Swissotel 
Resort Bodrum Beach'de tatil hediyesi bekliyor. Eşsiz manzarası, göz alıcı 
tasarımı ve kusursuz hizmeti ile Swissotel Resort Bodrum Beach'de 3 
muhteşem gecenin keyfini çıkarın. 
1 Kasım 2017 — 31 Mart 2018 tarihleri arasında, 300 kişi ve üzeri davetlinin 
katılacağı düğünlerde geçerli olacak bu fırsat için 31 Temmuz 2017'ye 
kadar rezervasyon yapılması gerekiyor. 
Unutulmaz Düğünün Unutulmaz Partisi! 
Düğün gecesi eğlence bitmez, gece “after party” ile devam eder. 
Swissötel The Bosphorus, Istanbul'dan tüm yıl boyunca en az 50 en 
fazla 200 kişilik düğünlere after party hediye ediliyor. Parti yaklaşık gece 
saat 2'ye kadar çorba ve limitsiz içki servisiyle devam ediyor. 
Hazırlıklar Tam Zamanında ve Kusursuz 
Swissötel The Bosphorus, Istanbul hem sizi hem de sevdiklerinizi 
düşünüyor. Düğün günü gelin, damat ve ailelerinin hazırlanması için 
ayrılan iki özel oda ile tüm hazırlıklarınız rahat ve özenli bir şekilde 
gerçekleşiyor. 
Gecenin Lezzet'i 
Swissötel The Bosphorus, Istanbul şefleri tarafından hazırlanan 4 
farklı özel düğün menü seçeneğinin ve limitsiz yerli içki ikramının 
olduğu gecede düğününüz misafirleriniz için de unutulmaz olacak. 
Gecenin keyfine devam edeceğiniz, özel olarak hazırlanmış balay 
suiünde meyve, çikolata ve şampanya ikramı sizleri bekliyor. 
Düğünün ertesi günü ise, taptaze bir başlangıç için yine size öze 
hazırlanmış kahvaltıyla güne başlayacaksınız. 
Swissötel Tne Bosphorus, Istanbul, düğün tarihiniz itibariyle çif 


olarak kullanabileceğiniz bir aylık Pürovel Spa & Sport üyeliği de 
hediye ediyor. 


Sconl 


Roberto 
CavalliOMO 
Silver 


Sofistike, canlı, 
fresh ve odunsu 
bir koku olan 
Roberto Cavalli 
UYOMO Silver ile 
modem ve ışıltılı 
dünyaya 
maskülen bir giriş 
yapın. 


Modern, seksi ve 
cesur... Kışkırtıcı bir 
hava için sıcak, . : 
çarpıcı ve duyusal GASG) GLTY 
bir koku Gucci Guilty sd 
ile kendi sınırlarınızı 
zorlarken kontrolün 
elinizde olduğunu 
hissedin. 


Gucci Guilty 
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» TRAVEL 


ÖZEL GÜNLER İÇİN 
EN İYİ OTEL 
SEÇİLDİ 


Kapadokya'da binlerce yıllık bir manastır yerleşkesi ve tarihi bir köyün 
restorasyonuyla ortaya çıkan argos in Cappadocia, dünya çapında yüksek 
kalite standartlarındaki otelleri ödüllendiren Conde Nast Johansens Awards for 

Excellence tarafından Avrupa'nın “Düğün, Parti ve Özel Günler” kategorisinde en 
iyi otel ödülüne layık görüldü. 1982 yılından beri dünya çapında önerdikleri oteller 
arasında mükemmelliği onaylamak, ödüllendirmek ve kutlamak için düzenlenen 
Conde Nast Johansens Mükemmellik Ödülleri, 2018 kapsamında da sahiplerini buldu. 

Özel konumu, farklı bir zaman ve mekan algısı yaratan otantik ruhu, doğa ve tarihle 
bütünleşen argos in Cappadocia, “Düğün, Parti ve Özel Günler için En İyi Otel” seçilerek 
dünyanın en iyileri arasında yer aldı. Kapadokya'nın büyüleyici ruhu, Anadolu'nun çok yönlü 
tarihi, estetiği, 2000 yıllık eski bir manastıra ait antik kalıntılar, mağaralar ve yeraltı tünellerinden 
oluşan argos in Cappadocia'da hayat buluyor. Tarihin dokusunu günümüze taşıyan görkemli 
konaklar, zarif süslemeler, huzurlu yaşam alanları, özellikle bülbül, ibibik kuşları ve güvercinlerin 
doğayla buluştuğu peyzaj alanları ile argos in Cappadocia bir rüyaya uyanmak isteyenleri bekliyor. 


TANRIÇA 


Toprak tonlarında dumanlı göz 
makyajıyla elde ettiğiniz dramatik 
etkiyi, kontürle belirginleştirilmiş 
elmacık kemikleri ve duru bir tenle 
tamamlayın. Saç aksesyarınızın 
altından dökülen doğal dalgalarla 
adeta bir peri gibi görüneceksiniz. 


Elif Tuncel 


BEN) Rai Z 
ZE 


1. Sisley Eye Twist No 1 Topaze kalem far 184 TL 2. Burberry Beauty Blush Palette allık 
3. Victoria Beckham Estee Lauder Matte Lipstick ruj 195 TL 
4. Kryolan HD Micro Foundation Cache Palette fondöten ve kontür paleti 302 TL 5. Osis Glamination Light Glossy Holdspray parlaklık 
veren hafif tutuşlu saç spreyi 6. Bumble and Bumble Surf Infusion tropikal yağlar içeren deniz tuzu spreyi 
7. Clinigue Chubby Lash Fattening Mascara hacim veren maskara 89 TL 8. Smashbox Double Exposure far paleti 159 TL 


BİR DE BUNU DENEYİN 


Daha Helenistik bir görünüm için saç aksesuarınızı ensede gevşek örgülerden oluşan bir 
topuzla kombinleyin. Cildinize ışıltı katmak için likit aydınlatıcılardan yardım alın. 
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HS6M Beauty Illuminising Drops likit aydınlatıcı 
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“Casablanca”daki Ingrid Bergman 
kadar zarif, aynı zamanda da 
“Gilda”daki Rita Hayworth gibi 
femme fatale... Saçlardaki iri 


dalgalar ve şarap rengi dudaklar 
iddialı gelinler için. 


KERAS 


K 
baunı0 


double 


Baume palyvaleni de 
Muni-talented sty! 


FIXATON MED/UM 
MEDİUM HOLD 


3. Christian Louboutin Lash Amplifying Lacguer Kohl maskara 295 TL 4. Make Up For Ever Artist Face Color al 


1. Diego Dalla Palma kirpik kıvırma aleti 95 TL 2. Giorgio Armani Maestro Glow cilde ışıltı veren fondöten 265 TL 
lik 


l 


5. Eyeko Me & My Shadow Guartz krem far 69.95 TL 6. Kerastase Baume Double Je şekillendirici saç balmı 90 TL 


7. M.A.C Veluxe Brow Liner kaş kalemi 89 TL 8. Tom Ford Lip Color Extension Matte Night Porter ruj 210 TL 


BİR DE BUNU DENEYİN 


Kalın, kuyruklu bir eyeliner ve hafifçe krepelenerek toplanmış saçların retro 
etkisini saç bandıyla bir doz daha artırabilirsiniz. 


vE ©. 
So £ 
22 > 
5 vw < 
dE , w 
9 BİR e) 
u 220 R 
ki gön »w SEPHORA ö 
O LE Faux-cils effet longueur . Lengih effect false a 
© 
db 285 p Se odu G 2, 
505 ie 
< özü © 
Tİ 2 Ş 5 Sephora Length Effect False Pa) 
fa Şe ö Eyelashes takma kirpik 29.90 TL 


wj 
z 
on 
be 
—- 
— 
ö 
e 
Ko) 
> 
v 
— 
U 
> 


163 


»"AUTY 


164 


aw NOTALAR 


Mutluluğunuzu paylaşan ip&ksi, ışıltılı ve aşk dolu kokularla hem görkemli düğün 
gecenizde hem de balayında cazibenizi ortaya çıkarın. 


Elif Tuncel 


GABRIELLE 


CHANEL 
. © LOVE 
| 1. Chanel Gabrielle 100 ml edp 617 TL 
2. Hugo Boss Boss The Scent Intense For 
Her 50 ml edp 3/75 TL 
© — 3.KenzoKenzo World 75 ml edp 431 TL 
va ve * 4. Victoria's Secret Love 50 ml edp 


amal), ye, 
GİZEMLİ 


1. Creed he Royal Exclusives 
Sublime Vanille /5ml edp 1.532 TL 
2. Bvlgari Goldea The Roman 
Night /5 ml edp 518 TL 

3. Lancome La Vie Est Belle UEclat 
75 mledp 460 TL 

4. Chloe Absolu de Parfum 50 ml 
edp 420TL 


olearlli, 
çelme 


1. Juliette Has A Gun Mmmm... 100 
ml edp 525 TL 

2. Jean Paul Gaultier Scandal 80 ml 
edp 425 TL 

3. Salvatore Ferragamo Signorina 
Misteriosa 100 ml edp 517 TL 

4. Emporio Armani Because It's You 
100 ml edp 440 TL 


« EMPOMOSFARYANI 


DÜĞÜN İÇİN 
KALICI MAKYAJ TÜYOLARI 


Düğün günü, bir kadını en güzel gördüğünüz gündür. O gün, 
en güzel halimizle gelinliğin içinde süzülmek; en büyük 
dileğimizdir. Makyaj da, güzel görünümün en önemli parçasıdır. 


Özenle yaptırdığınız gelin © 
makyajınızın kalıcı olması, gün o 
boyu en çok dikkat edilmesi gereken o © 
konu olacak. Bunun için kalıcı makyaj & 
uzmanı Aylin Çetinkaya'dan tüyolar aldık: 
»* Düğün gününüzde sıcaktan, terden veya bazen S 
ağlamaktan akmayacak makyaja ne dersiniz? Kalıcı 
makyaj, bu noktada kurtarıcınız olabilir. Saflığın ve 
masumiyetin temsili gelinlik içinde, etkili bakışlar için © 
eyeliner vazgeçilmezdir. Düğün öncesinde makyaj 
provası yapmış olsanız dahi, heyecanlı olduğunuz düğün 
gününüzde aynı eyeliner'ı çekmek hiç kolay olmayabilir. 
Hatta deneme yanılma, silinip tekrar yapılma durumları o 
söz konusu olabilir. En çok da, güzelce çekil yi 
eyeliner'ıniz, gülmek ya da ağlamaktan gecenin sonund Sg 
kaybolabilir. Kalıcı makyaj ile en güzel şekilde sabitlenmiş eyeliner'a sahip olmak, düğün © 
gününüzde sizi bu korkudan uzaklaştırabilir. 
»* Aynı şekilde, güzelce boşluklar doldurularak sabitlenmiş kaş farı ile mükemmel © 
görünüme kavuşturulmuş kaşlarınız, gün sonuna doğru terden kaybolabilir. Bunu 
yenilemek ve her iki kaşı tekrardan eşitlemek, günün telaşında çok zor olacaktır. Kalıcı 
kaş kontürü sayesinde en doğal görünümle düzenlenmiş, akmayan kaşlarınız; düğün 
gününüzde kendinize olan güveninizi arttıracaktır. 


» Gelelim dudaklara... Gün boyu gelen tebrik 
tezelemeniz gerekecek. Oysa kal 
renginiz, sizi en özel gününüzde ma 
kurtarıp düğün gününüzün tadını 
bir tüyo... Kalıcı makyaj uygula 

© 


doğal hali ile düğ 
olsun!$ 


er ile rujunuzu yarım saatte bir 


cı makyajla sabitlediğiniz dudak kontür ve 


yaj yenileme, tazeleme stresinden 
çıkartmanızı sağlayacaktır. Ufak 


2 hafta öncesine planlam 
ün gününüze hazır 


masını, düğünden minimum 
alısınız ki; uyguamaen © 


r AUTY AURA /CHAKE Gi. 


PARIS 


AURA CHAKE — TEMİZLEME SÜTÜ (CLEANSING MILK) 


meli Formülündeki shea, badem, çuha çiçeği, buğday tohumu yağı, DNA 
ekstresi, A ve E vitamini sayesinde cildinizin nem kaybetmesini önler, 
cildinizi canlandırır ve satenimsi bir yumuşaklığa kavuşmasını sağlarken 
yaşlanmaya karşı korur. 


AURA CHAKE — GÖZ ÇEVRESİ KREMİ (EYE CONTOUR CREAM) 
İçinde bulundurduğu değerli etken maddeler olan badem proteini, 
buğday ve yulaf proteini, A vitamini ve E vitamini, atkestanesi ekstresi 
ve hyaluronik asit sayesinde, cildin esnekliğini, nemini korur ve hücresel 
enerjiyi arttıran özelliğiyle cildi besler, pürüzsüzlük ve nem kazandırarak 
kırışıklarla savaşır. 


AURA CHAKE — ULTRA ETKİLİ YÜZ TEMİZLEME SIVISI (CLEANSING 
WATER ULTRA PURIFYING) 

Kolajen, Elastin, Glicerin ve Matrixil gibi yaşlılık karşıtı aktifleriyle 
zenginleştirilmiş içeriğiyle cildinizi derinlemesine temizler, ferahlatır, 
aydınlatır ve yaşlanmaya karşı savaşır. 


öl 
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AURA CHAKE — CİLT KUSURLARI İÇİN BEYAZLATICI BAKIM KREMİ 
(WHITENING CREAM) 

Sağladığı çifte etkili günlük bakım ile cildi kusurlarından arındırıp, koyu 
renkli bölgelerin tonunun açılmasına yardımcı olur. Cildi aydınlatır, eşit 
tonda bir görünüm kazandırır. Lekeleri açar ve oluşmasını engeller, 
kırışıklık ve yorgunlukla savaşır. 


AURA CHAKE — GÖZ MAKYAJ TEMİZLEME SIVISI (EYE MAKE UP 

REMOVER) 

Formülündeki gül suyu ve mavikantaron suyu sayesinde göz çevresine 
| zarar vermeden, göz makyajınızı nazikçe temizlerken«zenginklavonoid 

Kompleksi içeriği ile kirpiklerinizi güçlendirir. 


AURA CHAKE — GÖZ ÇEVRESİ JELİ (EYE CONTOUR GEL) 2 R 
E vitamini, mavikantaron suyu, amber çiçeği, atkestanesi ekstresi doğal 


içeriği ile cilde yaşlılık karşıtı bakım sağlarken, serbest radikalleri 
hapseder ve cildinizin sıkılığını gerirkazammasına yardımcı olur. e. 


AURA CHAKE — ARINDIRICI TONİK (PURIFYING TONIC LOTION) 
Gül suyu, mentol, mavikantaron suyu, huş ağacı ve fındık ağacı ekstresi 
içeriği ile sabah, yüz temizliğinizden sonra veya akşam makyaj 
temizliğinizden sonra kullanabileceğiniz alkol.içermeyen bir arındırıcı 
toniktir. 
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AURA CHAKE — NEMLENDİRİCİ TONİK LO 
TONIC LOTION) 
Huş ağacı, mentol, limon ekstresi, mavikantaron suyu aktifleriyle 
nemlendirici ve sıkılaştırıcı etkiye sahip alkol içer en tonik losyon 
sayesinde cildiniz derinlemesine temizlenir, ışılt şaklık ve canlılık 


ON (MOJSTURIZING 


AURA CHAKE — ORCE 36 KIRIŞIKLIK KAR REM (NUTRI- 


ormülündeki flavonol konsantresi ile cildin kolajenini korur ve sentezini 
destekler. E vitamini, DNA ekstresi, buğday tohumu, kayısı çekirdeği ve 
shea yağı içeriği ile cildi sıkılaştırır, canlılık kazandırır, cildin kolajen ve 
elastin üretimini destekleyerek, kırışıklıkları azaltır. 


AURA CHAKE — NEMLENDİRİCİ KREM (MOISTURIZING CREAM) 
Formülündeki buğday tohumu yağı ve proteinleri, DNA ekstresi, 
hyaluronik asit ve E vitamini sayesinde, cildin doğal yağ tabakasının 
yeniden oluşmasına, sıkılaşmasına ve elastikiyetini geri kazanmasına 
yardımcı olarak yaşlanmaya karşı savaşır. 


MÜLSİYON (REGENERATING 


A CHAKE — ARINDIRICI KREM (PURIFYING CREAM) 
ağı, fındık ağacı, meyan kökü ve güvercin 
n doğal yapısını geri getirirken, cilde 


EMÜLSİYON 


AURA CHAKE — AH EN YENİLEYİCİ 
(RENOVATING EMULSION 
Meyve asitleri kompleksi, 
| nemlendirirken ölü hücre 
etkilerden korurken çizgi 
yardımcı olur. 


LAIN MASK 


AURA CHAKE — YENİDEN YAPILANDIRICI KREM (IN TENSE CREAM) 
Hyaluronik asit, çiçeği, badem, kamelya ve 
hindistancı | yüzünüzün kaybettiği canlılığı geri 
kazandırır. emle ndi ve kırıklar 


Uly 


En özel gününüzü en güzel halinizle karşılamak için bu süreyi değerlendirin! 
Yüzünüze ufak dokunuşlarla daha parlak, sıkı ve kırışıklıklardan arınmış bir 
görünüm kazandırabilir, vücudunuzdaki bölgesel fazlalıklar ve selülitlerden 
kolayca kurtulabilirsiniz. Düğün öncesi en çok başvurulan medikal estetik 
yöntemlerini ClinicUp'dan Dr. Ezgi Kaygusuz'a sorduk. 


Elif Tuncel 


üğün günü daha parlak, canlıve ( sağlıklı bir cilt temizliği elde ediliyor, hem de sa 
pürüzsüz bir cilde kavuşmak, oksijenin cildi yenileyici etkisinden faydalanılıyor, 
bölgesel fazlalıklarınızdan cilt derin bir nefes alıyor. Ardından cilde kişiye öze 
kurtularak dilediğiniz gelinliği (oolarak uygulanan vitamin ampulleri, basınçlı sa 
giymek istiyorsanız, doğru oksijen aracılığıyla cilt altına iğne kullanım 
sayfadasınız! Peki hangi (o olmaksızın iletiliyor. Sonrasında uygulanan led 
probleme hangi işlem çözüm sunuyor ve maskeyle de kolajen üretiminde artış ve hücre 
düğünden ne kadar önce uygulanmış olması (o yenilenmesi tetikleniyor. Son adım olan rahatlatıc 
gerekiyor? Clinic Up'dan Dr. Ezgi Kaygusuz, yüz ve dekolte masajıyla işlem tamamlanıyor. 
BeStyle okurları için hepsini anlattı. Böylelikle kirlerden arınmış, beslenmiş, canlanmış 
“OXYFEEL” İLE YENİ NESİL CİLT BAKIMI ve aydınlık bir cilt görünümüne ulaşılıyor. Berrak 
Makineli cilt bakım yöntemi olan Oxyfeel'de cilt o ve parlak bir cilt için, uygulamayı düğünden 3 ay 
temizliği oklasik yollarla değil omakinenin Önce başlayarak 2 haftalık aralıklarla 6 seans 
dermabrazyon başlığıyla yapıldığından hem daha periyodik olarak yaptırmak gerekiyor. 
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AYDINLIK BAKIŞLAR İÇİN “IŞIK DOLGUSU VE LIGHT 
EYES" 
Göz altı morluk ve çukurlarından kurtulmak, sağlıkla 
parlayan gözlere sahip olmak için göz altı ışık dolgusu 
oldukça etkili bir yöntem. Göz altı özel dolgularla 
içeriden yükseltilerek hem çukur, hem de çukurun 
yarattığı gölge yok ediliyor. Eğer koyuluk ve halkalanma 
fazlaysa göz altı ışık dolgusu Light Eyes uygulamasıyla 
kombine edilebiliyor. Light eyes uygulamasındaysa göz 
altlarına çok ince mezoterapi iğneleriyle veya dermapen 
aracılığıyla, göz çevresi bölgesi için özel renk açıcı ilaç 
karışımı uzman bir doktor tarafından mezoterapi 
tekniğiyle enjekte ediliyor. 
“SOMON DNA” İLE IŞILTILI BİR CİLT 
Cilde ışıltı ve elastikiyet kazandıran bir mezoterapi 
yöntemi olan Somon DNA aşısı, 
zamanın etkisi, zararlı güneş ışınları, 
çevre kirliliği gibi nedenlerle yıpranan 
cilde kendini yenileme fırsatı veriyor. 
Uzman doktor tarafından 


düğünden 3 ay önce başlanarak 2 haftada bir 3-4 
seans uygulanıyor. 
LIFTING ETKİSİ İÇİN “GENÇLİK AŞISI H100” 
Daha çok sarkmaya meyilli ciltlerde cildi toparlamak ve 
elastikiyet kazandırmak amacıyla tercih edilen bir 
mezoterapi yöntemi olan gençlik aşısının uzman bir 
doktor tarafından uygulanması gerekiyor. 30 yaş ve Üzeri 
ciltlere tavsiye edilen işlem yaklaşık 30 dakika sürüyor. 
Tek seans uygulamalarda da etki görülüyor fakat ideal 
olarak 4 seans tavsiye ediliyor. Düğünden bir ay önce 
seansları tamamlamak gerektiğinden, düğünden 3 ay 
önce başlanarak 2 hafta arayla 4 seans uygulanması 
yeterli oluyor. 
BÖLGESEL İNCELME İÇİN “ULTRASHAPE POWER” 
Liposuction'a en yakın alternatif olan Ultrashape Power 
yöntemi, ultrason (ses dalgası) ile yağ 
dokuya odaklanıyor ve yağ hücresinin 
çeperini zedeliyor, böylece giderek 
üçülen yağ hücreleri bölgesel bir 


uygulanması 
öncesinde cilde anestezik bir krem 
sürülüyor, 
aralıklarla derinin orta tabakasına 
zerk ediliyor. İl 


gereken o yöntem 


ardından aşı küçük 


seanstan itibaren 

etki görülüyor fakat ideal olarak 3- 

4 seans tavsiye ediliyor. Bir seans 

yaklaşık 15 dakika sürüyor. 

Düğünden bir ay önce seansları 

tamamlama gerekiyor. o Bu 

yüzden ilk seansa düğünden 3 

ay önce başlanılması ve 2 

haftada 1 olmak üzere toplam 

4 seans şeklinde uygulanması 

öneriliyor. 

LEKESİZ VE PÜRÜZSÜZ BİR TEN İÇİN “PRP” 

Ciltteki leke ve kırışıklıkları gidermeye yönelik uygulanan 
ve cilde canlılık kazandıran PRP (Platelet Rich Plazma) 
tekniğinde, kişiden az miktarda kan alınıyor ve kan sıvısı 
özel bir işlemle plazmasından ayrıştırılıyor. Bu işlemde 
amaç kandaki trombosit (platelet) açısından zengin 
kısmı ayrıştırmak. Elde edilen trombositten zengin 
plazma, enjeksiyon yöntemiyle cilde uygulanıyor. İlk 
seanstan itibaren etki görülmeye başlanıyor ancak 

ideal olarak 3-4 seans tavsiye ediliyor. Bir uygulama 
yaklaşık 45 dakika sürüyor. Düğünden bir ay önce 
seansları tamamlamış olmak gerekiyor, bu yüzden 


incelme sağlıyor. Temel olarak 
uygulandığı bölgeler karın bölgesi, üst 
bacak, üst kol ve simit bölgesi. 
Uygulama esnasında önce kalibrasyon 
ayarları yapılıyor, ardından cihaz ultrason 
jeliyle uygulama alanında gezdirilerek 
atışlar yapılıyor. İşlem sırasında hasta hafif 
bir sıcaklık hissediyor. 3 seans tavsiye 
ediliyor. Ortalama 30-60 dakika süren 
seanslar 15 günde bir yapılıyor. İncelme 
son seanstan sonra 1-1.5 ay daha devam 
ediyor. Bu sebeple düğüne 4-5 ay kala 
başlanması önerilen seansları düğünden en 
az bir ay önce tamamlamak gerekiyor. 
SELÜLİT TEDAVİSİ İÇİN VELASHAPE |ll 
Radyofrekans, infrared, mekanik masaj ve 
vakum olmak üzere 4 prensibin beraber kullanıldığı bir 
sistem olan Velashape lll, elastikiyet kaybında, 
sarkmalarda ve selülit tedavisinde etkili sonuçlar veriyor. 
Ultrashape'ten farklı olarak, yağ kırma etkisi mevcut 
değil. İncelme, sıkılaşma ve ciltte toparlanma sağlıyor. 
Velashape üst bacaklar, üst kol, basen, popo, karın ve 
gıdıda sıkılaşma için kullanılıyor. 6 seans tavsiye ediliyor. 
Bir seans ortalama 45 dakika sürüyor. Düğünden bir ay 
önce seansları tamamlamak gereklidir. Kişiden kişiye 
göre değişmekle birlikte, etki tam olarak 2 ile 4 ay 
içerisinde ortaya çıkıyor. Düğüne en geç 4 -5 ay kala 
işlemlere başlamak gerekiyor. 
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ALL 


Gu Sayan BAŞLASIN! 


O gün, tüm gözler üzerinizde olacak. (görika gülümsemenizi ışıltılı ve pürüzsüz bir cil 
tamamlasın istemez 7 O zaman harekete geçme vakti. Düğüne birkaç ay kala 
bu ürünleri bakım rutininize ekleyin, güzelliğinizin altını çizin. 


fi Elif Tuncel 


e BİR CİLT 


ere Cildi aşındırmadan arındıran 
0 a uzun süre nemli tutan 
m ve aydınlık bir görünüm kazandıran 


nemlendirici, maske ve serumlarla 
cildinizin ışıltısını ortaya çıkarın. 


1. Avene Gommage Doux Purifiant hassas ciltler 
için peeling 69 Ti 
2. Aveda lulasara Wedding Masgue cilde ışıltı 
kazandıran nemlendirici maske 259 TL 

3. Darphin Lumiere Essentielle cilde ışıltı veren 
serum 
4. Lierac Hydragenist Oxygenating Moisturizing 
Serum cilde oksijen veren nemlendirici ve 
dolgunlaştırıcı serum 225 TL 

5. Shiseido Bio Performance Glow Revival 
Cream cilde ışıltı veren nemlendirici krem 355 TL 


— 


GÖZ 
ÇEVRESİNE 


ENERJİ 


Bu ürünlerle göz çevrenizdeki kırışıklık, 
koyu halka ve şişlik görünümünü azaltın, 
stres ve yorgunluk belirtilerini yumuşatın. 


1. Esthederm Esthewhite Brightening Youth 
Eye Care koyu leke karşıtı göz çevresi kremi 
2. La Mer Genaissance The Eye and 
Expression Cream kırışıklık azaltıcı göz çevresi 
bakım kremi 2.100 TL 
3. Guerlain Abeille Royale arı sütü içeren 
onarıcı göz çevresi bakım kremi 438 TL 

4. Origins Ginzing Refreshing Eye Cream to 
Brignhten and Depuff aydınlatıcı ve 
canlandırıcı göz çevresi kremi 109 TL 

5. Lancome Energie de Vie aydınlatıcı ve 
tazeleyici göz çevresi jeli 130 TL 


170 


DOLGUN VE 
PURUZSUZ 
DUDAKLAR 


Dudakları dolgunlaştıran ve dudak çevresindeki 
cildi sıkılaştıran, nemlendiren ve ince çizgileri 
dolduran bakım ürünlerinden ihtiyacınıza yönelik 
olanı seçin. 


1. Sisley Sisleya Integral göz ve dudak çevresi için anti- 
aging bakım kremi 

2. The Organic Pharmacy Lip and Eye Cream organik 
içerikli nemlendirici göz ve dudak çevresi bakım kremi 
3. Dermalogica Nightly Lip Treatment dudak çevresini 
sıkılaştıran ve çizgileri azaltan bakım kremi 415 TL 

4. Murad Rapid Collagen Infusion for Lips 
dolgunlaştırıcı ve kırışıklık azaltıcı kolajen dudak serumu 
132TL 

5. LR Health & Beauty Zeitgard dudak dolgunlaştırıcı 
krem 109.90 TL 


BOYUN VE DEKOLTEYİ 
UNUTMAYIN 


Bu bakımlardan kimi göğüs ve dekolte 
bölgesini dolgunlaştırıyor, kimiyse boyun 
ve dekolteyi sıkılaştırıyor ve 
kırışıklıklardan arındırıyor. 


1. Estee Lauder New Dimension Tighten * Tone 
Neck/Chest Treatment boyun ve dekolte bölgesi 
için sıkılaştırıcı krem 
2. Elancyl Serum Fermete Buste boyun, dekolte 
ve göğüs bölgesi için sıkılaştırıcı krem 109 TL 

3. Peter Thomas Roth FirmX Face and Neck 
Contouring Cream yüz ve boyun için sıkılaştırıcı 
ve kırışıklık karşıtı krem 653 TL 

4.Cellcosmet Cellbust göğüs bölgesini 
sıkılaştıran ve dolgunlaştıran krem 1.204 TL 

5. Is Clinical boyun ve dekolte bölgesi için 
sıkılaştırıcı ve pürüzsüzleştirici krem 


SELULITTEN 


Vücudunuzdaki birikmiş ödemi atın, 
daha ince, sıkı ve selülitten arınmış bir 
görünüme merhaba deyin. 


1. Nuxe Huile Minceur selülit karşıtı kuru 
yağ 120 TL 

2. Caudalie Crushed Cabernet Scrub 
inceltici ve sıkılaştırıcı vücut peelingi 95 TL 
3. Cosmed Body Elixir anti selülit losyon 
109 TL 

4. Sothys Minceur Capitale 24 inceltici 
etkili selülit kremi 306 TL 

5. LOccitane Almond Shaping Delight 
inceltici ve sıkılaştırıcı vücut kremi 


£ €REME ALLEĞE: 
SAPING DELIGK 


IYI 


URL, 


AUTY 
) KIŞ GELİNLERİNE 


Cilve Vücüt 
BAKIM ONERİLERİ 


Her gelin kendi düğünün yıldızı, prensesi olmak ister. Her adımı planlar, 
hiçbir şeyi gözden kaçırmak istemez. Aylar öncesinde gelinlik, saç, makyaj 
araştırmalarına başlanır, epilasyon, cilt bakım seanslarının randevuları alınır. 
Tatlı ve hummalı bir telaş başlar. Pervin Dinçer kış gelinlerine rehber 
oluşturabilecek, onlara yol gösterebilecek uygulamaları kaleme aldı. 


liniklerimize gelen kış gelinlerine yaptığımız o uygulamaları da öneriyoruz. 
cilt o analizlerinde, o karşılaştığımız o cilt (o “Kol, iç bacak, sırt, karın ve bel çevresinde uygulanan Exilis 
sorunları oMmevsim geçişinden dolayı Elite Saten Vücut Germe'de, ultrasonun mekanik enerjisi 
ciltlerinin kuruması, nemini kaybetmesi. . ile radyofrekans enerjisi aynı anda ve birlikte bağ dokusuna 
Eğer yaz çıkışında cilde gerekli bakımlar o gönderilir. Bağ dokusu derinden yüzeye kadar ısınır ve 
pılmamışsa bir başka sorun da güneş kolajen üretimi tetiklenir. Bunun yanı sıra cildin esnekliğini 
lekeleri.. Bununla birlikte gelinler beyaz gelinliği (o sağlayan elastin lifleri de sıkılaştırılır. İşlem sırasında cil 
taşıyabilmek için bronz bir ten ve sıkı bir vücut ta istiyorlar. o yüzeyindeki ısıyı sabit bir aralıkta tutabilmek için (39,5 — 42,5 
Ancak bronz bir tene sahip olabilmek için kışın solaryuma  2C) başlığın Üzerinde bir termometre sürekli ölçüm yapar. 
girmek zorunda kalabiliyor, bu da lazer epilasyon için bir | İstenilen sıcaklık değerlerinin dışına çıkılmaması için 
handikap. Birkaç adımda mükemmel bir gelin olabilmek o ultrason ve radyofrekans enerji çıkışı kontrol ünitesi 
için kış gelinlerne yol gösterecek cilt ve vücut bulunmaktadır. Başlıkta bulunan bir soğutucu da cilde 
uygulamalarını kış gelinleri için yazdım. Keyifli okumalar. emas ederek cilt yüzeyinin soğutulmasını ve yapısının 
Cilt bakımı orunmasını sağlar. Uygulama sırasında bir sıcaklık hissi 
Mevsim geçişlerinde cildin ışıl ışıl parlamasını, kaybettiği o oluşur. Ancak ısı kontrol sistemi ve özel soğutucu özelliği 
nemi geri kazanması için cilt, profesyonel cilt bakımları ile | ile ısının rahatsız etmesini, ağrı-acı vermesini en aza 
canlandırılmalı. o Ancak burada gelin adaylarının indirger. Seans sayısı vücudun durumuna göre 4-6 
zamanlamayı iyi yapmaları gerekir. arasında değişir. Seans aralıkları ise 7-14 gündür." 
“Son dönemin popüler uygulaması Hydrafacial, kış “Gelinliğin içinde kuğu gibi süzülmek için vücudunuza en 
gelinlerini için çok uygun. Hollywood aktrislerinin güzellik o az cildiniz kadar gereken değeri ve önemi göstermelisiniz.” 
sırrı Hydrafacial, cildi nemlendirir ve elastikiyetini geri (Vücut bakımında bir başka önemli konu, lazer epilasyon. 
kazandırır. Ayrıca cilt nemini ve elastikiyetini kazanır, (o Gelin adayları hem bronz olmak ister hem de epilasyon 
canlanır, tazelenir, yenilenir. Siyah ve beyaz noktalarından yaptırmak ister. Eskiden bu mümkün değildi. Ancak şimdi 
arınır, yağ ciltlerde yağ dengesi sağlanır, ince kırışıklıkların o Buzlazer'M Soprano Ice ile gelinlerimiz bronz bir tene 
görünümde azalma olur. Yine eğer varsa yüzeysel ve sahipken, lazer epilasyonla istenmeyen tüylerinden 
güneş lekelerinin görünümünde iyileşme sağlar. Acısız, kurtulabilirler. 
keyifle yaptırabileceğiniz konforlu ve güvenli birkaç “Ütüleme prensibi ile çalışan BuzlazeriM Soprano Ice 
aşamadan oluşan kombin bir cilt bakım işlemi olan istenmeyen tüylerden kurtulmak için vücutta gezdirilen 
Hydrafacial ile cildiniz nefes alır, canlanır. Hydrafacial 30- o başlığın uygulama anında buz tutarak acıyı ve ağrıy 


40 dakika sürer. * ortadan kaldırması prensibiyle çalışır ve uygulama 
“Unutmayalım ki kusursuz bir makyajın temelinde bakımlı ( yapılırken de etkinliğinden hiçbir şey kaybetmez. Buz 
bir cilt yatar. * başlıklı olmasından dolayı lazer epilasyon uygulamas 
Vücut bakımı sırasında cilt altı ısıtılarak kökler yakılır ve cilt buz başlıkla 


Gelinlerin cilt bakımlarının yanı sıra vücut bakımlarını da o soğutulduğu için acı hissi en aza indirgenmiştir. Düğün 
yaptırmaları, kusursuz bir görünümün parçası olarak Öncesinde gelin adayları acısız, ağrısız, keyifle bronz 
olmazsa olmazdır. Gelinlerimiz daha sıkı, daha bir fit otenlerine Buzlazer'iM Soprano Ice ile tüylerinden 
görünüm için aylar öncesinden spor ve diyete başlıyorlar. ( kurtulabilirler. Üstelik tüm vücut uygulaması yaklaşık 35 
Biz gelinlerimize bununla birlikte cinazlı vücut sıkılaştırıcı o dakika sürer." © 


72, GULAY 
BOZTOSUN 


Kış gelin adayları ve kendine iyi bakmak, 
daha genç ve güzel görünmek isteyen 
bütün kadınlar için neler yapılması gerektiği 
hakkında önemli bilgiler verdi. 


Mukaddes Kaya Güney 


Kış aylarında hangi estetik operasyonların yapılması 

öneriliyor? 

Kış aylarına yönelik spesifik bir ameliyat yok aslında. Ama 

yaz aylarında daha açık kıyafet giyebilmek ve denize, havuza 

girip rahat güneşlenmek ihtiyacından dolayı operasyonlara 

talep kış aylarında olmaktadır.Özellikle vücut operasyonlarında 
korse giymek de şart olduğundan ve güneşten korunmak gerektiğinden kış 
ayları tercih edilmektedir.Yüzde yapılacak operasyonlarda büyük kesiler 
olmadığı için ve görünen alanlarda kesi olmadığı için çoğunlukla yaz ayları, tatil 
ayları tercih edilmektedir. Ayrıca sürekli göz önünde olan bir kesim var ki; onlar 
bayram ve diğer tatil günlerini özellikle tercih etmektedir. 


 Yazaylarında güneşten yıpranan ciltler için yenileme operasyonları nelerdir? 
Öncelikle PRP ve SOMON--HA (hyaluronik asit) kombinasyonlarından yararlanıyoruz 


ve inanılmaz gözle görülen sonuçlar elde ediyoruz. Kişiye özel peeling işlemlerini kombinleştirerek yapıyoruz.Son 
günlerde yeni keşfim olan RF dediğimiz bir cihaz ile yüz ve vücutta da inanılmaz sonuçlar alıyoruz. 
Aşırı kilo alıp verme, doğum sonrası deformasyonlar gibi durumlarda hangi tedaviler uygulanıyor? 

Kilo alıp verme oranı yükselince yapacağınız tedaviler non cerrahi işlemlerden cerrahi işlemlere doğru kayıyor. 
Kilo oranı yüksek ise deformasyon her yaşta mutlaka fazla oluyor. Hamilelik ve Bariatrik (mide ameliyatları ile 
hızlı kilo verme) cerrahi denilen ameliyatlar, sonrası görülüyor.Sarkma fazla değil ise Ultrasonic Liposuction 
ile ciddi düzelmeler sağlıyoruz, hatta karın kası çalışmış bir görüntü sağlıyoruz. Deri bizi saran kumaşımız... 

Bu kumaş incelir ve deforme olursa giysi de olduğu gibi kötü görünür..Sarkma aşırı ise o zaman deri 

toparlayıcı ameliyatlara yönelmek zorundayız. 
Güneş lekeleri için kesin çözüm mümkün mü, nasıl bir tedavi uygulanıyor? 
Öncelikle kendime yapıyorum klinikte bütün işlemleri ,sonuç alırsam hastalara uyguluyorum. 
Bu konu özel ilgi alanım kendim bu konuda yıllardır emek veriyorum, 1995'den bu yana 
güneş koruyucu kullanıyorum. O yıllarda bir kaç iyi marka dışında güneş koruyucu 
bilinmezdi.Leke tedavisinde temel prensipler vardır. Tedavi esnasında hasta 
bunlara ne kadar dikkat ederse o kadar başarılı sonuç elde edilmektedir. 
Tedavi esnasında yaz kış *güneş koruyucu (hatta her mevsim farklı 
bir tip kullanırım), *Nemlendirici, *Tonik ve *Hafif dokulu 
pudra kullanımı şart. Fırça kullanılan 
temizleme jeli önermem. 


GELİNLERE 
GÜZELLİK SIRLARI 


Mr 
A/İŞERİ 


Dermatolog Doktor Tuba İşeri'nin yeni evlenecek adaylar için verdiği önemli 
ipuçlarına göz atıyoruz ve en güzel gelinler biz oluyoruz. 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de evlilik yaşı giderek artıyor. Bir kadın; her 
yaşta, günün her anında güzel olmak ister. Üstelik düğün günü; bir kadının 
hayatındaki en önemli, başrolü üstleneceği bir gündür. Gelin adaylarının, düğün 
gecesi daha parlak, daha canlı ve daha güzel bir cilde kavuşması, yüz hatlarının 
belirginleşmesi ve gecenin en güzel kadını olma isteğini elimden geldiğince gerçek 
kılmaya çalışırım. Dikkat etmemiz gereken en önemli nokta; uygulamanın zamanıdır. 
Bir kadını, bu özel gününe hazırlamak için neler yapabileceğimize bir göz atalım. 
Ciltte kolajen dokusunun azalmasına bağlı gevşeklik ve renk dalgalanmasını, leke 
ve bulanık görünümünü azaltmak ve daha aydınlık ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak 
için radyofrekans, altın iğne ile birlikte mezoterapi ve cilde vitamin, mineral dolgu 
takviyesi sıkılaşma ve ışıltı kazandıracaktır. Daha yuvarlak, kilolu, büyük yüzlerde, 
sarkan gıdı bölgesinde, boyun ve çene yağlanması olanlarda ve dekoltesi kırışmaya 
başlamış gelin adaylarında; ameliyatsız, yüksek teknolojiye sahip bir silahımız var. 
Ulthera; yüzde küçülme, sıkılaşma, gıdıda toparlanma ve daha taze genç ve diri bir 
yüz, sıkı bir boyun ve dekolte için tercih ediliyor. 
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özaltı morlukları ve çukurları için neler 

yapılabilir? 

Göz; insanlar arası ilişkilerde önemli bir 

bölge. Gözaltı morlukları ve çukurları 

genetik veya yapısal, pigmentasyon ve 

damarsal osorunlardan o kaynaklanan 
problemlerdir. Gözaltı aydınlatıcı dolgular ve koyu halkalar 
için mezoterapi uygulaması, çehrenizi saniyeler içinde 
değiştirecektir. Gözaltı kapatıcısı ihtiyacınız, tamamen 
ortadan da kalkabilir. 
Yüzümüzü nasıl daha çekici ve güzel hale getirebiliriz? 
Dudak, burun ve kilo kaybı ya da yapısal olarak erimiş, 
çökmüş yanaklarımıza dolgu yapılarak desteklemek 
mümkündür. Dolgu ile dudakların biraz daha diri ve belirgin 
olması sağlanabilir. Ayrıca dolgu, su tutucu özelliği ile 
nemlenme de sağladığından; pürüzsüz, canlı ve taze bir 
dudak görünümü oluşturur. Bunun yanı sıra; özellikle 
burnunu beğenmeyen gelinler için de dolgu yapılabilir. 
Burun dolgusuyla kemerli burun düzleştirilebilir, hafifçe 
kaldırılabilir. Cerrahiden korkan veya düğün öncesinde 
cerrahinin risklerini göze alamayanlar için harika bir 
yöntemdir. Hayran bıraktıran bir güzelliğe sahip olmak ve 
fotoğraflarda en anlamlı ifadeyi yakalamak, yoğun makyajla 
değil; doğal, kusursuz görüntü veren bir cilt ile mümkün. 
Gelin adayları, düğün tarihlerinden yaklaşık iki üç hafta 
önce bir uzmana danışmalı ve cilt sorunlarına göre 
gereken tedaviyi uygulamaya başlamalılar. Genel olarak, 
uygulamalar acısız olsa da; kısa süreli kızarıklık ve çok hafif 
şişlikler meydana gelebilmekte. Bu görüntünün yok olması 
ve yapılan tedavinin tam olarak etkisini göstermesi için bazı 
işlemlerin düğünden bir iki hafta önce, bazılarının ise bir ya 
da iki ay önce uygulanması gerekir. Mükemmel görünüme 
avuşmak isteyen gelin adaylarına tercih ettiğimiz 
yöntemler; genelde en kısa sürede, en iyi sonuç veren 
müdahalelerdir. 
Uygulamalar yaşa göre değişebilir. 18-20'li yaşlarda en sık 
yapılan işlemler; dolgu ile dudak kalınlaştırma, cilt bakımı 
gibi ameliyat gerektirmeyen işlemlerdir. Bu tür uygulamalar 
için evlilik töreninden 1-2 hafta öncesi yeterlidir. 30'lu 
yaşlarda ise; ciltte güneşin hasarına bağlı lekelenmeler, 
burundan dudağa inen mimik çizgilerinde derinleşmeler 
ve mimik çizgileri oluşumu başlar. Mimik çizgilerinin 
derinleşmesini önlemek ve özellikle kaş kuyruğunu 
kaldırmak için dolgu işlemleri uygun olacaktır. 
Ciltte kolajen dokusunun azalmasına bağlı gevşeklik ve 
renk dalgalanmasını, leke ve bulanık görünümünü 
azaltmak ve daha aydınlık ve pürüzsüz bir cilde sahip 
olmak için radyofrekans, altın iğne ile birlikte mezoterapi 
ve cilde vitamin, mineral dolgu takviyesi sıkılaşma ve ışıltı 
kazandıracaktır. Daha yuvarlak, kilolu, büyük yüzlerde, 
sarkan gıdı bölgesinde boyun ve çene yağlanması 
olanlarda ve dekoltesi kırışmaya başlamış gelin adaylarında; 
ameliyatsız, yüksek teknolojiye sahip bir silahımız var. 
Ulthera; yüzde küçülme, sıkılaşma, gıdıda toparlanma ve 
daha taze genç ve diri bir yüz, sıkı bir boyun ve dekolte için 
tercih ediliyor. 
Ultherapy Nedir? 
Daha sıkı bir cilt, daha genç, daha bebeksi bir görünüme 


ulaştıran bir tedavi. Ultrasound, en bilinen tanımı ile anne 
arnındaki bebeği görüntüleme teknolojisidir. Şimdi aynı 
eknoloji ile elastikiyetini kaybetmiş, sarkmış, kırışmış ciltler 
ve düşük kaşlar ameliyata gerek kalmaksızın gerdiriliyor. 
Ultherapy, lazer teknolojilerinin çözemediği, bu teknoloji 
yokken, sadece cerrahi operasyonlarla başarızlabilen yüz 
germe operasyonunu enjeksiyonsuz, iyileşme sürecine 
ihtiyaç duyulmadan, risksiz çözebilen üst düzey bir 
eknolojii Tüm yüz için 30-45 dakika süren ulthera 
uygulamasının hemen sonrasında, uygulama yapılan kişi 
derhal günlük aktivitesine dönebiliyor. Derinin al 
abakalarında, ses dalgası ile enerji noktaları yaratılıyor. Bu 
sayede, cilt kendi onarım sürecini oluşturarak yeni kolajen 
üretimine başlıyor ve deride sıkılaşma ve yükselme etkisi, 
kendini göstermeye başlıyor. Uygulamanın hemen 
ardından toparlanmaya başlayan cilt, 1 ay içerisinde hızla 
sıkılaşarak, istenen ideal görünüme 3 ayın sonunda 
ulaşıyor. Tek bir uygulamanın sonrası etki, en az bir yı 
boyunca sürüyor. Sarkmış, elastikiyetini kaybetmiş, yorgun 
ve üzgün görünen bir yüz, eskiden sadece cerrahi ile 
oparlanırken; şimdilerde cerrahi olmayan yüz asma 
yöntemi ÜUltherapy zamanın, yaşın ve yerçekiminin 
yüzümüzde yarattığı tahribatı onarabiliyor. Bu işlem 
sırasında, cilt yüzeyinde gözle görülür hiçbir değişiklik 
olmaz. Derinin 3 ve 4,5 mm'lik derinliğine kadar inen ses 
dalgası, derindeki sarkmış ve bollaşmış deriyi mükemme 
biçimde sıkılaştırarak fit ve sıkı bir görünüme kavuşturur. 
Cilde ulaşan enerji sayesinde, stimulasyon artar ve ciltte 
yeni kolajen oluşumu sağlanır. 60 gün sonrasında, doğa 
bir 'ifting' etkisi oluşur. 

Peki gelinliğin içinde nasıl kusursuz gözükebiliriz? 
İstediğiniz tasarımda bir gelinliğin içinde, kusursuz 
gözükmek mümkündür. Yoğun koşuşturmanın içinde, çok 
fazla vakit harcamadan VelaShape Ili ve Ultrashape 
uygulamaları ile selüliti düzeltebilecek ve bölgesel incelme 
ile vücudunuzu şekillendirebileceksiniz. Bu uygulamalar ile 
yaşantınızın günlük akışını aksatmadan veya size belirgin 
bir rahatsızlık vermeden çarpıcı sonuçlar almanızı 
mümkün. VelaShape'in sırrı; yağ dokularının görünümünü 
ve hacmini azaltmak için elos teknolojisiyle vakum ve doku 
manipülasyonu ile birleştiren ilk ve tek teknoloji olmasıdır. 
VelaShape Teknolojisi: Cilt gevşekliğinin azaltılması, hacim 
küçültebilmesi ve cilt yapısının genel olarak iyileştirilmesi 
için 4 farklı teknolojinin (Bipolar Radyo Frekans, Infrared, 


Vakum ve Mekanik Masaj) kombinasyonu ile oluşan 
sinerjidir. 
Ultirashape Oo Teknolojisi o Noninvaziv güvenli bir 


ultrasonografik vücut şekillendirme ve inceltme yöntemi 
olup ameliyat, kesi, iğne veya anestezi gerektirmez. 
Güçlendirilmiş dinamik odaklı ses dalgaları, hedeflenen 
bölgede kan damarları, sinir ve cilde zarar vermeden yağ 
hücrelerini kalıcı olarak parçalar. Bu uygulama ile 
parçalanan yağ hücrelerinin içeriği vücut tarafından 
metabolize edilir. 

Vücut şekillendirme uygulamalarına ise; en geç düğüne bir 
ay kala başlamış olmak gerekmektedir. Bunlardan sonra 
size kalan; başrolünü oynadığınız bu güzel gecenin keyfini 
çıkarmak... © 


175 


MİSK FLOWERS 


Sayıl Suv & Eda Srhilgin 


Güzel, becerikli, çalışkan, stil sahibi, genç 2 girişimci kadın; 
farklı bir tarzda, farklı bir konsept yaratarak bir dükkan açtılar. 
Burası neşeli, sevimli, mis gibi kokan bir çiçekçi dükkanı. İçinde 
Türkiye nin ilk floral kafesi var. Siz kahvenizi yudumlarken, 
sevdikleriniz için en güzel çiçek buketiniz hazır. 


Mukaddes Kaya Güney 
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İki arkadaş nasıl yola çıktınız, çiçekçi olmaya nasıl karar 
verdiniz ? 

Biz üniversite hazırlık senesinde tanıştık ve o günden beri hiç 
ayrılmadık. Mezun olduktan sonra Hazal ve Eda'nın 
dönüşümlü olarak bir yurtdışı eğitim süreci ve aynı şirkette 
yaklaşık 1 senelik bir kurumsal hayat tecrübesi oldu. Kurumsa 
hayatı deneyimledikten sonra Eda'nın yurtdışında katıldığı bir 
çiçek workshopıyla işler değişti. Hazal'ın hayalinde her zaman 
bir çiçekçi dükkanı ve küçük bir cafesi olan bir mekan 
yaratmak varken, Eda'da çiçeklerle tanışınca bu sektörde baz 
eksikleri kapatmak ve farklılık yaratmak amaçlı bir şeyler 
yapmak için neden beklediğimizi sorgular olduk ve kendi 
yolumuzu çizmeye karar verdik. 

Misk Floral çok değişik ve iddialı, içeride nasıl hizmetler 
sunuluyor? 

Misk her detayına kadar incelikle düşünülmüş, sıradanlığ 
kabul etmeyen ve her zaman yeniyi ve farklıyı müşterilerine 
deneyimletmeyi hedefleyen bir marka. İlk olarak online 
alışverişte kaliteli ve sunumu güzel olan çiçek sipariş etmenin 
Türkiye'de ne kadar zor olduğunu fark ederek web sitemizi 
açtık. Daha sonrasında günümüzde herkesin artık ayn 
konseptli yerlere gitmekten ne kadar sıkıldığını ve her zaman 
alternatif bulmak için çabaladığını göz önünde bulundurarak 
daha önce benzeri bulunmayan ve tamamen bir hayalden 
yola çıktığımız konseptiyle Misk İstanbul'u açmaya karar 
verdik. 6 ay en doğru ismi bulmakla geçti ve arayışlarımız 
sonunda anlamı güzel koku olan Misk'i koymaya karar verdik. 
Açılmadan yaklaşık bir buçuk sene Misk markasının altyapısı 
için çalıştık. Bu sırada yurtdışında 
çiçek okuluna gidip şehrin en iyi 
çiçekçilerinde yerleri temizlemekle 
güne başladığımız fakat 
vizyonumuza vizyon katan kısa bir 
iş tecrübesi edindik. 6 aylık bir 
inşaat sürecinden sonra isk 
dünyasının kapılarını sizlere açtık. 
Türkiye'de bir ilk olan “Floral 
Cafe" konseptini Reşitpaşa'da 
hayata geçirdiniz, lokasyon 
olarak burayı seçme sebebiniz 
nedir? 

“Floral Cafe “ konseptiyle kurulan 
Misk İstanbul şehre yepyeni bir 
soluk getirdi diye düşünüyoruz. Mis 
gibi çiçek kokularının, huzurlu 
müziğinin içinden cafe bölümüne 
geçiş yaptığınız dükkanda çok farklı 
bir enerji sizi bekliyor. Bunu size 
vaad ediyoruz. Menümüz de 
ağırlıklı olarak kahvaltı, salata ve 
sağlıklı atıştırmalıklar bulunduran 
mekan, pancar ve zerdeçal latte 


gibi sunduğu farklı içeceklerle de çok popüler. 

Yaklaşık 1.5 sene Misk'in altyapısı ve detayları için çalıştık fakat 
bizi en zorlayan kısmı isim bulma oldu diyebiliriz. 6 ay 
boyunca okumadığımız dilde sözlük, üretmediğimiz kelime 
kalmadı. Fakat Misk hem anlamıyla hem hikayesiyle içimize 
en çok sinen isim oldu. Biz bu kurulum süreci içerisinde hiç 
bir şeyin asla planlandığı gibi gitmediğini aksine her şeyin 
akışta değişip şekillendiğini öğrendik. Reşitpaşa' da bunlardan 
biriydi. 

Misk Flowers'de nasıl 
hazırlanıyor? 

Çiçek bölümümüzde, dilerseniz aynı gün teslimat yapan 
internet sitelerinden sipariş verebilir, dilerseniz dükkanda bir 
yandan Oo kahvenizi o yudumlarken kendi buketinizi 
oluşturabilirsiniz. Misk güzel görünmesi adına bir çiçeği 
sıkıştırmayı reddediyor. Çiçeğe olmak istediği şekle giderken 
eşlik ediyor yalnızca. Onun bir canlı olduğunu unutmuyor. O 
yüzden Miskten çıkan tasarımlar daha organik ve doğal 
asarımlar oluyor. 

Bu dönem kış gelinleri ve düğünlerinin zamanı, neler 
öneriyorsunuz ? 

Bu sene gelinler için özellikle çiçek aksesuarları çok trend. 
Artık taşlı takılardansa gelinler daha çok çiçekli taçlar, bileklikler 
hatta canlı çiçekli duvaklar tercin ediyor. Gelin buketlerinde 
ise daha çok yeşilliğin hakim olduğu doğal buketler bu 
sezonun vazgeçilmezi. Renk tonlarında ise pastel tonların 
rende hakim olduğu bir sezondan daha canlı ve kontrast 
renklerin hakim olduğu bir sezon bizi bekliyor. 
Gelin ve damatlara 
hizmetleriniz var mı? 
Envai çeşit çiçek buketleri ve 
aranjmanlar dışında, Oodüğün 
hazırlıklarınız o için de bizim 
hazırlıklarımız ovar. o Alışagelmiş 
stllerin dışında Misk kendine 
organik ve doğal bir tarz belirledi. 
Gelin buketi, yaka çiçeği ve çiçek 
aksesuarları dışımda en öze 
günleriniz için de çiçek konsepti 
çalışmaları o yapıyoruz. Bugüne 
adar düğün, nişan, bekarlığa veda 
ve baby shower için çiçek servisi 
verdiğimiz organizasyonlardan bir 
açı Adan Z ye düğün 
organizasyonu henüz yapmıyoruz 
akat çiçek tasarımı ve konsep 
onusunda destek veriyoruz. 
Bunun dışında gelin buketi, yaka 
çiçeği, nedime bileği, çiçek tac 
gibi hizmetlerimiz de bulunmakta. 
Daha Detaylı bilgi için 0212 277 
0775'den bize ulaşabilirsiniz. * 


tasarımlar ve nasıl buketler 


başka 
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elinlerin düğüne hazırlık sürecindeki, 
uzayıp giden evlilik listeleri içerisinde; 
hayata yeni bir başlangıç yapacaklar 
yaşam alanları için özenerek seçilen 
unsurlardan biri de kuşkusuz sofra 
dekorasyonudur... Kendi stilinizin kili 
parçalarını belirledikten sonra detaylara gereken önemi 
vererek tamamlayacağınız bir alışveriş listesi; size 
başında sevdiklerinizle upuzun sohbetlerin yapılacağ 
ışık saçan kutlama sofraları vaat ediyor. Göze hitap eden 
davet sunumlarınızı eşsiz bir havaya kavuşturarak 
misafirlerinize (ulaştırmak için evlilik listenizi 
tamamlamadan önce sizlere ilnam vermek adına 
seçtiğimiz önerilerimize göz gezdirmeyi unutmayın. 
Geriye sadece sizi en mutlu edecekleri seçmek kaldı, 
bu keyifli dönemin tadını çıkarın! 


Derya Gazanfer Özyurt 
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ünya ev perakendesinin gözde markas 
olan “Evlilik ve Hediye Listesi” uygulaması 
başlangıç yapmanın heyecanını taşıyan 


oluşturacakları “Evlilik ve Hediye Listesi sayesinde hayallerindeki 
kurmanın keyfini yaşıyor. Crate and Barrel'ın 'Evlilik ve Hediye Listesi' i 
çiftler; yemek odasından yatak odasına, mutfaktan salona kadar her 
ihtiyaca yönelik şık ve keyifli dekorasyon çözümleri ile hayallerindeki evi 
tasarlıyor. Aileleri ve arkadaşları ise çiftin listesinden, beğenilerine uygun 
A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarını karşılamanın mutluluğunu yaşıyor. “Evlilik ve 
Hediye Listesi! sayesinde hediyeleriniz sizin seçimlerinizden oluşurken, 
sevdiklerinize de büyük kolaylık sağlıyor. Böylece, çiftin alınacak hediyeye 
gerçekten ihtiyacı olup olmadığı ve aynı ürünün birden fazla kişi tarafından 
hediye edilmesi gibi sorunlar da ortadan kalkıyor. Çiftler, Crate and 
Barrel'da uzman satış danışmanlarının desteğiyle oluşturacakları 'Evlilik ve 
Hediye Listesi'nden satın alınmayan ürünleri, evlilik tarihlerinden itibaren 6 
ay boyunca yüzde 10 indirim avantajıyla satın alabiliyor. 'Evlilik ve Hediye 
Listesi'ni Crate and Barrel'dan hazırlayan çiftler, nikah davetiyelerinin içine 
arzu ederlerse evlilik listelerinin Crate and Barrel'dan yapıldığına dair bilgi 
notunu da koyabiliyorlar. Crate and Barrel, kendisine özel konforlu alanlar 
yaratmayı, mutfakta zaman geçirmeyi ve misafir ağırlamayı seven yeni 
evlenecek çiftleri, Evlilik ve Hediye Listelerini yapmak Üzere, Akasya, Zorlu 
Center, Ankara Next Level AVM, Bodrum Midtown AVM, Bodrum Yalıkavak 
mağazalarına ve www.crateandbarrel.com.tr adresine bekliyor. © 
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ortaya koyuyor. Hayatlarında yepyeni bir 


evlenecek çiftler, Crate and Barrel'da 


Crate and 


Barrel, Türkiye'de son dönemde yükselen bir trend La 


ile farkını 
yeni 


evi 


al 


ekstil dünyasından 


geçişiniz nasıl 
Çiçekçi olmak 


çiçek dünyasına 
oldu? 


çocukluk hayalimdi. İşim 


kapanınca, bana iyi hissettiren çiçeklerle 
Çiçekle 


uğraşırken 


buldum 


kendimi. 


uğraşmak bir tür terapi, 


hayatla bağınızın en kuwvetli olduğu 
an gibi değerli. Çiçek almak ve vermek 
çocukluğumda en keyif aldığım şeydi, 
ileride hep çiçekçi olmanın hayalini 
kurardım. Sonraki iş yaşantımda ise; 
günün tüm stresini atmama yardımcı 
olan hep çiçek ve mumlar oldu. Ve 
herkesin kendisine iyi gelecek şeyleri 
tanımlamasının ve hayatına dâhil 
etmesinin, ona ne kadar da iyi 
geldiğini bizzat deneyimliyorum. 
Hobilerinizi işe dönüştürmenin 
süreci nasıl oldu? 

obimi işe dönüştürme şansımı, 
appy me ile başlattım. Kendime ve 
sevdiklerime, çiçek alıp onları evde 
izayn Oo ediyordum. Instagram'a 
Happy me” hashtagı ile koyuyordum 


Si 


ve çok beğeniliyordu. Tüm ar 
iye yorum yazmaya başlay 
esnada, bir arkadaşım bu ho 
zamanının geldiğini ve start 


O 


adaşlarım, “bize de yapsana" 
nca cesaretlendim. Tam bu 
biyi tam da işe dönüştürme 
up bir iş olacağı konusunda 


beni motive etti. Bu şekilde Happy me ortaya çıktı. 


Firmanızı ne zaman ve nasıl 


veriyorsunuz? 
2016 Aralıkta kurdum. Her 
tasarımı, 


kurdunuz, nasıl hizmetler 


türlü çiçekçi hizmeti, sofra 


parti dekorasyon ve organizasyon hizmetleri 


Sappy Ve. . Cizikci 
ZEYNEP ÖZÇOBAN 


Moda ve tekstil dünyasının altın kadınlarından biri olan 
Zeynep Özçoban, artık bir çiçekçi. Birbirinden renkli 
ve güzel çiçekler tasarlayan, ayrıca workshoplar yapan 
zevkli, elegan, tarz sahibi ve çok çalışkan bir çiçekçi. 


Röpotaj: Mukaddes Kaya Güney 


veriyorum. Happy me olarak; 
restoranlara haftalık çiçek 


çiçek gönderimi, ev, ofis ve 
aboneliği, sofra ve parti 


dekorasyonu, çiçek ve çikolata kutuları, kişiye özel hediye 
tasarımı, yılbaşı kapı çelenkleri hazırlıyorum. Gelinlere ve 


düğünlere çiçekler yapmaya da, yeni yeni başlad 
Bu dönem hangi çiçekler moda? 


m. 


Çiçekte mevsim ve zevk, her zaman modanın önüne 


geçiyor. Ama Aralık ile beraber kırmızı çiçekler ön 
gelen 


Moda dünyasından 


planda. 
biri olarak, çiçek 


tasarımlarınızda bu altyapınızı nasıl kullanıyorsunuz? 
Tasarım ve üretim yapmış olmak; 


için 


Hay 
olm 


tem 
yap 


anlatmaları çok önem 
Yaptığınız workshopları anlatır 
mısınız? 

Adaçayı ve çiçekle bir 


yaraticı ve pratk olmamı 
sağlıyor. Müşteri eğilimlerini 
bilmek de çok faydalı oluyor. 


Nişanlanacaklar veya gelinler 


önerileriniz neler bu 


sezonda? 


al ettiklerini ve nasıl bir gelin 
ak istediklerini doğru 


ikte aurayı 
izleme workshopları 
yorum. Adaçayının negatif 


ene 


katı 


Ayrıca kağı çelengi ve 
süsleme workshopları yapıyorum. Önümüzdeki 


masa tasarımı workshoplarım 


çiçeklerin 


iiyi temizleme özelliği ve 

pozitif enerjisi, 
çok mutlu ediyor. 
çam ağacı 
günlerde, 


anları 


da başlayacak. 
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DECO, 


INSTAGRAM 


Se Ürkararıyon Fikir 


İnstagram hayatımıza girdikten 
sonra kendi özel hesaplarımız 
dışında, alışveriş yaptığımız büyük 
bir mağazaya dönüştü. Kıyafet, 


çanta, ayakkabı, takı derken ev 
tekstili ve mobilya markaları da 
artık instagram hesapları ile hem 


dekorasyon fikirleri veriyor hemde 


online alışveriş fırsatı sağlıyor. Bu 


ay favori instagram hesaplarım ve 


ev dekorasyon fikirlerimi sizlerle 


paylaşmak istedim. 
Anıl Tiryaki 


cay 


43 beğenme 


Kişisel dekorasyon zevkini, bir üst 
kademe ilerletip, bir markaya 
dönüştüren tatlı bir aileye ait. Metal 
detaylı mobilyaların çok popüler 
olduğu son dönemde, 

G©minzey dekorasyon 'da kendinizi 
kaybetmeniz mümkün. Gold metal ve 
ayna detaylı zigonlar, kitaplıklar, 
dekorasyon ürünleri ve sehpalar ile 
evinizi güzelleştirebilirsiniz. Benim 
favori parçam gold metal kitaplık oldu. 


VAY 


ramicaglar, kubraasefa ve 22 diğer kişi beğendi 


VAY 


ramicaglar ve 18 diğer kişi beğendi 


©BUTIC KOLTUK 


Son günlerin en popüler koltukları; chester'lara ve 
köşe koltuklara bu sayfada bol bol rastlayabilirsiniz. 
Chester kollarının pliselerindeki işçilik çok önemlidir. 


&butic. koltuk tan alacağınız chester 'ın pliseleri 
nefis bir el işçiliğine sahip. 2 erkek kardeşin birlikte 
ürettiği, muazzam el işçiliğine sahip koltukları, aynı 
zamanda istediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz. 

Benim favori koltuğum, tabii ki gri duvarlarıma 
uygun hardal renk kadife chester oldu. 


kaokasnamel 


Sadece Türkiye'de değil dünyanın 
birçok noktasında satış kanalı olan 
Kapka 'nın, tüm ürünleri sağlıklı 


ği | “| 
materyal olan emayeden üretiliyor. | 


Ayrıca hiçbiri fabrikasyon değil, hepsi 
ince el işçiliği ile yapılıyor! Göz 
atmanızı tavsiye ederim. 


> 


Kü wapmsenemeı 
. . 


wo 4 


SU beğenme 


- twinkleaydinlatma 


twinkleaydiniatma 


Eğer sizde abajur ve lambader 
olmadan yaşayamam diyenlerdenseniz 
atwinkleaydinlatma tam sizin için bir 
hesap. Gold metal ayaklı lambaderleri, 


MR -. avizeleri hem modern hemde çok şık. 
44 Göğürü'ü Sizin için özel olarak üretiliyor ve 
kişiselleştirebiliyorsunuz. Lambader 
taınkdsaydıniatma 


olmadan yaşayamayan biri olarak, 
favorim lambaderleri oldu. Salonum 


a7 R için bir tane sipariş verdim bile! 
32 beğenme 
Mi dumedesign > 
İ Avörkeni 
h İ va» : o dumedesiy, 


VĞÜT N 


36 brğanma 


©DUMEDESİGN 


Son favori hesabım &dumedesign 'ın sahibi 
Duygu İlkhan, Dume Design ile yaşam 
alanınızı güzelleştirmeyi hedefliyor. At başlı 
Objeler ve abajurlar favori parçalarım arasında 
yerini aldı. Ayrıca vazo ve heykellere de göz 
atmanızı tavsiye ederim. Eğer eviniz için siyah 
objeler arıyorsanız adumedesign doğru bir 
tercih olacak! 


VAY 


1.336 beğenme 
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Pastalar, düğünde küçük bir ayrıntı gibi görünse de; kesinlikle mesai 
harcanması gereken bir konu! Öncelikle pastanız, düğününüzün 
mevsimine, konseptine ve genel renk skalasına uygun olmalıdır. 
Kışın ortasında planladığınız bir düğüne, rengârenk, floral desenli 
bir pasta seçmek anlamsız olabileceği gibi; gümüş pırıltıların hâkim 
olduğu bir dekorasyonu, dore detaylı bir pasta ile taçlandırmak da 
doğru olmayacaktır. İşte, pasta seçme aşamasında sizlere yardımcı 
olacak zamane pastalarından bazı örnekler... 


Elegan Mavi 
Mavi tonları kullanılan bir pasta seçmeniz, 
hem düğün dekorasyonunuza elegan bir 
detay daha katacak hem de soğuk kış 
günlerinin temasına uygun bir ambiyans 
yakalayacaktır. 


Beyazın Saflığı 

“Pastamda renk istemem” diyen klasik 
gelin ve damat adaylarındansanız; bu, 
trendi asla geçmeyecek, asaletin simgesi 
beyaz pastalar tam size göre! 


Pastanız Ne Diyor? 
Bırakın pastanız sizin yerinize 
konuşsun. Bu özel günde, bu 
özel detaya sevginizi kazıyabilir; 
akıllardan O silinmeyecek bir 
düğün detayı yakalayabilirsiniz. 


e 


Keep It Simple! 
Tek katlı pastayla da büyük 
sükse yapmak mümkün; 
yeter ki doğru seçim 
yapmayı bilin! Bu pastalar, 
olağanüstü işçiliği ile adeta 
dekorasyonunuzun bir 
parçası olacak. 


mem e? 


& 
SU 
0000000000000 00 


186 


Kim en özel gününe en lezzetli “sfştırmalıklar ve kokteyllerin 
eşlik etmesini istemez ki? Peynir çubukları, kanepeler, 
dilimlenmiş meyve veya sebzeler gibi tüketilmesi kolay, ufak 
atıştırmalıkların yanında; renk renk, hem göze hem damağa 
hitap eden kokteyller ile düğün temanızı biraz geliştirmeye ne 
dersiniz? Bu özel gün için sıradan düğün içkileri algısını alt üst 
edecek alkollü ya da alkolsüz kokteyller hazırlatabilir, kokteyl 
masalarında ya da tepsilerde dolaştırarak sunabilirsiniz. Dikkat 
edilmesi gereken en önemli nokta ise; kokteyllerin çok yüksek 
alkol oranlarına sahip olmaması. Böylesine özel bir günde 
kimseyi sarhoş etmek istemeyiz, değil mi? 


Yüzlerce özel misafir, yüzlerce 
farkı damak tadı demek.. 
Tuzlu, sebzeli, baharatlı içeriği 
ile kokteyl dünyasına farklı bir 
açıdan bakan Bloody Mary, 
tatlı içkilerden hoşlanmayanlar 
için güzel bir alternatif olacak. 


Şüphesiz rengi ve kusursuz 
görünümüyle kalbimizi çalan bir 
kokteyl kendisi! Buz gibi, mavi 
görünümüyle o kış düğünlerine 
masalsı bir hava katacak. Fakat 
dikkatli tüketmekte fayda var. Çünkü 
mavi Curaçao, tekila ve votka içeriği 
ile alkol oranı biraz yüksek. . 


Sex and the City'nin o meşhur 
kokteylini, en özel gününüze taşımaya 
ne dersiniz? Margarita bardağındaki 
degradeli pembe turuncu tonları, 
dekorasyonun bir parçası olmaya 
adayken; kızılcık ve limon karışımının 
lezzeti damak tadınıza hitap edecek. 


Portakal, llmon suyu, votka ve 
portakallı Fransız likörü karışımıyla 
elde edilen White Leopard 
kokteyli, diğer içkilere göre düşük 
alkol oranı ve kalorisi ile düğün 
organizasyonları için iyi bir seçim 
olabilir. Beyaz köpüksü yapısı ile 
kış düğünü ambiyanslarına da 
oldukça uygun! 


>HLALTHY 


Sülün Üzel (5 


ŞEHRİN EN İYİSPALARI 


SHANGRİ-LA BOSPHORUS 
MASAL GİBİ DÜĞÜNLER! 


Kusursuz bir düğün töreni ve eğlence sonrası 


SANDA SPA 


oluşacak tatlı yorgunluğu da düşünen Shangri- Yepyeni bir yıla başlarken kendini ve sevdiklerini özel bir masajla 
La Bosphorus, Istanbul eşinizle birlikte nefes mutlu etmek isteyenler ve düğün hazırlığı yapan tüm çiftler SANDA 
kesen boğaz manzarası ve lüks bir deneyim SPA'da buluşuyor! SANDA SPA'nın ısıtılmış kakao tozu keseleriyle 
sunan Deluxe Bosphorus Suite'de pırıl pırıl bir uygulanan Cocoa Touch masajı, tüm yılın stresini alıp götürürken 
güne uyanma imkanı sunuyor. yeni yıla tazelenmiş bir ruh ve bedenle girilmesini sağlıyor. 


Sevdiklerine ve eşlerine bu masajı hediye etmek isteyenler, SANDA 
SPA'nın şık hediye çekleriyle armağanlarına ayrıcalıklı bir dokunuş 
kazandırabilir ve unutulmayacak bir masaj yaşatabilirler. 


» 4/6 


Mn VE pi / 
«4 | FARMONTOUASARİSTANBUL 
TETA MASAL TADINDA DÜĞÜNLER 


EN ÖZEL HEDİYE Yüz yılı aşkın geçmişiyle misafirlerinin “anlarını anılara dönüştüren” 

dünyaca ünlü otel zinciri Fairmont, Türkiye'deki ilk otelinde rüyaları 

gerçeğe dönüştürerek,unutulmaz düğünlere ev sahipliği yapıyor. 

Şehrin içinde keyifli saatler geçirmek ve Masal gibi bir düğün için davetin çiçekten pastaya, masa 

kendinizi şımartmak istiyorsanız, rotanızı Sofa örtüsünden tabak takımlarına kadar tüm aksesuarlarını karşılaştırmalı 

Hotel Green Spaya çevirmenizi öneriyoruz. olarak seçebilmeniz için hazırlanan ve düğün öncesi hazırlıklarda 

Sofa Hotel GreenSpa'dan alacağınız hediye özel odanız gibi kullanabileceğiniz “EventStudio” da,Fairmont 
çekleri size özel 720 indirim farkıyla sunuluyor. Guasar İstanbul'un ayrıcalıklardan biri olarak öne çıkıyor. 
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MUSEUM HOTEL'DE BÜYÜLEYİCİ 
DÜĞÜNLER VE BALAYI TATİLLERİ! 


Hayatınızın en muhteşem gününde 'Evet 
derken Museum Hotel sizlere masalsı 
Kapodokya manzarasına eşlik eden kusursuz 
servisi ile unutulmayacak düğün 
organizasyonları sunuyor. Yeni bir hayata 
başlarken düğün organizasyonları her çiftin 
mükemmeli aradığı, unutulmaz anlar yaşamak 
istediği en özel günlerin başında geliyor. 


nm 4 
KIŞ YORGUN LUĞUNUZA 


DEDEMAN İSTANBUL TERAPİ 
PAKETLERİ 


Soğuk havalar kendini göstermeye başlarken güneş ışığı 
görmeyen bedenler kış yorgunluğunu yaşamaya başlıyor. 
Özellikle gelinler ve damatlar için ideal bir fırsat Dedeman 
İstanbul'un bünyesinde yer alan Le Ciel Spa vücudu canlı 
tutmak ve kış aylarını zinde atlatmak için gün ışığı alan 
kapalı havuzu ile ayrıcalıklı imkanlar sunuyor. 


RADISSON BLU'NUN 
| SOMETHİNG BLU” KONSEPTİ 


Çiftlerin yaşamlarındaki en özel günlerden biri olan 
düğünleri planlamak,diğer birçok organizasyondan 
daha karmaşık, çok detaylı ve dikkatle ele alınmas 
gereken bir organizasyondur. Kış düğünlerini 
planlamak daha da büyük dikkat gerektirir. Dışarıdaki 
soğuk havaya karşın, düğün mekanında konukların 
içini ısıtacak davetkar bir ortam yaratmak önemlidir. 
Radison Blu'nun “Something Blu" düğün konsepti 
çiftlere davetiyeden menüye, dekorun renklerinden 
mekanı aydınlatacak ışık düzenine kadar tüm 
ayrıntılarla mükemmel bir kış düğünü için 
mükemmel bir planlama desteği sunuyor. 


Tüm cilt tiplerinde fark edilir derecede gençleşme, 
sıkılaşma, ışıltı ve yenilenmenin yolunu açıyor. Avrupa, 
Amerika, Orta ve Uzak Doğu'dan sonra Türkiye'ye de 
giriş yapan Elemis Spa, Marriott Şişli'de hizmet 
vermeye başladı. 
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YILIN DÜĞÜNÜ 
a İ 


Acun 


Medya'nın patronu Ma 
ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı 
ile Şeyma Subaşı'nın beklenen 
düğün töreni Eylül ayında gerçekleşti. İki 
gün süren merasim önce çiftin Marsilya'daki 


Türkiye konsolosluğunda kıyılan nikahla start 
aldı. Nikahın akşamında dostları için yemek daveti 
düzenleyen çift ikinci günde ise muhteşem düğünleri ile birlikteliklerini taçlandırdılar. Acun 
Medya'nın sahibi ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, iki gün süren dillere destan olan 
rüya gibi bir törenle dünya evine girdiler. Marsilya'daki Türk Konsolosluğu'nda kıyılan nikahla evlenen 
çiftin nikah şahitliğini Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Esat Yontuç ve Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Subaşı 
yaptı. Nikah töreninin ardından grup helikopterle misafirlerin bulunduğu sahil kasabası St.Tropez'e geçtiler. 
Burada dostlarını bir akşam yemeğinde ağırlayan çift gece boyunca konuklarla yakından ilgilendi. Düğünle 
ilgili tüm detayları sosyal medya hesabından da paylaşan Şeyma Subaşı Ilıcalı'nın mutluluğu gözlerinden 
okunuyordu. Yaklaşık 300 misafirin katıldığı iki gün süren merasimler için Şeyma Subaşı giydiği kıyafetler ve 
zarafetiyle beğeni topladı. Nikahın ertesi gününde Bettina Machler'in organizasyonuyla düğünü gerçekleştiren 
çift, dostlarını unutulmaz bir gecede ağırladı. Gecede önce Acun Ilıcalı sanneye çıkarak konukları selamlarken 
ardından “O bir sosyal medya fenomeni" diyerek Şeyma Subaşı Ilıcalı'yı sahneye davet etti. Şeyma Subaşı 
Ilıcalı'dan önce ise çiftin kızı Melisa, nedime olarak konukların arasından yürüdü. Konukların alkışları eşliğinde 
sahneye çıkan Şeyma Subaşı Ilıcalı oldukça duygulanırken çift konukların huzurunda evli olarak ilk danslarını 
gerçekleştirdiler. Dansın ardından ise tebrikleri kabul eden çift gece boyunca konuklarla yakından ilgilendi. 
Düğünün ardından ise çift konuklarını muhteşem bir partide ağırladı. Sabahın ilk ışıklarına kadar devam 
eden partide Şeyma Subaşı danslarıyla dikkat çekerken düğün için gelen dünyaca ünlü DJ Solomun 
konuklara unutulmaz bir gece yaşattı. * 


a 
Me 


Konsololukta Nikah 
Fransa'nın meşhur sahil kasabası St. 

Tropez'e özel jet ile gelen Şeyma-Acun Ilıcalı çifti 
ve yakınları kasabanın en gözde otellerinden biri olan 
Hotel Byblos Saint-Tropez'in gözde oteli Missoni Room'a 
yerleştiler. Nikah ve düğün töreni için hazırlıklarını burada 
gerçekleştiren çift geceye en güzel anlatına büyük bir titizlikle 
hazırlandılar. Şeyma Subaşı Ilıcalı kendisi için büyük önem ve anlam 
taşıyan organizasyonlar için Davetçokelbisemyok firmasının ortakları 
Eda Fırıncı ve Seda Yenigün birlikte looklar oluşturdu. Nikah töreni için 
Zimmermann tasarımı bir elbise giyen Ilıcalı'ya takılarda Johanna 
Ortiz küpeler eşlik etti. Ünlü güzelin saçlarını İbrahim Zengin, 
makyajını ise Ali Riza Özdemir yaptı. Acun Ilıcalı ise nikah için 
siyah bir smokin tercih etti. Çift otelden helikopterle hareket 
ederek Marsilya'da bulunan Türkiye konsolosluğuna nikah 

için gittiler. Nikah töreninde Acun llıcalı'nın şahitliğini 

yakın dostu Esat Yontuç, Şeyma Subaşı 
lucalı'nın şahitliğini ise ablacı Kübra 
Subaşı Açıl üstlendi. 


Melisa Ilıcalı 


Rİ 


Dostlarını Akşam Yemeğinde Ağırladılar 

Şeyma Subaşı-Acun Ilıcalı çifti nikan merasimlerinin akşamında St. 
Tropez'de bulunan dostlarını pre-wedding party denilen şık bir düğün 
öncesi yemeğiyle ağırladılar. Şeyma Subaşı bu gece için Naeem Khan 
imzalı çok şık bir elbise tulum tercih etti. Bekarlığa veda partisi şeklinde 
gerçekleşen davette Acun Ilıcalı dostlarıyla pozlar verirken Şeyma Subaşı 


Ilıcalı da kendi arkadaşlarıyla fotoğraf çektirerek karşılık verdi. 


Dillere 
Destan Düğün Töreni 
Merakla beklenen ve yılın düğünü olarak 
adlandırılan Şeyma Subaşı-Acun Ilıcalı'nın düğünü | “ 
dillere destan bir törenle gerçekleşti. Bettina Machler b 5 
tarafından süslenen düğün alanı gösterişiyle davetlileri adeta 
büyüledi. Gecenin ana teması olan melek kanatları önünde 
onuklar gece boyunca sık sık fotoğraf çektirdiler. Şeyma Subaşı Ilıcalı ——. 
düğün töreni için Vera Wang imzalı çok zarif bir gelinlik tercih etti. Acun 
Iicalı ise mavi kadife smokini ile Şeyma Subaşı'na eşlik etti. Konukların 
şıklıklarıyla göz doldurduğu düğün töreninin kuşkusuz en dikkat çeken ismi 
annesinin nedimeliğini yapan Melisa Ilıcalı idi. Annesi ve babasının düğün 
töreninde şirinliği ve tatlılığı ile tüm dikkatleri üzerine toplayan Melisa Ilıcalı'ya 
bu özel görevi esnasında kuzeni Duru Açıl eşlik etti. Renkli anlara ev — 
sahipliği yapan düğün töreninin ardından after party düzenlendi. Sabahın 


- . . — 


mi 


ışıklarına kadar devam eden parti için Şeyma Subaşı taşlarla işli N 
aeem Khan tasarımı bir elbise giydi. Bu özel gecede konuklar e» 
dünyaca ünlü Dj Solumun'un müzikleriyle eğlenirken geceye N 


Şeyma Subaşı danslarıyla damga vurdu. 


Mi - 


amme 
Şeyma Subaşı * 
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MASALGİBİ BİR DÜĞÜN 
eğim Yerllar & İm 


Ünlü iş adamı Mustafa Yurttaş ve hayırseverliği ile bilinen eşi Beste Yurttaş'ın kızı 


Begüm Yurttaş ile 


İzmir'in sevilen ailelerinden Nabi- Oya Güneş çiftinin oğlu 


Batuhan Güneş, Swissotel The Bosphorus İstanbul'da düzenlenen masal gibi bir 
düğün töreniyle dünya evine girdiler. Beşiktaş Belediyesi Başkanı Murat 
Hazinedar'ın kıydığı nikah törenine iş, siyaset, sanat ve sosyal yaşam dünyasından 


birçok seçkin isim katıldı. 


MY Elektronik Yatırımlar Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı ve İstanbulsporlular 
Derneği Başkanı Mustafa Yurttaş ve eşi 
Beste Yurttaş'ın kızı Begüm Yurttaş ile 
İzmir'in sevilen ailelerinden Nabi-Oya 
Güneş çiftinin oğlu Batuhan Güneş, 
Swissotel The Bosphorus İstanbul'da düzenlenen masal 
gibi bir düğün töreniyle dünya evine girdiler. Turizmci ve 
fotoğraf sanatçısı Begüm Yurttaş ile özel bir İtalyan 
firmasının Ortadoğu Koordinatörü olan Batuhan 
Güneş'in nikâhını Beşiktaş > 
Başkanı Murat Hazinedar kıydı. 
İş, siyaset, sanat ve 
sosyal yaşam 


dünyasından birçok seçkin ismin katıldığı nikah töreninde 
Zuhair Murad imzalı bir gelinlik giyen Begüm Yurttaş'a 
Batuhan Güneş özel dikim damatlığıyla eşlik etti. Nikah 
töreninin ardından yapılan kokteyl ve yemek sırasında Tarık 
Sezer ile orkestrası sahne alarak konuklara hoş vakitler 
yaşattı. Düğünden hemen sonra düzenlenen after parti ile 
de davetliler gece geç saate kadar eğlenerek unutulmaz 
anlar yaşadılar. Düğünün sona ermesiyle birlikte çift balayı 
için Seyşeller'e uçtu. * 


; urttaş, Begüm Yurttaş-Batuhan Güneş, Oya: abi 


| 


Masal gibi bir düğün töreniyle Swissotel 
The Bosphorus İstanbul'da dünya evine giren sosyal 
yaşam dünyasının genç temsilcilerinden Begüm Yurttaş ile 
Batuhan Güneş'i bu en mutlu günlerinde anne ve babaları Mustafa- 
Beste Yurttaş ile Nabi-Oya Güneş çifti de yalnız bırakmadı. Bir aile 


Es V olmanın mutluluğunu yaşayan Mustafa-Beste Yurttaş ile Nabi- 


Oya Güneş görkemli düğüne gelen konuklarını büyük 
bir özenle kapıda karşılayarak ağırladı. 


Berrin-Ahmet Yoleri 


bd 


Berna-Ahmet Nur Çebi 


di 


Berrin-Ahmet Yoleri 
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Begüm Yurttaş ve Batuhan Güneş çiftinin nikâhını kıyan Beşiktaş Belediye 
Başkanı Murat Hazinedar, düğün törenine zarif eşi Özlem Hazinedar ile 
birlikte katıldı. 


Feryal Gülman 4 İdil Fırat 
de. lum Talu 
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Sosyal sorumluluk projelerinin önde gelen isimlerinden 
Berrin-Ahmet Yoleri çifti, Begüm ve Batuhan Güneş çiftine bir 
ömür boyu mutluluklar diledi. Yoleri çifti düğün töreninin en şık 


isimleri arasında yer alıyordu. çÇ B. 1 
NM, 
, # 


Ebru Sanver 


Fatih-Figen Kıral 


Jülide-Mehmet Ali Berkman Sosyal yaşam dünyasının genç ve güzel 
isimlerinden İdil Fırat seçtiği şık kıyafetiyle 
düğünün en dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. 
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YILIN DÜĞÜNÜ 
Sika Aühar & Ör Güray 


Gürsoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Gürsoy ve zarif eşi Ayşe Gürsoy'un 
oğulları Ömer Gürsoy ve Atakaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Atakaş 
ve zarif eşi Nihal Atakaş'ın güzel kızı Gökçe Atakaş dillere destan bir düğün töreni ile 
evlendiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın nikah 
şahitleri arasında yer aldığı çiftin bu mutlu gününe uluslararası iş, siyaset, sanat ve sosyal 
yaşam dünyasından yaklaşık 600 seçkin isim katıldı. Çiçeği burnunda çift balayı için 


Sardunya Adası'nı tercih etti. 


ürsoy Şirketler Grubu Yönetim Ku 
Başkanı Ergun Gürsoy ve Ayşe Gür 
çiftinin oğulları genç iş adamı Ömer 
ile Atakaş Şi 
Yönetim Kurulu Başkanı Recep Atakaş ve 
Gökçe Atakaş, 
Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen görkemli bir düğün 
katıldığı düğün, 
ir araya geti 
Gürsoy ve Atakaş Aileleri konukları kapıda karşılarken ni 
saatinin gelmesiyle birlikte çift konukları selamlayarak 
şahitliğini 


Gürsoy 
eşi Nihal Atakaş'ın kızlar 
töreniyle dünya evine girdi. 600 konuğun 


siyaset, iş ve sosyal yaşam dünyasını b 


Çiftin n 


nikah kürsüsüne geldiler. 
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rketler 


ah 


ulu 
soy 


Grubu 


rdi. 
kah 


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali 
Yıldırım, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul 
Valisi Vasip Şahin ve Ali Koç birlikte üstlendi. İstanbul 


Belediye Baş 
ise çift masa 


anı Kadir Topbaş'ın kıydığ 


nikâh sonrasında 


arı gezerek tebrikleri kabul ettiler. Gecenin 


ilerleyen saatlerinde ise Kenan Doğulu sahne alarak 


davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. 
gelinliğiyle 


Atakaş Zuh 


kamaştırırken, 
imzası taşıyordu. Gecenin ilerleyen 


devam eden 


ar Murad tasarımı 
Omer Gürsoy'un dama 


düğünün ardından ise çiç 


balayı için İta 


ya'ya bağlı Sardunya Adas 


Gecede Gökçe 
göz 
lığı ise Tom Ford 
saatlerine kadar 
eği burnunda çift 
'na gitti. © 


ul Afacan Köksal 


Atakaş-Gürsoy Düğün 
Gürsoy ve Atakaş Aileleri çocukların 
evlendirerek akraba olmanın 
mutluluğunu yaşıyor. Geçtiğimiz Mar 
ayında İskenderun'da nişanlanan 
Gökçe Atakaş ile Ömer Gürsoy, 
Çırağan Sarayı'nda dillere destan bir 
üğün töreniyle evlendi. Çiftin nikâh © 
şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep 
layyip Erdoğan, Başbakan Binali agi 
Yıldırım, Orman ve Su İşleri Bakan ei 
Veysel Eroğlu, İstanbul Valisi Vasip 

Şahin ve Ali Koç birlikte üstlendi. 
utlu o çifü Oil tebrik (oeden 
Cumhurbaşkanı Recep O Tayyip vi 

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile k i 
Başbakan Binali Yıldırım oldu. ; / 


© 


7 iu, sz 


Ömer GürsöjgGökçe iç 
* N i 


” z 
— ii 


X 199 


ASTRO, 


200 


Su Karakuş 
www.sukarakus.com 


EVLİLİK İÇİN 


Bir araştırmaya göre her burç kendisinden bir sonraki burçla evlenmeye 
eğilimli. İstatistikler gösteriyor ki kendisinden bir sonraki burçla evlenenlerin 
sayısı bir hayli fazla. Bu araştırma nerde mi yapılmış? Fransa da. Peki 
Türkiye'de durum nedir? 


endi burcumuzdan bir sonraki burç genel 
olarak özgüven ve benimsediğimiz insanları 
anlatır. Bir başkasını kendimiz, kanımız, 


canımız, oailleden biri gibi görüp 
benimsediğimizde ise o kişiye yakınlık 
issederiz. Veya tam tersi yakınlık 


hissettiğimiz kişilere güven duyarsak benimsediğimiz kişiler 
hanesine alırız. Örneğin Koçlar için Boğalar, en kolay 
benimsenen ve evlenilen burç. Her ne kadar Aslan'la 
aşka ve Yayla maceraya hazır olsa da Koçlar uzun 
vadeli mutluğu Boğalarda buluyor. Çocuksu yanlarını 
dengeleyen, olgun ve bağrına basmaya hazır Boğa 
onun için vazgeçilmez oluyor. 
u durumda bir Boğa için benimsenen kişi İkizler ise 
Koç ne ifade ediyor diye sorabilirsiniz. 
Bir Boğa için Koç, geçmişine, çocukluğuna, 
travmalarına yani ruhuna dokunan kişidir. Onun 
bir yarasını 
kazanmıştır. 
Bir İkizler için Yengeç ve Boğa nasıl olduğu 
anlaşılmaz biçimde iyi anlaştığı hatta evlendiği 
burçlardır. Teraziye aşıktır, Kovayla 
vazgeçilmez bir bağı vardır ama evlenirken 
yamacındakileri tercih eder. Bazende tam zıttını 
Yay burcunu. 
Yengeç için Balık ve Akrep Onu en iyi anlayan 
aşıklardır.. Ama iş evliliğe geldiğinde Aslan 
burçlarıyla olmayı, gücü yaşamayı tercih ederler. 
Aslanlar için Başak, yeterince doğru eleştiri yapan ve 
yardım seven, yengeç asla zorlamayan, şefkatini 
göstermekten korkmayan kişiler olarak 
benimsenmeyi ve evliliği hak ederler. Bir aslan en çok 
yengeç ve başak tarafından sevildiğinde emin olur. 
Sevilmek sevmek için önkoşuldur. 
Başaklar'ın kolay kolay evlenmediği doğrudur. Tüm 
takıntılı, öfkeli, eleştirel hallerine rağmen en iyi 
yaptıkları şey dost olmak, dost kalmaktır. Ve 
sonuçta Terazinin nazik ve gülümseyen yüzüne, 
mantıklı tutumuna hayır diyemezler. Boğa ve 
Oğlakla aşka hazır olsa da gerçek hayat 
arkadaşı Terazidir. 


w 


iyileştirmiş ve tüm puanları 


RİTA 


Terazi içinde durum tam bir karmaşadır. 
Net olmayan herşeyi karmaşa ve kaos 
olarak algılayan Terazi, İkizler ve Kova ile çok 
iyi anlaştığını bilir. Fakat neden Başak ve 
Akrepten vazgeçemediğini bir türlü çözemez. Bir 
gün iyi bir astroloğa yolu düşerse gerçeği kavrar. 
Onun evlilik partneri Akrepdir. 
Akreplerin hemen çoğunluğunun yaşamında bir Balık ve 
bir Yengeç aşkı vardır. Unutulmaz hikayelerdir ama en 
unutulmazı bir Terazi ya da Yay yaşatır. Öyle bağlanır 
ki, öyle emin olur ki gerçekten sevildiğine, “ evet" der 
ve ömür boyu sürecek bir romansa imza atar. Bu 
ikililer kolay kolay kopmazlar. 
Yay için Oğlak, Oğlak için Kova kendilerine tam zıt 
karakterler gibi görünse de hem zıtların çekiciliği 
hem de birbirini anlama hali imkansız aşkı evliliğe 
götürür. 
Kova için bir Balığa aşık olmak ve evlenmeye 
uzanan yolda yürümek zor değildir. Bu 
m Özgürlük aşığı çılgın dahi için çözülmeyen 
—i dünya bilinçaltı ve ruhani dünyadır. O 
dünyanın rehberi ise Balıktır. Sakinleştiren, 
ilgili, sevgi dolu anlayışlı bir balığa hayatını 
» teslim etmekte bir saniye bile düşünmeyen 
Kova için bir ihtimal de Oğlaktır. Terazi ve İkizler 
unutulmaz aşklarsa ve eski eşler olarak 
anılmıyorsa yükselen burcu Oğlak veya Terazi 
olduğu içindir. 
Balık için tüm burçlar eşit mesafededir. Akrep'e 
aşkla yanabilir, yengeçten yolu geçebilir, bir Aslanı 
da sevebilir. Geriye dönüp baktığında mutlaka 
unutulmaz bir Koç olduğunu görür. Hemen her 
ortamda Koç burcunu fark eder. En iyi arkadaşı, en 
sadık sevgilisi ve nihayetinde gurur duyduğu eşi Koçtur. 
Bütün bunlarla birlikte doğru kararı burcunuzla değildoğum 
haritanızla verirsiniz. o Haritanızın bütünüyle uyumlu 
haritalaya sahip olanlarla evlendiğinizde, yani yükseleni ve 
ay burcu sizin güneşinizle uyumlu biri hayatınıza girdiğinde, 
hele de burcu sizin burcunuzdan bir sonraki ise büyük 
ihtimalle ömrünüz bir yastıkta geçecektir. © 
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Bu özel günümüzde 
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